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ücretsiz telefon hattı 


0800 037 0682 


föschengen vizesi alınır 

QPaket tatiller £299 dan k başlayan fiyatlarla! 


ş TEL: 020 7249 4449 
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Halkevi binasmın inşaat çalışmaları hız kazandı 

sayfa 3'te 

Money Gram hizmet ağını hızla genişletiyor sayfa ıi'de 



Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı British National Party'nin (BNP) iki milletvekili çıkarması ve bu partiye olan yönelimin artması karşısında hükümet ilk büyük adımı attı. 
Aşırı sağın yükselmesini önlemek ve göçmen toplumlara yönelik ırkçılıkla savaşmak için ülke genelinde çok kapsamlı bir kampanya başlatılıyor. Eylül ayında resmen başlatılacak çalışma için hükümet 1 milyar Pound'luk fon ayırdı. Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumuna mensup dernek temsil hükümetin kararını d yorlar. Devamı Sayfa 


Ayna: 'Hikûmet dixwaze pirsgireke beyî kurdan çareser bike' r.27 


Jean 

Lambert'tan 
Leyla Zana'ya destek sayfa 9'da 


D.I.Y. 

Center'dan kaliteli malzemeyle modern evler 

sayfa 19'da 


'Organik gıdalar daha sağlıklı değil' 
sayfa 26’da 


ARAYIN HAKKINIZI ARAYALIM 

07882 462 961 - 07870 703 876 
020 88261301 
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Firma ortağı ve avukatları Sefaret Yaman ve Şadiye Aralan 


—> Aracı değil avukatız Yeni ve küçük bir Firma değiliz 
60 kişilik Türkçe konuşan hukukçu ekibe sahibiz 
->Son bir yılda sadece Türkçe konuşan müvekkillerimize 

£12 milyon tazminat aldık 
20 yıllık geçmişi olan bir firmayız 



Uzmanlık alanlarımız 


■ Trafik Kazaları ■ İşyeri kazaları ■ Belediye evi kazaları ■ Saldırı olayları I Süpermarkette olan kazalar ■ Yolda kayma düşme ■ Uçakta, gemide olan kazalar 


Trafik kazalarında anında araba Temin edilir -> İster Londra'da ikamet edin, ister Londra dışı aradığınız gün ziyaretinize geliriz İş kazalarında uzman hukukçu ekibimiz vardır Eski ve yeni dosya transferi yapılır 


LeveNes 

Levenes Avukatlık Bürosu 



Ashley House, 235 - 239 Hish Road, Wood Green, London N22 8HF 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Orhan Pamuk 

Harvard Üniversitesinde 

ders verecek 

Nobel ödüllü Türkiyeli yazar Orhan Pamuk'un 2009-2010 döneminde Harvard Üniversitesi'nin en prestijli sanat ve edebiyat etkinliği sayılan Charles Eliot Norton Konferansları'nı vereceği açıklandı. 



Kültür 

sanat 

dünyası 

Demirkubuzdan dönem filmi; 
Kıskanmak 


■ 'Masumiyet 1 , 'Kader', 'İtiraf' gibi önemli filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz'un ilk dönem filmi 'Kıskanmak', sonbaharda seyircisiyle buluşuyor. Serhat Tutumluer, Berrak Tüzünataç ve Nergis Öztürk’ün başrolünde oynadığı 'Kıskanmak', Nahit Sırrı Örik’in 1956'da yazdığı aynı adlı romanın¬ dan sinemaya uyarlandı. 
1930’lu yılların Zonguldak'mda geçen bir dönem filmi olan 'Kıskanmak', kendini çirkin algılayan bir kadının kıskanma duygularını temel alıyor. Demirkubuz'un bu ilk dönem filminde çirkin kadın Seniha'yı Nergiz Öztürk, Seniha'nın kıskandığı güzel kadını ise Berrak Tüzünataç oynuyor. 
Son dönem Türkiye sinemasının en önemli yönetmenlerinden olan Demirkubuz, daha önce 'Masumiyet 1 , '3. 
Sayfa', 'Yazgı', 'İtiraf' ve 'Kader' gibi birbirinden başarılı filmlere imza attı. 


Mozart'ın besteleri kendi piyanosunda çalındı 

■ Klasik Batı Müziğinin en ünlü bestekarlarından Mozart'ın yeni keşfedilen iki bestesi geçtiğimiz hafta, sanatçının doğum yeri Salzburg'da kendi piyanosunda icra edildi. Sanatçının 7-8 yaşlarındayken bestelediği, teknik açıdan icrası son derece dikkat gerektiren bu eserler, Mozart'ın bir zamanlar yaşadığı evinde seslendirildi. Merkezi Salzburg'da bulunan Uluslararası Mozart Vakfı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın daha önce bilinmeyen ve piyanoyla çalın- I mak üzere bestelenen iki eserinin keşfedildiğini geçen ay sonunda açıklamıştı. | Avusturya'nın Salzburg kentinde 1736 yılında dünyaya gelen Mozart, çocuk yaşta piyano çalmaya ve 3 yaşındayken beste yapmaya başladı. 600'den fazla bestesi bulunan Mozart, 1791 yılında hayatını kaybetti. 


• • nlü yazar Orhan 

U Pamuk 2009-2010 döneminde Harvard Üniversitesi’nin en prestijli sanat ve edebiyat etkinliği sayılan Charles Eliot Norton Konferansları kapsamında dersler verecek. 
Pamuk, roman sanatı konulu Norton derslerini, önümüzdeki sonbahar Sanders Theatre’da verecek. Yazar, "Naif ve Duygusal Romancı” başlıklı derslerde “romanın gizli odağı” konusunu edebi karakterler, zaman ve tema, görmek ve nesneler, müze 


ve politika perspektiflerinden tartışacak. Orhan Pamuk, yaptığı açıklamada teklifin 1 yıl öncesinde geldiğini; 50’şer dakikalık 6 konferansa hazırlandığını ifade etti. 
Pamuk, aldığı teklife çok sevindiğini bunun da iki nedeni olduğunu belirtti: “İlki bu işin şerefi. İkincisi de Harvard’da ders vermek.” 
Her yıl Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen, Norton Konferansları, Charles Eliot Norton adına 1923’te başlatıldığından beri edebiyat ve sanat alanında en 


önemli isimlerce verildi. 
Colombia Üniversitesinde 'Dünya Edebiyatı’ konulu ders veren Pamuk, 'Türkiye üniversitelerinde ders verme’ konusunda ise şöyle dedi: “Tabii ki isterim. En 


büyük hayalim, Anadolu’yu karış karış gezip konferanslar vermek, hiçbir şeyin imkânsız olmadığını anlatmak. 
Türkiye’deki politik ortam buna uygun olduğunda...” 


Kültür 

sanat 

dünyası 

Papa albüm çıkanyor 

■ Katolik dünyasının ruhani lideri Papa l6'ncı Benedict albüm çıkarıyor. Flarmoni orkestrası eşliğinde ilahiler söyleyen 81 yaşındaki Papa, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Albümü Nirvana ve Guns N'Roses'da çalışan plak şirketi çıkaracak. 
Geffen Plak Şirketi Yöneticisi Ricardo Fernandez, "Sadece Katoliklere değil tüm hıristiyanlara hatta tüm insanlara hitap edeceğini düşünüyorum. Klasik müzik sevenlerin de ilgisini çekecektir" dedi. Albüm tamalandıktan sonra son bir kez daha Papa'nm onayından geçeçecek. Papa l6'ncı Benedict'in onaylaması halinde albüm Kasım sonunda piyasaya çıkacak. Büyük bir kitleye hitap etmesi beklenen albümün satışından elde edilecek gelir ise yoksul çocuklara müzik eğitimi verilmesi için kullanılacak. Yapımcılar 
8 parçadan oluşan albümün 
ilgi göreceğinden emin. 


Fatih Akın, Altın Aslan için yarışacak 


■ Bu yıl 66'ncısı düzenlenecek Venedik Film Festiva- li’nde 24 film Altın Aslan için yarışacak. Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akın, "Soul Kitchen" filmiyle iddialı isimler arasında bulunuyor. İtalya'da 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde bu yıl yarışacak 23 film, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. 
Festivalde yarışacak 24'üncü film ise, “sürpriz bir seçim” olarak Eylül'de açıklanacak. 
Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akm'ın merakla beklenen “Soul Kitchen” filmi Cannes Film Festivalinden davet almış ancak festivale yetişmemişti. Akın bu filminde, hayatın, ciddi olmanın yanı sıra gülmeyi de gerektirdiğini, bazı şeyleri hafife almayı da kapsadığını anlatmayı hedefliyor. 
"Soul Kitchen'in" Hamburg kentiyle ilişkisini gösteren çok özel bir film olduğunu anlatan Akın, bu filmin aynı zamanda Hamburg'a bir aşk ilanı olduğunu kaydetmişti. 


Alevi-Bektaşi türküleri Avrupa'da 

Halk müziği sanatçısı Erol Köker'in Mekteb-i İrfan adlı albümü A.K. Müzik Yapım'dan çıktı. Albümün Avrupa'da da satışa sunulacağı bildirildi. 


T arihteki ikinci Alevi devletinin kurulduğu Arguvan’ın Ermişli köyün¬ den derlenen türkülerin yer aldığı Erol Köker’in Mekteb-i irfan adlı albümü, kartonetiyle de dikkat çekiyor. 
Albümün 44 sayfadan oluşan kartonetinde Türkçe ve İngilizce olarak Alevi-Bektaşi kültürü, Pir Sultan Abdal, Emrah, Karacaoğlan gibi halk ozanları¬ nın hayatı, albümdeki her türkünün içeriğiyle ilgili bilgi ve türküler¬ de geçen kimi sözcük- 


: 


lerin anlamı yer alıyor. 
Kartonetteki açıklamalar Feramuz Önel’in, önsöz ise Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğretim görevlisi Dr. Gani Pekşen’in kalemin¬ den çıkmış. Emirhan Kartal’la birlikte Mekteb-i îrfan’m proje yönetmenliğini yapan Coşkun Karademir, albümün Avrupa’da da satışa sunulacağını, özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda’daki konservatuvarlara gönderileceğini söyledi. 


, i Tji Ş Mk.t 

Mekteb-i irfan 

^ EROL KÖKER 
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Halkevi binasının inşaat çalışmaları hız kazandı 


Stoke Newington'daki binasını boşalttıktan sonra yaklaşık iki senedir geçici bir binada faaliyetlerini yürüten Halkevi, yeni binasını hizmete sokmak için kısa bir süre önce başlattığı inşaat çalışmalarına hız kazandırdı. Yaklaşık 8 ay kadar sürmesi beklenen inşaat çalışmaları için Halkevi yönetimi kolları sıvadı. 



000 


* Grili sıcaklığının en iyi derecede dağıtılmasını sağlar 

* Yemeklerinizi kolay, çabuk, temiz ve hızlı şekilde pişirme garantisi 

* Geniş yüzey ve yağların kolayca akmasını sağlar 

* Az alevli, kokusuz ve lezzetli yemekler Pengrill ile 

* Çok uygun fiyat ve uzun vaade kullanma garantisi 

Pengrill kaya taşı ve seramikten oluşan mükembel bir karışımdır . Belirğin olan şekli ile yağların kolayca akmasını sağlıyor . Pengrill düz ve yatay şekliyle sıcaklığı en iyi derecede dağılmasını sağlayarak grille koymuş olduğunuz etleri hızlı , temiz pişirmesine yardımcı oluyor. Bütün ürünlerimiz ücretsiz olarak deliverisi yapılmaktadır. 

www.pengrill.co.uk or www.pengrill.eu Tel: 0044 (O) 1428 751300 Fax: 0044 <0) 1428 751351 e-mail: pengrill@aol.com 


manlarca çizilen proje çerçevesinde yeni Halkevi binası en kısa sürede tamamlanacak. 

YENİ BİNA DALSTON JUNTİON’DA 

Halkevi Başkanı Mustafa Topkaya yapılan projeye göre yeni binanın eski bina kadar büyük olmasa da eskisini pek de aratmayacağını söylüyoryor. Üst katının iki daire olarak olarak kiraya verileceği yeni binanın alt katının da dernek faaliyetleri için kullanılacağını belirten Topkaya, “Elimizde olan mevcut binayı en iyi şekilde değerlendirmek için uzmalardan görüş alarak çizilen bir projeyi benimsedik ve bu bina faaliyetlerimiz için yeterli olacaktır. 
Yeni binamızın son yıl¬ 


larda hızla gelişmekte olan Dalston Juntion’da olması önemli bir avantaj oluşturuyor dedi. 

‘HERKESİN KATKISINI BEKLİYORUZ’ 

Halkevi yetkililerinden Hayri Uçar ise inşaat çalışmalarının sağlıklı ve kesintisiz yürümesi için büyük çaba sarfettiklerini belirtiyor. Uçar, “Çalışmalarımızı aksatmamalıyız. Bu bina bizim için çok önemlidir ve seferberlik mantığı ile herkes elinden geleni yapmalıdır. Sonunda burası halkın evidir ve herkes katkı sağlamalıdır” dedi. Halkevi yetkilileri önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete girmesi beklenen yeni bina için herkesin katkısını beklediklerini kaydediyorlar. 


RESTAURANT,KEBAB VE COFFE SHOPLARINIZIN DOSTU PENGRİLL 


ritanya’da Kürt, 

B Türk ve Kıbrıslı Türk toplumlarma yönelik faaliyet yürüten Londra’nın en etkili sivil toplum kuruluşlarından Halkevi iki yıl önce Stoke Newington’da bulu- 


büyük bir binaya geçmek için şu günlerde çok yoğun bir çaba içerisinde. 

Hackney’in gelişmekte olan bölgesi Dalston Junction’da bulunan iki eski Victoria tarzı evin kullanım hakkını alan Halkevi yetkilileri kullanılamayacak durumda 


olan bu iki evin inşaatı için maddi destek arayışlarına ise devam ediyorlar. Halkevi yetkilileri inşaatı başlatıp olabilecek maddi ihtiyaçları da zaman içinde temin etme yolunu benimseyerek geçtiğimiz Haziran ayı içinde inşaata ilk kazmayı vurdular. Uz- 


nan binasından çıkmak zorunda kalmış ve faaliyetlerini yütürmek için geçici bir binaya yerleşmişti. Bu süre zarfinda mevcut çalışmalarını kısmen sınırlandırarak sürdüren Halkevi, daha 


Son 3 yıl içerisinde 

~u 


mı geçirdiniz? 

Trafikte, İşte, Yolda, Süpermarkette, düşme / kayma 

AYNI ZAMANDA HİZMETİMİZ ÜCRETSİZDİR. 

• %100 incinme tazminatı alınır! 

• Kazanın veya Kaybedin Masrafsız ve Risksiz! 

• Arabanız garajımızda tamirde İken kiralık araba temin edilir 

• Çekici servisimiz vardır 

• Profesyonel ve dostça servis 

Bizi Arayın 020 7254 5684 

ÛbSO Dd&ub HfeCODB 


Artık dil sorunu yaşamayacaksınız! 


Claim For Accidents 

44 Stoke Newington Rood London N16 7XJ Tel, 020 7254 5664 foı 020 72545685 
Emoil: enquiries@cloimforoccidents.tom Web www.cloimforoccidents.com 

"Ptefli/atm D t the vt Justıçç tn mpecl o t ncsutated clflomi «tIMleı. CfW 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Aşırı sağa karsı kapsamlı mücadele 

Hükümet göçmenlere yönelik ırkçılığın artmasını önlemek ve aşırı sağcı partilerin önünü kesmek için ülke genelinde çok kapsamlı bir projeye başlıyor. Irkçı yönelimlerin olduğu İngiliz mahallelerinde başlatılacak çalışma için 1 milyar Pound'luk fon ayrıldı. Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk topluma mensup dernek temsilcileri hükümetin kararının arkasında... 


Hamza Aktan 
Telgraf Gazetesi 


aziran ayında yapı- 

H lan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı British National Party'nin (BNP) iki milletvekili çıkarması ve bu partiye olan yönelimin artması karşısında hükümet ilk büyük adımı attı. Aşırı sağın yükselmesini önlemek ve göçmen toplumlara yönelik ırkçılıkla savaşmak için ülke genelinde çok kapsamlı bir kampanya başlatılacak. Hükümetin aldığı karar gereği ülke çapındaki kampanya Parlamento'nun açılacağı Eylül ayında resmen başlayacak. Kampanya kapsamında ırkçılığın veya ırkçı partilere olan yönelimin yükseldiği bazı pilot bölgeler belirlenecek ve buralarda toplumla içi içe olunarak göçmenlere yönelik önyargıların kırılması için toplantılar yapılacak. 


'de göçmen arşıtı politikasıyla tepkileri üzerine çeken ırkçı BNP'nin yükselişi¬ ne karşı sık sık protesto gösterileri yapılıyor. 



İLK HEDEF BEYAZ 
İŞÇİ MAHALLELERİ 

Hükümetin bu anlamda¬ ki ilk hedefi beyaz işçi sınıfının yaşadığı mahalleler olacak. Toplumlar ve Yerel Yönetim Departmanı, BNP'ye oy vermeye yatkın yerlerin bir listesini çıkarıyor. Bu listelerin çıkarılmasında suç oranları, işsizlik, gelir düzeyi ve yerel kay¬ 


naklardan gelen istihbaratlar kullanılacak. Hükümetin uzun bir zamana yaymayı planladığı ırkçılıkla mücadele kampanyasında kullanılacak yöntemler adım adım şöyle gelişecek: 

■ Göçmenlere yönelik önyargıları olan bölgele^ rin sakinleri ırkçılıkla suçlanmadan, kendilerinin açıkça ve dürüstçe 


kaygılarını belirtebilecekleri toplantılar düzenlenecek. 

■ Bu toplantılarda göçe dair ön yargılar, kalıplar tartışılacak. Göçmen toplumların göç nedenleri, hikayeleri anlatılacak. 

■ Birbirine komşu ancak etnik olarak birbirinden farklı topluluklar bir araya getirilerek mevcut ayrılıkların önüne geçilme¬ ye çalışılacak. 

■ Göçmenlere karşı yönelimin arttığı bölgelerde ekonomik durumun düzeltilmesi ve bilgilendirme faaliyetleri için 1 
milyar Pound'luk fon ayrılacak. Bu fonla işsiz gençler için iş olanakları¬ nın yaratılması sağlanacak. 

■ Yerel otoritelere bu toplumlarm kaygılarını iletmek üzere toplum içinden liderler yetiştirilecek. 

■ Yerel otoritelerin yerleşime dair sosyal politikalarda daha açık olmasının sağlanmasına çalışılacak. 


Ki 


Ücretsiz deneme dersleri bu reklamla verilmektedir 


NGSWAY COLLEGE, LONDON 


ACCA 

Tİ 


4 hafta 

12 hafta 

24 hafta 

42 hafta 

52 hafta 

İngilizce Diploması 

£150 

£300 

£600 

£1000 

£1250 

IELTS / PCE 

£150 

£300 

£600 

£1000 

£1250 

İngilizce ve Bilgisayar 

£180 

£380 

£750 

£1100 

£1250 

Bilgisayar Diploması 


£090 


£1250 


Sayfa Dizayn Diploması 


£390 

£590 

£890 

£990 

Grafik Dizayn Diplomasi 

£990 


£1250 


BSc Muhasebe (Top up) 




£1900 



HOLBORN CAMPUS 

49 Red Lion Street, London WC1R 4PF Tel: 020 7404 7381 Fax: 020 7404 7382 

Bus Route: 8.19, 25, 38, 55. 98. 242, 243, 521 / Tube: Holbom 8fation(l dakka uzaklıkta 

www.hingsinstitutc.co.uh 





Türk-Kürt ve Kıbrıslı Türk toplum temsilcileri hükümetin kampanyasını Telgrafa değerlendirdi: 


Kıbrıs Türk başkanı I 

“Biraz geç çalışma karşılamak 

İngiltere'de özellikle Miti İslam ve anti Asyalı çok ciddi bir tırmanış oldu. Tabloid gazeteler aylarca insanları hedef gösterdi. Fakat ne yazık ki bütün bunlar olurken hükümet hiçbir şey yapmadı. Her ne kadar kozmetik bir kampanya gibi görünse de önemli bir kampanyadır. 
Çünkü bir ülke kendi içinde iç huzurunu sağlayamazsa büyük problemler yaşar. 
Dolayısıyla bu iç huzurun oturtulması adına bu kampanyanın etkili olabileceğini düşünüyorum. 
Bizim gibi derneklerden de yardım istenmesi durumunda katkılarımızı sunarız elbette.” 

Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Karabasan: 

“Ben bunun çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Devlet her zaman göçmen toplumlarm devlete kazanç sağladığını söyler ancak yerleşik topluluklar ve özellikle medyanın yayınları nedeniyle olumsuz durumlar yaşanabiliyor. Bana göre İngiliz basınının ırkçılığın artması konusunda çok ciddi bir katkısı var. Basın göçmenlerin olumlu katkılarını yazmaz. En ufak bir olayı ise büyütebildiği kadar büyütür. Bütün bunların bilinmesi, göçmen toplumlara karşı ön yargı besleyenlerin bunu görmesi açısından kampanyayı önemli buluyorum.” 

Day-Mer başkanı 
Ahmet Sezgin: 

“Hükümetin bu çalışmasını kendi içinde önemli bir adım olarak görüyorum. İşin doğrusu hükümetler göçmen toplumlar hakkında bir taraftan olumlu bir tavır sergilerken bir taraftan da karşıt girişimleri tetikleyici şeyler yapıyorlar. Bazen bu ırkçılığın yükselmesi hükümet politikalarının da sonucu da oluyor. Bu yeni kampanyanın gerçekte neler başaracağını veya hükümetin yapacakları hakkında gerçek bir fikir belirtebilmek için çalışmalarının somutlaşmasını beklemek lazım.” 
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A-ÎW A/ 
Mttl&seltM 


Son 1 yılda sadece Türkçe konuşan müvekkillerimize £12 milyon 

tazminat aldık 


60 kişilik hukukçu ekibiyle 
Avukat Şadiye Arslan hizmetinizdedir 


•Trafik Kazaları •Yolda kayma düşme 

• Belediye evi kazaları 

• Uçaktaki, Gemideki I •Süpermarkette olan kazalar •İşyeri kazaları 


Nerede olduğunuz ve sorununuzun ne olduğu önemli değil, arayın gelip sorununuzu çözelim 


azalar 


Dosya transferi ücretsiz yapılır ULAŞABİLİRSİNİZ 


Uzmanlık Alanlarımız 


/fMBUK 07882 462 961 * 07870 703 867 *020 8826 1301 

Z_Z_ L Z_/ V / > Ashley House 235 - 239 High Road Wood Green, London N22 8HF 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Contact with children Wardship & Guardianship Declarations of parentage Guardianship Orders Supervlsion Orders Adoption 

Residence Legal Aid 

Surrogacy Available 


Ali Personal 
Injury Claims 




* No ne&d to Travel 

* Only Ouallfied sollcrtors will hamile your matter Freehold sal e and purchase only tor prices up 1o £499,000 (ojtcEudes VAT & disbursements] 


Student / Marnage application Appeal to ali courts Bail Applications Family Reunions 
Entry ci&arance NaturalisatSon 
Work Permits 
Asylum 


Ali aspects of Civil Litigation Professional Neglîgence Wills & Probate disputes Consumer Disputes 
Debi & Insolvency Tenant Disputes 

Urıfalr Dısmissal Legal Aid 

Discrimination Available 


AJI family & chifdren related matters 

Property & financial Disputes 

Dîvorce/separation 

Domestic Vioience 

Injunctlons 

Child Protection 

Legal Aid 
Available 


Disabiltty Living Allowance Appeals Ali types of benefit advice Housing/Council Tax Benefits Possession proceedings HomeEessness 
Benefit fraud 

Disrepair Legal Aid 

Available 


07824355186 


0800 740 8514 


East Londort (Hackney) One Kingsland High Street, Daiston, E8 2JS 

West London (Harrovv) Viking House, 17-19Peterborough Road, Harrowon tfıe Hill, HA12AX Tel 020 7923 4020 Fax 020 79233320 VVebsite www.duncaniewis.eo.uk 
E-mail contact@duncanlewis.com 24hr Domestic Violence Emergency Service 07946 634 667 24hr Grime Emergency Service 07957 331436 / 07956 374 988 


duncan levvis & co solicitors 


With över 240 staff to assist 


meseleler 


çözümleriz 


family & child çare 


personal injury 


erime 


conveyancıng 


divorce & domestic violence 


litigation & employment 


housing & vvelfare benefits 


immigration 


freephone 


freephone 
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Halkevi ile dayanışma konseri düzenleniyor 


Britanya'da 20 yılı aşkındır faaliyet yürüten köklü sivil toplum kuruluşu 



Halkevi bir dayanışma konseri düzenliyor. Şiwan Perwer, Aynur Doğan ve Cevdet Bağca gibi ünlü sanatçıların sahne alacağı konser 27 Eylül Pazar günü Hackney Ocean'da gerçekleştirilecek. 


0 yılı aşkındır Britan- 

2 ya’da Kürt ve Türk 
toplumlarına hizmet veren Halkevi yaklaşık iki senedir bina sorununu çözmeye çalışıyor. Yeni binalarının inşaatını bir an önce bitirip hizmete sokmak için herkesi düzenleyecekleri dayanışma konserine davet eden Halkevi yetkilileri kurumun eski gücüne kavuşturulmasının önemine vurgu yaptılar. 

ŞİWAN PERWER VE 
AYNUR DOĞAN 
KATILIYOR 

27 Eylül Pazar günü yapılacak olan büyük konser Hackney Ocean’da düzenlenecek. Çok sayıda kişinin katılımının beklendiği konser saat 18.00’da başlayıp gece geç saatlere ka¬ 


dar sürecek. Konserde ünlü sanatçılardan Şiwan Perwer, Aynur Doğan ve Cevdet Bağca sahne alacaklar. Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Halkevi Başkanı Mustafa Topkaya tüm Halkevi dostlarına bir çağrıda bulundu. Mustafa Topkaya şöyle konuştu: 

‘HALKEVİ’NE 
SAHİP ÇIKALIM’ 

“Biz tüm demokrat ve müzik sever arkadaşları bu konsere bekliyoruz. Bu konser ile insanlarımızın hem Halkevi ile dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaya gayret edeceğiz hem de keyifli bir konser yaşamalarına fırsatı yaratmış olacağız. Müzik dünyasında önemli olan isimlerin gelmiş olması da bir 


şanstır ve bunu değerlendirmek lazım. Halkevi Londra’da oturmuş bir kurumdur ve bu kuruma katkı sağlamak lazım. Bu konsere gelen herkes bu katkıyı sağlamış olur. Geceye katılmak tek başına yetmez. Arkadaşlarımızın gecenin broşürlerine sponsor olmaları iyi olur. 
Bunu ne kadar yapabilirsek o kadar destek sağlamış oluruz. Konsere gelemeyecek olan arkadaşlar sponsorluk konusunda bize ulaşabilirler ve bizimle dayanışma içerisinde olabilirler. Bu fırsatı hep beraber değerlendirelim.” 
Konsere sponsor olmak isteyenlerin 078 76 14 6557 
numaralı telefondan İbrahim Doğuş ile bağlantıya geçebilecekleri bildirildi. 






Halkevi Başkanı Mustafa Topkaya herkesi düzenleyecekleri dayanışma konserine davet etti. 



VısaServices 



ANKARA ANTLAŞMASI GENERAL TIER1 
POST STUDY VVORKER ÇALIŞMA İZNİ VİZELERİ EVLİLİK VİZESİ 
OTURUM VİZESİ 
İŞ VİZESİ 
YATIRIMCI VİZESİ ÖĞRENCİ VİZESİ 


■ İNGİLİZ VATANDAŞLIĞI BAŞVURULARI 

■ TURİST VİZESİ 

■ VİZE RETLERİNE İTİRAZ DAVALARI VE MAHKEMEDE TEMSİL 



Rnkara Antlaşması başvurularında ilk tercihiniz... 


67-71 Oxford Street, London W İD 2EN 



200200068 
Level 3 


ANKARA ANTLAŞMASINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER 


İçişleri Bakanlığı (Home Office) Ankara Antlaşmasında izlenmesi gereken yol ile ilgili olarak yeni bir rehberlik yayınlamıştır. Burada iki noktaya önem vermek gerekir. Birinci nokta bunun bir rehberlik olması, İkinci nokta ise Ankara Antlaşmasının temelini oluşturan paragraf 21 HC 510 hala aynı olmuş olmasıdır. 

Home Office yeni rehberlik ile detayların ne şekilde olması gerektiği konusunda sınırları biraz daha net çizgiler ile belirlemiştir. Yeni rehberlik çerçevesinde gözüken o dur ki Ankara Antlaşması na başvuruların kesinlikle niyetlerinin bir iş yapmakta gerçekçi olduğunu ve evraklarının daha belirgin bir şekilde bunu kanıtlaması gerekmektedir. 

Rehberlikte yayınlanan özellikle örnek olarak verilen iş kategorileri, yiyecek sektörü (catering) başta olmak üzere sırası ile temizlik, II, turizm ve berberlik sektörleri olmuştur. Bu sektörlerin örnek verilmesinin sebebi başvuruların büyük çoğunluğunun bu sektörler üzerinden yapılmasından kaynaklanmaktadır Burada anti parantez belirtmek isterim ki bunun anlamı başvuru sahibi bu sektörlerden başvuracağı için ret almaz. 

Yayınlanan rehberlikte birçok nokta hukuken tartışmalıdır. Bunun yanı sıra başvuru sahiplerine bağlı olarak başvuru yapacak aile bireylerine (dependant) yönelik olarak da başvuruların ne şekilde olması gerektiği konusunda açıklamalar vardır. 

Yeni rehberlik ve Ankara Antlaşması başvurularınız için Deniz Gök’e aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak ulaşabilirsiniz. 

deniz@ukvs.co.uk - www.vize.co.uk 


Tel: 0207 292 29 72 tüm vize sorunlariniz İçin bizi arayabİlîrsInIz 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Nilgün Canver 


‘Domuz gribini önlemeye 

yönelik uyarıları ciddiye alı 


Domuz gribi salgını hızını kesmeden tüm dünyada olduğu gibi 

ı 

Ingiltere'de de yayılmaya devam ediyor. Son yapılan araştırmalara göre hastalığın yayılmasında kısmi bir düşüş görülse de uzmanlar çok temkinli konuşuyor, bunun salgının yavaşlama trendine gireceği anlamına gelmeyeceğini söylüyorlar. 



Hamza Aktan 
Telgraf Gazetesi 


• • lke genelinde önlem 

U çalışmaları sürerken belediyeler de sorumluluk bölgelerinde insanları bilgilendirmeye ve uyarma¬ ya devam ediyor. Haringey Belediyesi Toplum Güvenliği’nden sorumlu meclis üyesi Nilgün Canver, herkesi çok daha hijyenik ve dikkatli olmak konusunda uyarıyor. Haringey Belediyesinde şu anda domuz gribi salgınıyla ilgili çalışmaların başında bulunan Canver; “Kışa kadar çok ciddi önlemler almak gerekiyor” diyor. Nilgün Canver, hastalıkla ilgili merak edilenleri ve son gelişmeleri Telgrafa anlattı. 

- Haringey’de hastalığın yayılmasında son durum ne? 

İlk başlarda birkaç vakayla sınırlıydı. Fakat önce otuz rakamı tespit edildi, sonra da iki yüze çıktı bu sayı. Bugün ise vakka sayı sayılmıyor. 
Çünkü giderek yayılıyor ve bunu saymanın da bir imkanı kalmadı artık. Bütün yapılmaya çalışılan şey mümkün olduğu kadar halkı koruma yöntemlerini geliştirmek. O da, onlara gerekli tavsiyeleri vermek ve halkın kendisini korumasına yardımcı olmak. Aynı zamanda da onları ilaç anlamında da nereye gidebilecekleri konusunda yönlendirmek. 

- Londra’da Türkiyeli toplumun yaşadığı bölgelerde hastalığın yayılma oranı nasıl peki? 

Hastalık Londra’nın her tarafında yayılıyor. Biliyorsunuz, sonbaharda 100 bin vaka bekleniyor en az. Aslında 


şanslı sayılırız çünkü vakaların çoğunluğu hafif derecede ya da orta derecede diyebileceğimiz vakalar. Ölüm olaylarında da hemen tümü başka bir sağlık problemi olduğu için hastalık ölüme kadar götürdü. Ama genellikle Haringey’de görülen vakalar daha orta derecede ve dinlenmekle, kendi kendine tedavi uygulayarak geçen vakalar. 

- Belediyenizdeki çalışmalara dair bilgi verebilir misiniz? 

Daha önce kuş gribine karşı da böyle bir olağanüstü durum yaşandı ve hem sağlık birimleri hem de belediyeler olarak çok sıkı bir şekilde ne yapılabilir diye planları çok daha önceden belirliyoruz. 
Dolayısıyla domuz gribiyle ilgili korkular başladığı andan itibaren halka ulaşıp ne yapabileceklerine dair bilgiler verdik. Ülke genelinde “yakala-öldür ve çöpe at” kampanyası başlamadan önce biz Haringey’de kampanyayı başlattık. 

ALLMASı. m 

ÖNLEMLER 

- Hastalığın ilk belirtileri neler oluyor? 

Normal bir grip gibi... Aksırık, halsizlik, kas ağrıları, bazı duaımlarda ishal ve mide bulantısı gibi belirtiler görülüyor. Genellikle halsizlik, kas ağrıları, aksırık gibi normal grip semptomlarıyla kendini gösteriyor. 

- Hastalığa yakalanmamak için temel olarak uymamız gereken, almamız gereken önlemler neler? 

Lütfen mendil bulundumn yanınızda. Eğer grip gibi bir hastalıkla karşı karşıyaysanız mendilinizi kullanın. Çünkü 


mikropların etrafa yayılmasına en iyi böyle engel olabilirsiniz. Kullandığınız mendi¬ li de toparlayıp iyi bir şekilde kapatıp çöpe atmak gerekiyor. En önemli şeylerden biri de; ellerinizi mutlaka sürekli yıkamanız. Elleri yıkamak hastalığın yayılmasını önlemenin en önemli yollarından biri. Ben şunu da öneriyorum; kolonya bile kullanabilirsiniz, içinde alkol bulunduğu için mikropları öldürebiliyor. Yanınızda ıslak mendil bulundumn, dokunduğunuz yerlere çok dikkat edin, yemek yediğiniz masayı mümkünse ıslak mendille silin. 

SEYAHATE ÇİANLAR; DİKKAT EDİN 

- Çocuklu ailelere ne tavsiye edilebilir? 

İlk başlarda domuz gribine yakalanma oranı okula gitse de gitmese de çocuklarda risk olduğu için ailelere tavsiye edilen şey şuydu: Herhangi bir biçimde bir belirti i olduğunda da okula gönderin deniyordu. Fakat şimdi kesin olarak verilen tavsiye şu: Eğer bir belirti varsa kesinlikle evde kaim, dışarı çıkmayın... Bu hastalığın ye¬ di günlük sürecini geçirin ve bu arada da vücudun bağışıklık sistemini güçlendirecek vitaminler de alabilirler. 
Özellikle yaz aylarında halkımız Türkiye’ye veya başka yerlere seyahat ettiği için onlara mesajım da şu; özellikle kapalı alanlarda hastalığın yayılma oranı çok fazla. Dolayısıyla uçak seyahati kapalı bir alan olduğu için insanların kendilerini yolculuk boyunca kommaları son derece önemli. 

Evde de hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Kapı tokmakları, tezgah üstleri, ye¬ 


mek ve çalışma masası gibi evin bu bölümlerini her zaman temiz tutmakta fayda var. 

AŞI SONBAHAR’DA GELİYOR 

- Tamiflu ilacı nasıl alınabiliyor? 

Birinci kural olarak özellikle GP’lere yani mahalle doktorlarına ve hastanelere gitmeyin deniliyor. Fakat telefon ederek Ulusal Sağlık Servisi’nin (National Health System) domuz gribi için açtığı özel hattan arayarak bilgi almabilir. Telefon açıldığında doktorlar ilacın alınabileceği adresleri kendileri veriyor zaten. 

- Tamiflu ne kadar işe yarayan bir ilaç? 

Şu ana kadar Tamiflu alman vakalarda hastalığın geçtiği ve herhangi bir sorunun olmadığı tespit edildi. Tabii şu anda bir de şöyle bir durum var: Bu virüs giderek şekil değiştiriyor. İlk çıktığı haliyle kalmadı... Ama yine de şanslıyız ki hastalık halen hafif şekliyle geçiyor. 

- Aşı ne zaman geliyor? 

Aşı sonbaharda geliyor. 
Özellikle mağdur durumda olanlarda öncelikli olarak kullanılacak. Ancak o zamana kadar virüsün nasıl bir şekil alacağını net olarak kimse bilmiyor. 

HAMİLELER VE KRONİK 

HASTALIKLARI OLANLAR 

DİKKAT ETMELİ 

- Hamile kadınlar, küçük yaşta çocukları olan aileler ve kronik hastalıkları olanlar gibi daha riskli durumda olanların nelere dikkat etmeleri gerekiyor? 

Herhangi bir hastalığı olmayan veya hamile olmayan bi¬ 


risi için grip semptomları gösterdiğinde evde kalıp dinlenme, Paracetamol gibi ilaçlar almaları önerliyor. 
Ama eğer hamileyseniz veya kalp, şeker, gibi diğer hastalıklarınız da varsa o zaman direkt olarak mutlaka doktorla konuşmak gerekiyor ve doktomn tavsiyelerine göre hareket etmek gerekiyor. 

- Bu insanların hastalığa yakalanma riski daha mı fazla peki? 

O hiç belli değil aslında. Bu tamamen insanların kendilerini nasıl koruduklarıyla ilgili bir durum. Fakat yakalandıktan sonra eğer başka hastalıklarınız varsa bu salgının etkileri daha ağır olabiliyor. Bu nedenle doktorla hemen görüşülmesi gerekiyor. 

- Londra veya İngiltere için sık sık felaket senaryoları dile getiriliyor. Bu senaryolar ne kadar gerçekçi ve neye göre belirleniyor? 

Bunlar hastalığın yayılma hızına bakılarak tespit edilen veriler. Çünkü o kadar hızlı yayılıyor ki... Bu hıza bakılarak, bir de sonbaharla birlikte insanların kapalı mekan¬ 


larda daha fazla kalacağı hesaplanarak yayılma hızının çok daha fazla artacağı düşünülüyor. Dolayısıyla bu senaryolar hep belli veriler ışığında yapılıyor. Ama aşı çok iyi işlerse dummu değiştirebilir. Durumun tam olarak ne olacağını bence sonbaharda bilebileceğiz. 

- Virüsün tamamen geçmesine dair hiç beklenti veya umut yok mu? 

Var aslında. Şu anda elimde¬ ki verilere bakacak olursak; haftalık vaka sayısı ikiye katlanmış durumda ama buna rağmen sayılarda düşüş olduğuna dair bulgular da var. Ancak bu konudaki da- ta henüz çok net olmadığı için bunu belki biraz zaman sonra daha net anlayabiliriz. 
Hastalığın yüzde 99 oranın¬ da hafif oranda geçtiğini ise vurgulamak lazım tabii. 

- İngiltere önlemler konusunda diğer ülkelere göre ne durumda? 

Elimde buna dair net bir bilgi yok ama kanaatime göre önlemlerini alma ve bunları uygulama konusunda yapılması gerekenleri yerine getiriyor. 
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Jean Lambert'tan 

Leyla zana'ya destek 

Yeşiller Grubu Başkan Yardımcısı ve milletvekili Jean Lambert, Londra'da yaptığı konuşma nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan DEP eski milletvekili Leyla Zana'ya destek verdi. 


eşiller Grubu Başkan 

Y Yardımcısı ve milletvekili Jean Lambert, yaptığı yazılı açıklamada, Zana'mn 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, "Kürt halkı ve insan hakları için kötü bir gün" olarak değerlendirdi. 

Milletvekili ve insan hakları savunucusu Lambert, açıklamasında şöyle dedi: 

"Kürt halkı ve insan hakları için üzücü bir gün. Leyla Zana, ilham veren bir figür ve hoşgörüsüzlük ve ve baskılara karşı yılmadan mücadele etti. AB Parlamentosu Başkam'na bir mektup yazarak, Zana'mn itirazına AB düzeyinde destek sağlanması için mümkün olan her şeyin yapılmasını istedik. Bu davayı yakından takip etmeye devam 


edeceğim." Zana'nin ilk Kürt kadın parlamenter olarak seçildikten sonra parlamentoda Kürtçe yaptığı konuşma nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını vurugulayan Lambert, AB'nin insan hakları hukukunda reform ve Kopenhag kriterlerine uyum sağlaması yönündeki baskısına rağmen, bugün hala kamu alanlarında Kürtçe koşulmasının yasak olduğunu söyledi. Lambert, şöyle devam etti: "Leyla Zana'mn, çatışmalar için diyalog ve siyasi bir çözümün gerekli olduğu çağrısını destekliyorum. 
Hakkmdaki yeni hapis cezasına karşı yürüttüğü itiraz başvurusunu kazanmasını ve Türkiye için barışçı çözüm, Kürt toplumu için de daha iyi bir yaşam koşulları 


sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmesini umuyorum." Zana hakkında, İngiltere'nin SOAS Üniversitesi'nde katıldığı toplantıda 


PKK lideri Abdullah Öcalan için kullandığı ifadelerden dolayı Diyarbakır Yüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 



Belediye işsizler için f işe Giden Yollar'ı araştırıyor 

Hackney Belediyesinin işsizlere iş bulmak için bir süredir "Ways into Work" adı altında uyguladığı çalışmasının kapsamı genişletiliyor. 700'den fazla Hackney'liye iş bulan Belediye hizmet alanını genişletmek için 400 bin sterlin daha fon ayırdı. 


“Ways into Work” programı çerçevesinde bir süredir faaliyet yürüten Hackney Belediyesi şimdiye kadar 700 kişiye iş imkanı sağladı. Bu deneyiminden yola çıkan belediye yetkilileri şimdi daha çok işsize iş imkanı sağlamak için kolları sıvadı. Belediye çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden anne ve babalar ile hastalıkla- n nedeniyle uzun süre işsiz kalanlara yeniden işe dönme imkanları sağlayacak. Yetkililerin bildirdiğine göre ““Ways into Work” adı altında verilen servis önümüzdeki dönemde 
600 Hackney’liye daha hizmet verecek ve onlann iş bulmalarına yardım edecek. 
Belediye evlerinde oturanlar için extra çalışamalar yapılacak ve onların çeşitli işlerde deneyim kazanmaları sağlanacak. Hackney Belediyesi Kabine Üyesi Guy Nicholson, 


“Ways into Work büyük bir iş inisiyatifidir ve bir çok başanmn altında imzası vardır. Bu sosyal servis ile belediyemiz daha çok kişiye yardım etme imkanına sahip olacaktır” dedi. Ways into Work, Hackney Belediyesi, Hackney Recruitment Centre, Recmitment Company Talent, Regeneration Company Renaisi, Circle 33 Housing Trust, Family Mosaic, Genesis Community, Hackney Homes, Quadrant Housing Trust, Newlon Fusion, Peabody Trust, Pinnacle People, Southern Housing Foundation ve Jobcentre Plus ile ortak çalışıyor. Hackney’de oturan 
sakinler 07525 965 365 
(Sandra) ve 07515 923 728 
(Justin) nolu telefonları arayarak başvuru yapabilir ve konu ile ilgili geniş bilgi alabilerler. 


TROTT & GENTRY 

SOLICIT 




ve satım 


Alım Satım İşlemleri 

Her türlü ev. dükkan, işyeri atı Freehold ve Lease 

Ticari Hukuk <4 

Şirket kuruluşu, şirket ve hisse devir İşlemleri Ortaklık uyuşmazlıkları, 

Sözleşmeler hazırlanması ve uyuşmazlıkları 

Mülteci Hukuku / Immigration 

İltica davaları ve mahkemeleri Ankara Anlaşmaları Çalışma izni vizeleri Aile birleşimi ve evlilik vizeleri Vatandaşlık başvuruları Öğrenci ve au-pair vizeleri 

Kiracı ve Evsahibi Davaları 


Adres: 90/92 Islington High Street, London N1 8EG 
Tet: 020 7704 7500 
Fax: 020 7704 7503 
Email: immsec@trottgentry.co.uk 


Vasiyetname hazırlama ve Mülk davaları 

Aile Hukuku 

Boşanma ve Ayrılık Mahkeme kararı İle uzaklaştırma Çocuk mahkemeleri 
Aile içi şiddet 

İşçi ve işveren Davaları 

Her türlü işçi ve işveren meseleleri Haksız İşten çıkarılma Diskriminasyon 

Medeni Hukuk / Litigation 

Kaza ve şahsi zarar Davaları Tazminatı 

Uzlaşma ve Aracılık Meseleleri 

| Türkçe ve Kürtçe konuşan 
deneyimli elamanlarımız mevcuttur 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IRA müzakerecisi deneyimlerini aktardı 



ükümetin ‘Kürt açılı- 

H mı’na yönelik çalışmaları devam ederken İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ile İngiltere arasında müzakereleri yürüten ‘Hayırlı Cuma’ anlaşmasının mimarı Lord John Alderdice deneyimlerini aralarında İçişleri Bakanlığı bürokratları ile Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele uzmanlarının da bulunduğu bir gmp uzmana anlattı. 21 Temmuz’da Polis Akademisi’nde düzenlenen çalıştayda Alderdice’in yanı sıra Prof. Dr. Scott Atran, Prof. Dr. Marc Sageman ve Richard Davis de Türkiye’ye tavsiyelerde bulundu. Uzmanlar, Türkiye’ye “Kültlerin gummna, onuruna, duygularına hitap edin” tavsiyesinde bulundu. Scott Atran, top¬ 


lumsal entegrasyon ve uyumun sağlanmasında önemli hale gelen ‘sembollerin kullanılması’ üzerinde durdu. 
Prof. Dr. Marc Sageman ise somnun çözümünde sosyoekonomik, kültürel ve siyasal faktörlerin önemine dikkat çekti. Halkın önem verdiği konularda devletin saygın duruşunun da oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Sageman, şu değerlendirmeyi yaptı: “Onur ve gurur gibi kavramlar çok daha önemli. Bundan dolayı soruna neden olan noktalarda devletin sembolik de olsa ilgili toplumun duygularma hitap eden konularda açılım yapması yerinde olacaktır.” 
Good Friday (Hayırlı Cuma) anlaşmasının başmimarlarm- dan Lord John Alderdice ise 


Parayı polisten çok muhbire harcıyor 


Kuzey İrlanda'daki polis teşkilatı, yapılan istatisti- ki araştırma sonuçlarına göre muhbirlere en fazla para harcayan teşkilatlardan biri oldu. 


he Independent gaze- 

T tesinde konuyla ilgili yer alan haberde araştırma sonuçlarının polisin kullandığı bu taktiğin tartışmalara yol açacağı belirtildi. 
Kuzey İrlanda polis teşkilatından yapılan açıklamada ise teşkilatın gizli servisi ilgilendiren konuları tartışma dışında tuttuğu ifade edildi. 
Ancak uzun yıllar bağımsızlık mücadelesi veren Gerry Adams'ın partisi Sinn Fein üst yöneticisi Daithi McKay, 


araştırma sonuçlarının kaygı verici olduğunu ve polis teşkilatının daha şeffaf olması gerektiğini söyledi. 
McKay, "Kuzey İrlanda polis teşkilatı, bilgi getirmeleri için muhbirlere çok fazla yoğunlaşıyor." dedi. Britanya Polis Teşkilatı ise yazılı açıklamasında suçluların kanun karşısında yargılanmalarını sağlamak için kullanılan bu taktiğin hayati öneme sahip olduğu belirtildi. 


Hükümetin Kürt açılımı çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştayda 'Hayırlı Cuma' anlaşmasının mimarı Lord John Alderdice de bir konuşma yaptı 


çözüm yolları konusunda görüşlerini dile getirirken deneyimleri hakkında bilgi verdi. 

‘HAYIRLI CUMA’ NEDİR? 

İngiltere 1920’de İrlanda Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanırken, Kuzey İrlanda’ya da geniş özerklik verdi. Ancak burada yaşayan Protestan çoğunluk ile ay¬ 


rımcılığa tabi tutulduklarını savunan Katolikler arasında çatışmalar başladı. Kendini İrlandalI sayan Katolikler, İngiltere’den ayrılarak İrlanda’ya katılma talebini dillendirmeye başladı. Protestanlar ise İngiltere’den yana tavır koydu. 1968’de silahlı çatışmalar başlayınca Protestanlar, İngiltere’den kendilerini 


savunmasını istedi. İngiltere hükümeti duruma müdahale etti ve 1972’de Kuzey İrlanda’da yönetime el koydu. 
Çatışmalar 1998’e kadar devam etti, ve 1.5 milyon nüfuslu Kuzey İrlanda’da yaklaşık 3 bin 600 kişi öldü. 
1998’de (Good Friday Agreement/Hayırlı Cuma Anlaşması olarak da anılan) Belfast 


Anlaşması’yla çatışmalar sona erdi. Anlaşma, ateşkes ilanını, tarafların silah bırakmalarını, ortak ve özerk bir yönetimin kurulmasını ve İngiltere’nin Kuzey İrlanda’ya kendi kaderini tayin hakkı tanımasını içeriyordu. Uzlaşma 2007’de Kuzey İrlanda Parlamentosu’nun toplanmasıyla tamamlandı. 


PEİ* 

REKLAMCILIK VE 

DANIŞMANLIK 

SERVİSİ 




» Değişen iş piyasasında yerinizi almak » İş yerinizi geliştirmek Ve » GELİRİNİZİ Artırmak için, bizi arayın Televizyon, Radyo ve Gazete reklamcılığı alanında uzman isim 


u Gol atma sırası sizde ” 


PER REKLAMCILIK VE DANIŞMANLIK SERVİSİ Tel: 0208 341 2021 Mob: 07920480865 j 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Money Gram hizmet 

ağını hızla genişletiyor 

190 ülkede 180 bin dolayında noktada para transfer servisi veren Money Gram 
Irak Kürdistan Bölgesine de servis sunmaya başladı. Britanya genelinde 2,000 dolayında Post Office, Thomas Cook ve 700'ü aşkın işletmede servis veren Money 


Gram Türkiyede aracı olarak Yapı Kredi ve Kuveyt Türk şubelerini kullanıyor. 



Aralarında Türkçe'ninde bulunduğu 10 farklı dilde hazırlanmış www.moneYgram.com internet sitesi üzerinden transfer ücretleri ve servis ağına ilişkin bilgiler sunan firma İngilterede yaşayan Türk ve Kürtlerin en çok tercih ettiği firmalar arasında. 


m 


<E> 


Money Gram'ın Britanya'daki Genel Müdürü Mark Perryman 


rbil, Duhok, Süley- 

E maniye gibi kentlerde bulunan acenteleri ile dünyanın her noktasından Kürdistan bölgesine para transferi gerçekleştiren Money 

Gram'ın Britanya'daki Genel Müdürü Mark Perryman Telgraf gazetesine hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Krize rağmen büyümesini sürdüren Money Gram'ın başta Ingiltere, Almanya gibi batı ülkelerinde olmak üzere çok sayıda ülkeye yayılmış Kürt göçmeni göz önüne alarak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik hizmet sunmaya başladığını kaydeden Perryman, Ramazan ayı ile birlikte artan Ingiltere'den Türkiye'ye yönelik para transferleri için 4.99 sterlinden başlayan fiyatlarla hizmet verdiklerini belirtti. Britanya genelinde 2,000 dolayında Post Office, Thomas Cook ve 700'ü aşkın işletmede servis veren Money Gram Türkiye'de aracı olarak Yapı Kredi ve Kuveyt Türk şubelerini kullanıyor. 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FİRMALARDAN BİRİ 

Aralarında Türkçe'ninde bulunduğu 10 farklı dilde hazırlanmış www. moneygram.com internet sitesi üzerinden transfer ücretleri ve servis ağına ilişkin bilgiler sunan firma Ingiltere'de yaşayan Türk ve Kürtlerin en çok tercih ettiği firmalar arasında. Kısa süre önce Kürdistan Federe Bölgesine bölgesine yönelik servislerine de başlayan Moneygram, Musul, Erbil, Süleymaniye ve Duhok gibi kentlerde kurduğu temsilciliklerle para 


transferine olanak sağlıyor. Firmanın genel müdürü Mark Perryman, Kürdistan bölgesinde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişimi takip ettiklerini belirterek^ bölge dışında yaşayan onbinlerce Kürt göçmenin varlığının buraya yönelmelerinde etkili olduğunu dile getirdi. Perryman, Moneygram'ın dünyanın her yerindeki göçmenlerin, anavatanlarında bıraktıkları yakınları ve ailelerine yapmak istedikleri para transferlerini en kısa ve güvenli biçimde gerçekleştirmelerine aracı olduğunu vurguladı. 

RAMAZAN CD'LERİ 
ADRESE ULAŞTIRILIYOR 

Ramazan ayında Türkiye ve Kürdistan gibi Müslüman ülkelere yönelik para hareketlerinin yoğun¬ 


luk kazandığına dikkat çeken Moneygram Genel Müdürü Mark Perryman, hesaplı ve güvenli transferin yanısıra hazırladıkları ürünlerle Ramazan coşkusuna ortak olmayı hedeflediklerini söyledi. 
Dua ve ilahilerin yer aldığı bir CD hazırladıklarını belirten Perryman bu CD'yi arzu eden müşterilerinin adreslerine ücretsiz olarak göndereceklerini bildirdi. 


GÖÇMENLERDEN ANAVATANLARINA EKONOMİK DESTEK 

Başta batılı ülkeler olmak üzere dünyanın her yerine dağılmış olan göçmenlerin ülkelerine yönelik para transferleri az gelişmiş ülkeler için en önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. Dünyada en fazla göç veren ülkelerin başında gelen Filipin, Meksika, Pakistan, Hindistan ve Çin gibi gibi az gelişmiş ve¬ 


ya gelişmekte olan ülkeler için para havaleleri en önemli döviz ve gelir kaynakları arasında yer alırken, Ingiltere Avrupa ülkeleri içerisinde bu tür para transferlerinin en çok gerçekleştirildiği ülke özelliği¬ ne sahip. Money Gram Britanya-Irlanda bölgesi Genel Müdürü Mark Perryman'ın verdiği bilgilere göre Karayipler, bu ülke¬ den en çok para transferi yapılan ülke olurken Afrika ve Arap ülkelerine her yıl milyarlarca sterlin havale ediliyor. Yurt dışında yaşayan Türkiyeli göçmenler arasında Moneygram'ın en çok kullanıldığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini aktaran Genel Müdür Perryman, söz konusu para dolaşımın küresel ekonomiye katkısının yadsınamayacağını vurguladı. 


10 DAKİKADA PARA 
TRANSFERİ 

Money Gram Britanya genelindeki 2000 dolayında Post Office ve acenteleri ile Türkiye'ye 4.99'dan başlayan fiyatlarla para gönderilmesine olanak sağlıyor. 650 sterline kadar olan havalelerde herhangi bir kimlik beyanına ihtiyaç duyulmayan servis kapsamında, basit bir form doldurarak edindikleri referans numarasını yakınlarına bildiren gurbetçiler, 10 dakika gibi kısa bir sürede, gönderdikleri parayı yakınlarına ulaştırıyorlar. 650 sterlinden yüksek rakamlar için kimlik bildirmek zorunda olan göndericilerin havale ettikleri paralar Türkiye ve Kürdistan özerk bölgesinde dolar ve euro olarak sahiplerine ulaştırılıyor. 
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dorTt pay mora ihtarı 


Contact with children VVardshtp & Guandianship Declarations of parentage Guardian s hııp Orders Supervision Orders Adoption 

Residenee Le 

Surrogacy Aı 


Ali Personai 
Injury Claims 


■ No rıeed to Travel 

* Gniy Dua lifîed sodcttors will handl e you r matter Freehatd sale and purchase only far prices up to £499,000 (eacludes VAT & dlsbursemerrts) 


Student / Marriage application 

Appeal to aJl courts 

Bail Applications 241 

Family Reunions 

Entry olearance 

Naturalisation 

Work Permits Legal i 

Asylum Aval la 


Ali aspects of Civsl Litigation Professional Negligence Wills & Probate disputes Consumer Disputes 
Debt & Insolvency Tenant Disputes 
Unfair Dısmissal Lega 

Discrimination Âvail 


Ali family & children refated matters 

Property & financial Disputes 

Divorce/separation 

Domestic Violence 

Injunctions 

Child Protection 

Legal Aid 
Avaitable 


Disability Living A!lowance Appeals AH types of benefit advice Housing/Council Tax Benefits Possession proceedings Homelessness 
Benefit fraud 

Dİsrepaİr Legal Aid 


0800 740 8514 


East London (Hackney) One Kingsland High Street, Dalston, E8 2JS 

West London (Harrovv) Viking House, 17-19 Peterborough Road, Harrow on ttıe Hill, HA12AX Tel 020 7923 4020 Fax 020 7923 3320 Website www.duncanlewis.co.uk 
E-mail contact@duncanlewis.com 24hr Domestic Violence Emergency Service 07946 634 667 24hr Grime Emergency Service 07957 331 436 / 07956 374 988 


duncan lewis & co solicitors 


meseleleri 


çözümleriz 


family & child çare 


personai injury 


erime 


conveyancıng 


divorce & domestic violence 


litigation & employment 


housing & vveifare benefits 


immigration 


freephorıe 


freephone 
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Hackney pilot bölge seçildi 


Sivil kuruluşlardan domuz gribi toplantısı 


Hackney bölgesi sağlık sorunlarının çözümü konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından pilot bölge olarak seçildi. 


ackney’de yaşayan 

H Kürt ve Türk toplumlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri ve dayanışma içinde olabilmeleri için yeni etkinlikler düzenleneceği bildirildi. Düşünülen yeni proje gereği toplumlarımız onları daha iyi anlayan ve tanıyan uzmanlarca incele¬ me altına alınacak ve izole olmamaları için çalışmalar yapılacak. 

Sağlık uygulaman konusunda pilot bölge olarak seçilen Hackney’de faaliyet yürüten Peer Support Network adlı kuruluş toplumlarımızda hasta olan ve desteğe ihtiyacı olanlara yardım etmek için 140 bin sterlinlik bir fon ayırdığını bil¬ 


dirildi. Peer Support Network daha çok hasta olan insanların yeniden sağlıklarına kavuşması için hizmet verecek. 
Hackney’de planlanan çalışmaların yürütülmesi için Hackney Belediyesi, Hackney NHS, Alzheimer Derneği ve Londra Büyükşehir Belediyesi iş birliği halinde çalışmalara katılacaklar. 

Hackney Belediye Kabine Üyesi Nargis Khan, “Belediyemiz, yetişkin ve yaşlı insanların daha çok kendilerine özgüven kazanmaları ve bağımsız yaşayabilemeleri için yüksek kaliteli servisler vermeye devam edecektir. Belediyemizin hükümet tarafından pilot bölge seçimesinden dolayı 


çok mutluyum ve bu Kürt ve Türk toplumlarına çok yararlı olacaktır” dedi. Yaşlı İnsanlardan sorumlu Hackney NHS yöneticisi Eve Oldham ise Kürt ve Türk toplumlarınm yaşam tarzlarını dikkate alarak hizmet götürmenin önemine vurgu yaparak, “Amacımız daha çok hizmet vermektir. Biz toplumların kendilerini güvende hissetmelerini istiyoruz ve bunun için de gerekli yardım ve bilgilendirmeleri yapacağız” dedi. 

Pilot bölge olarak seçilen Hackney’de ruh sağlığı da dahil çeşitli servisler için 1.2 milyon sterlinlik fon ayrılmış durumda. 


H Hackney 


Hackney Refugee Forumu ve Primary Çare Trust (PCT) geçtiğimiz hafta 30'u aşkın sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı domuz gribiyle ilgili bir toplantı yaptı. 



ik-Der, Öğretmen- 

G ler Fommu, Tohum Kültür Merkezi ve Renk-Art gibi Türkiyeli örgüt temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda uzman Dr. Jose Figueroa hastalık ve alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara bilgi verdi. 
Jose Figueroa, en kötü senaryoya göre Ekim ayı ortasına kadar sadece Hackney'de hastalığa yakalanan insan sayısının 60 bini bulabileceğini belirtti. 
Figueroa, bu hastalığın kuş gribinden farklı olarak insandan insana da geçebiliyor olmasının çalışmaları güçlendiren birinci somn olduğunu söyledi. Figueroa, merakla beklenen grip aşısının Ekim ayının başında hazır olacağını söyleyerek aşının iki doz halinde verileceğini belirtti. Figueroa, aşının önce hamile kadınlar ve kronik hastalıkları 


olanlara, daha sona çocuklar ve ihtiyarlara verileceğini, son olarak da ülke genelinde herkese uygulanacağını ifade etti. Figueroa, bu gelişmeleri aktarırken bir de uyarıda bulundu: “Bu virüs çok çabuk bir şekilde değişime uğruyor ve eğer bu değişim olursa da aşı yetersiz kalabilir.” “Şu anki haliyle sağlıklı insanların durumunda bir paniğe kapılmaya gerek yok” diyen doktor Figueroa, “virüs mutasyona uğrarsa ne olacağı belli değil. Ne yazık ki bu, geleceği çok 


tahmin edilemeyen bir virüs” ifadelerini kullandı. 
Bu arada toplantıda domuz gribiyle ilgili hastalığa yakalananlara yardım etmeleri amacıyla gönüllülerin belirlenmesine karar verildi. Buna göre hasta sayısı çok yükseldiğin¬ de gönüllüler imkanı olmayan veya yalnız yaşayan hastalara ilaçlarını almada yardım edecek. Öte yanda Hackney'de altı tane büyük eczaneye Tamiflu ilacı dağıtıldı. Hasta yakınları hastaları için ilaçları bu eczanelerden alabilecek. 



Italyan yemekleri ve modern barıyla hizmetinizde 

Rezervasyon ve partiler için 02072422572 rto yu arayiniz ./ 


Mğy Özel partileriniz, doğum günleriniz için 100 kişiye y kadar olan tüm organizasyonlarınızın için 

Londra Merkez de Holborn istasyonuna 3 dakika mesafede modern dekorlu yeni mekanımıza bekliyoruz 


BAR & RESTAURANT 

Unit 3, Viçtoria House, Southampton Row, WC1B 4DA 

Tel: 020 7242 2572 
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Af Örgütü: 'Kürt meselesinin 

çözülmesi önemli bir asama olur' 

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri irene Khan Kürt meselesinin çözülmesinin önemli bir aşama olacağını söyleyerek, 

"Siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar insan haklarına zarar verdi" dedi. 



f Örgütü Genel 

A Sekreteri irene 
Khan Kürt sorunu ve insan haklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de işkence olaylarının arttığını söyleyen Khan, “Kürt sorunun çözülmesi Türkiye için çok önemli bir aşama olur” dedi. 
Türkiye’de siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların insan haklarına zarar verdiğini ifade eden Genel Sekreter Khan Türk hükümetinin atması gereken adımları ise şöyle sıraladı: “Siyasi süreç insan haklarına odaklanması gerekiyor. 
Ayrımcılığa karşı bazı güvencelerin verilmesi gerekiyor. Yasaların pratik uygulanması gerekir. Reformların devlet kurumlan bazında yapılması gerekir. Reformlar ya¬ 


vaşladı. İşkence vakaları arttı.” Af Örgütü 
2009 raporunda, terörle mücadele kapsamında gelişen bazı olaylarda belirsiz kişiler ve grupların Kürtleri hedef alan saldırılarda artış görüldüğü¬ ne dikkat çekmişti. 
İfade özgürlüğüyle ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde yapılan değişikliğin yeterli olmadığını belirten Örgüt gösterilerin yeterli gerekçe gösterilme¬ den yasaklanması ve izinsiz gösterilerde orantısız güç kullanılmasını da eleştirmişti. 
Af Örgütü raporunda, geçen yıl işkence ve kötü muamele vakalarının arttığı ve kolluk kuvvetlerinden şikayetçi olanların genellikle karşı suçlamalara hedef olduğu kaydedilmişti. 


İngiltere'nin tarihi davaları internette 

18. ve 19. yüzyılda görülen ve aralarında Kanndeşen Jack, Kraliçe Victoria'ya suikast gibi davaların bulunduğu 1.4 milyon dosya sanal alemde yayımlandı. 


• ngiltere ve Galler’de 

1 18 ve 19. yüzyıllarda 
görülen yaklaşık 1,4 milyon davanın ayrıntılarına internet üzerinden erişilebilecek. Seçere konusunda uzman olan "ancestry.co.uk" sitesinde yayımlanan belgelerde, dava konusu, yargılananların tam isimleri, doğum tarihleri, davanın görüldüğü mahkeme ve karar yer alacak. Sitenin yayımladığı davalar arasında, 1892’de ABD ve İngiltere’de birçok kişiyi zehirlediği için idam cezasına çarptırılan İskoç doktor Thomas Neill 


Cream’in davası da bulunuyor. Cream, asılmadan önce kendisinin "Kanndeşen Jack" olduğunu söylemişti, ancak Cream, bilinen ilk seri katillerden olan "Kanndeşen Jack" bazı cinayetleri işlediği sırada cezaevindeydi. Sitedeki diğer davalar arasında, Windsor şatosunda Kraliçe Victoria’ya suikast girişiminde bulunan Roderick McLean’in davası gibi kamuoyunca bilinen davalar da yer alıyor. 
Sitede, 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın tamamında görü¬ 


len davalar bulunuyor. 
Bu davaların ardından 
900 bin kişi hapis cezasına çarptırılmış ve 
10 bin 300 kişi idam 
edilmişti. Belgelere göre o dönemde, İngiltere’de 5 şilinden fazla para çalanlar idam ediliyordu. Hayvan hırsızlığı yapan, kaçak yaban adatavşanı avlayan ve ağaç kesenlerin bazılarının da idam cezasına çarptırıldığı belirtiliyor. Gece yüzü siya¬ ha boyanmış şekilde yakalananlar da, hırsızlığa karışmış oldukları sanıldığı için idam ediliyordu. 




luatfetet 


Sefaret Yaman 


syaman@levenes.co.uk 
Direct number: 020 8826 1313 


Ötenazi’ye İlişkin Yeni Bir Karar 

Bu hafta, geçtiğimiz günlerde Lordlar Kamarası tarafından verilen yeni ve ilginç bir karar üzerine yazmak istedim. Bu karar İngiltere ve dünyada değişik çevrelerce sürekli tartışma konusu olan “ötenazi”ye ilişkin bir karar. Bilindiği gibi, Ötenazi, kalıcı ve tedavisi bulunmayan bir hastalık ya da sakatlığı olan insanların kendi iradeleriyle ölmelerine izin verilmesi ya da ölmelerini sağlamayı kapsar. Ötenazi aktif ve pasif ötenazi olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif ötenazide, sözkonusu olan kişinin hayatı sadece bağlı olduğu cihazların çalışmasına bağlıdır. Kişi kendisine uygulanan tedavi kesildiği andan itibaren hayatını kaybedecektir. Aktif ötenazide ise hastanın isteği ile, doktor tarafından yaşamına son verilmesidir. Günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde ötenazi suçtur. Avrupa’da sadece Hollanda ve İsviçre’de yasal olan ötenazi sık sık İngiltere de gündeme gelmektedir. Her yıl İngiltere’den bir çok insanın İsviçre’ye giderek burada ötenazi haklarını kullandıkları bilinmektedir. Tabii ki ötenazi için giden insanlar için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak bu haftaki yazıma konu olan şey, ötenaziyi uygulayacak olan kişilerle beraber olan ve ötenazi sırasında orada hazır bulunan kişilerin yasal durumu. Yasalar nezdinde İngiltere’de ötenazi “intihar” sayıldığı için, ötenazi hakkını kullanan kişinin yanında olan kişiler, intihara yardım ettikleri için 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilinirler. Ancak şu ana kadar İngiltere dışında ötenazi hakkını kullanan yaklaşık 115 kişinin yakınlarından hiç birine ötenazi sırasında orada bulundukları ve “intihara yardım ettikleri için” herhangi bir dava açılmadı. 
Geçtiğimiz hafta Debbie Perdie adında, 46 
yaşındaki, ötenazi hakkını yurt dışında kullanmak isteyen davacının davası Lordlar kamarasında sonuçlandı. Yaşamına son verirken yanında bulunmasını istediği eşinin İngiltere’ye dönüşünden sonra yargılanmaması için yıllardır hukuk mücadelesi veren davacı, Lordlar Kamarasının kararı ile hukuk mücadelesini kazandı. Lordlar Kamarası ötenazi sırasında davacının yanında bulunacak eşin İngiltere’ye dönüşü sonrasında yargılanmamasına karar verdi. Bu kararla ötenazi konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Daha önce ötenazi hakkını İngiltere’de kullanmak isteyen 43 
yaşındaki Diana Pretty adındaki davacının davası red edilmiş ve bu kişi, insan hakları ihlali iddası ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuştu. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İngiltere mahkemelerinin davacının davasını red etmesinde herhangi bir insan hakları ihlali bulunmadığına ilişkin bir karar vermişti. Bu karar bu konuda şu ana kadar verilmiş en bağlayıcı ve en son karardı. 
Ancak yukarıda bahsettiğim bu yeni karar her ne kadar direkt olarak ötenezi hakkına ilişkin olmasa da, ötenaziye tanıklık yapan insanların yargılanmamasına karar verilmesi açısından bu konudaki yeni tartışmaların habercisi gibi görünüyor. 
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Eğitimciler Forumu'ndan çocuklar için anlamlı proje 

Londra'da faaliyet yürüten Eğitimciler Forumu Türk ve Kürt öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Forum, çocuklar için 'Dilek Ağacı' adlı Türkçe, Kürtçe ve İngilizce bir kitap yayınladı. 


ackney îlkokul- 

H larmda okuyan 
Türk ve Kürt kökenli çocukların yaptığı bir aktivitenin sonucu ortaya çıkan 'Dilek Ağacı’ adlı çocuk kitabı, çocukların, İngilizce’nin yanısıra okuma ve yazma desteği alarak kendi ana dilleri ile yazdıkları masallardan oluşuyor. 

Her hafta okudukları masalları çözümleyen çocuklar, işbirliği içinde çalışarak, masal konularını geliştirdiler ve her çocuk kendine göre masalı¬ nın sonunu yazdıktan sonra yaptığı bu çalışmayı evine götürüp ebeveynleri ile paylaşarak yeniden yarattı. 
Learning Trust ve 
Word Ünite tarafından finanse edilen 


projenin kordinatörlüğünü Şule Cinemre yaptı. Projede proje öğretmeni Elvan Erdin, kurumun günüllü çalışanlarından Ceren Yılmaz ve Eğitimciler Forumu kordinatorü 
Ali Kalkan da yer alırken, masallar Cemal Ataş tarafından Kürtçe’ye çevrildi. 

Kitabın özenli desenleri Mehmet Dursun tarafından yapılırken, kitabın baskısı ise Print Gallery tarafından gerçekleştirildi. 

EĞİTİMCİLER FORUMU ANADİL EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEMİ VURGULADI 

Çocukların okudukları hikayelerden etkilenerek çizdikleri resimlerin yer aldığı Türkçe, Kürtçe ve İngilizce kitap ile ilgili 


bir açıklama yapan Eğitimciler Forumu, Dilek Ağacı masalını Kürtçe’ye çevirerek anadil eğitimine verdiği önemi vurguladı. 
Çocukların hayal ve rüyalarını anlatan Dilek Ağacı adlı masal şöyle: 

“Bıyıklı, bir grup köylü çocuğun tarlalarını kuşlardan korumak için yarattığı bir korkuluktur ve kitap okumayı çok sever. 
Bu korkuluğun öyküsü Hulusi'nin rüyasında bir prensesin korkuluğa dönüşmesi ile başlar. Gördüğü rüya¬ dan etkilenen Hulusi dedesi ve arkadaşları ile birlikte eski eşyalardan bir korkuluk yaparlar. Tüm çocuklar Bıyıklı'yı çok severler ve onunla arkadaş olurlar. Bıyıklı'ya 



kitaplar armağan ederler ve her akşam Bıyıklı'nm anlattığı masalları dinlemeye giderler. Kuşlar Bıyıklıdan korktukları için kaçarlar ve tarlalara yaklaşmazlar, tohumlar yeşerir, ekinler büyür. O yaz, Hulusi garip bir rüya daha görür. Rüyasında ağaç perisi bitkileri korudukları için Hulusi ve arkadaşlarını ödüllendirmek amacıyla çocuklardan dileklerini 


bir kağıda yazmalarını ister, sonra bu dilekleri dilek ağacına asacağını söyler. Hulusi rüyasını arkadaşlarına ve dedesine an¬ 


latır. Çocuklar hep birlikte sevinçle dileklerini yazarlar ve dileklerinin gerçekleşeceği günü bekleme¬ ye başlarlar.” 


DİLEK AĞACI 

WISH TREE 


DARA DAXWAZE 


Kırkısrak Kültür sanat Dergisi bir yasında 


KEkısraklılar Dayanışma Merkezi tarafından yayınlanan Knkısrak Kültür Sanat Dergisi bir yaşma girdi. Türkçe ve Kürtçe şiir, yazı ve makalelerin yayınlandığı dergide yerel haber ve röportajlara da yer veriliyor. 


ondra’da yaşayan 

L Kırkısrakılara yönelik olarak çıkan Kırkısrak Kültür Sanat Dergisi bir yaşına girdi. Şiir, düz yazı, deneme ve makalelerin yanı sıra yerel haber ve röportajlara da yer verilen dergi Ahmet Güven, Mehmet Dursun, Kemal Erdoğan, Selver Özkan ve Gülüzar Kaygısız tarafından hazırlanıyor. Dergi¬ nin baskısı ise Print Gallery’de yapılıyor. Dergini dördüncü sayısının sunuş yazısı şöyle: “Sevgili dostlar dergimiz bir yaşında. İlk kez bir köy dergisinin yayınlanması onun kültürü, dünya görüşü ve bunun evrensel boyutu göz önüne alındığında yazın dünyasında Kırkısrak Kültür Sanat dergisi önemli bir yer edinmiştir. Mutluyuz sevinçliyiz. Yayın hayatına başladığımız ilk günden yüreğimizin insandan ve emekten yana çarptığını söylemiştik. Bin boğa dağlarından aşıp gelen bir nehir gibi, Kırkısraklıların olduğu her yere ve yüreği insandan ve emekten yana olan tüm dostlara 



karanfil kokusu taşıdık. Sizinle büyüdük ve sizinle yol aldık. Dünyanın dört bir yanından gelen kollarımızla aynı nehirde buluştuk. Bu nehirde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür etmeyi borç biliriz. Bir dergi çıkarmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliriz. Maliyetin¬ den dağıtımına hepsi başlı başına bir külfet gerektirir. 
Bu külfeti üzerlerine alan ve sponsor olan değerli işadamlarımıza bütün yüreğimizle teşekkür ediyoruz. Dergimizi içerik olarak olgun ve yetkin kılan, bir köy dergisinden çok yazın dünyasında önemli bir yere getiren tüm yazarlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Dergimizin çıkartılmasında ve dağıtılmasında hep yanımızda olan derneğimizin değerli yöneticilerine, ak yüzlü ihtiyarlarımıza, dergimize abone olan, sahip çıkan, okuyan ve okutan siz değerli dostlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir yaşın kutlu olsun, nice yıllara Kırkısrak Kültür Sanat Dergisi.” 


HER DURUMDA GÜVENEBİLECEĞİNİZ MUHASEBE BÜROSU 


Hurkan 


Sayman Co. 

CharteiKİ Accountants 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İşle ilgili her türlü soru ve sorularınız için Enver Kannur'u (FCCA ) arayabilirsiniz . 
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İngiltere kamuoyu: 'Afganistan savaşını kazanmak imkansız' 

İngiltere kamuoyunun çoğunluğu, Afganistan'daki savaşı kazanmanın imkansız olduğuna inanıyor. 



amuoyu araştırmaları 

K şirketi ComRes tarafından geçtiğimiz hafta bin kişi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Britanyalıların yüzde 58’i Afganistan’daki savaşı kazanmanın imkansız olduğuna inanıyor. Buna karşın Britanyalılarm sadece yüzde 3l’i savaşı kazanabilecekleri görüşünde. 
Araştırmaya katılanların yüzde 52’si Afganistan’daki askerlerin geri çekilmesini isterken, yüzde 43’u kalmasını savundu. 
Britanya askerlerinin büyük kayıp vermeye başladığı Temmuz ayının başında gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması Afganistan savaşı konusunda halkın ikiye bö¬ 


lündüğünü ortaya koymuştu. The Guardian gazetesinde yer alan araştırma sonucunda halkın yüzde 47’si savaşı desteklerken yüzde 46’sı karşı çıktığı ortaya çıkmıştı. Britanya ordusu, temmuz ayında 20 olmak üzere Afganistan’da savaşın başladığı 2001’den bu yana 191 kayıp verdi. 
Ordunun Afganistan’da verdiği askeri kayıplar şimdiden Irak’taki kayıpları geçmiş durumda. 
Hükümetin daha fazla asker göndermesi ile soruna siyasi çözüm bulmak istediğini söylemesi kamuoyunu tatmin etmediği gibi, savaşın kazanılabilineceğine olan inancının daha da azalmasına yol açtığı görülüyor. 


Britanya irak'taki askeri 

varlığına son verdi 

Britanya, Amerika'nın 2003'teki işgaliyle başlayan irak'taki askeri varlığına, 6 yıl sonra son verdi. Bağdat ile Londra arasında yapılan anlaşma çerçevesinde irak'taki son Britanya askerleri de geri çekildi. 



ağdat ile Londra ara- 

B smda 2008 yılında yapılan anlaşma gereğince, 2003’te 46 bin olan Britanya askerlerinden geri¬ ye kalanlar da Irak’tan çekildi. Bağdat’taki İngiltere Büyükelçiliği sözcüsü AFP’ye yaptığı açıklamada geri çekilmenin tamamlan¬ 


dığını söyledi. Öte yandan Irak Parlamentosu, Britanya askerlerinin geri çekilmesinden önce iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin yeni bir anlaşmayı onaylayamadı. 
Parlamento 8 Eylül’e kadar tatile girdi. Irak deniz donanmasını eğitmek için kalan 100 kadar asker parla¬ 


mento yeni anlaşmayı onaylayana kadar Kuveyt’te bekleyecek. İngiltere Büyükelçiliği, “Ne yazık ki, prosedür gecikmeleri nedeniyle, Irak Parlamentosu bizim anlaşmamızı onaylamadı. 
Bizim mevcut misyonumuz 
31 Temmuz’da sona eriyor” 
diyerek Iraklı yetkililerle tartışmalar sürerken, deniz donanması eğitimcilerini Kuveyt’e çekeceklerini belirtti. Elçilik, “Irak sürecine saygı göstermemiz gerekiyor. Irak hükümetinin mümkün olan en hızlı şekilde yasal bir üsse olanak sağlayan anlaşmayı kabul etmesi ve onaylamasını umut ediyoruz” dedi. Askerlerin bir yıl sonra, 31 
Temmuz itibariyle tamamen 


çekilmesinden sonra Irak’ta yardım amaçlı denizcilerin kalmasını sağlayan bir anlaşma İngiltere ve Irak Haziran ayı başında imzalanmıştı. 

HÜKÜMET IRAK SAVAŞI SORUŞTURMASI’ BAŞLATTI 

Öte yandan hükümet, Irak savaşından önce ve savaş sırasında yapılan hataları somşturma işlemini resmen başlattı. Başbakan Gordon Brown, bağımsız somşturma kurulundan, ABD'ye yönelik 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen saldırılar, Irak'm 2003 yılındaki işgaliyle ilgili gelişmeler ve savaştan sonraki planlamaya ilişkin sorunları ele alacağını kaydetti. Brown, muhtemelen eski Başbakan Tony Blair dahil şimdiki ve geçmiş dönemdeki bakanların kanıt vermeye razı olmaları gerektiğini ifade etti. Başbakanlık makamı, ABD hükümet yetkilileri dahil yabancı yetkililerin ifadesine başvurulup başvurulmayacağı kararının, somşturma kumlu¬ nun başındaki kıdemli devlet memurlarından eski Kuzey İrlanda Bakanlığı Müsteşarı John Chilkott'a ait olduğunu belirtiyor. 




Ali Has 

eli_has@yahoo.co.uk 


HUKUK KÖSESİ 


Ankara Anlaşması, Süresiz Oturum ve Vatandaş! 

Son haftalarda yazılarımda Ankara Anlaşmas vizelerinin değişik yönleri hakında bilgi vermeye çalıştım. Bu hafta yine Ankara Anlaşması vizeleri üzerine konuşmak istedim. Fakat vizenin kendisi hakkında değil de, vizeyi aldıktan sonraki süreçte süresiz oturum ve vatandaşlık konularında neler beklenebilir. İlk başta sunu belirtmek gerekiyor, Ankara Anlaşması vizeleri diğer vize türleri gibi süresi bittiği anda kişinin İngiltere’deki oturum hakkı da sona ermiş oluyor. Yasal kalabileceği süre içinde herhangi başka bir başvuru yapılmadığı takdirde kişi kaçak durumuna düşer. 
Bilindiği/gibi Ankara Anlaşması başvuruları kabul edildiği taktirde başvuran kişiye ilk etapta 1 yılık oturum hakkı verilmektedir. Bu durum Ankara Anlaşması’nm her üç başvurma yöntemi için geçerlidir. Yani ister işçi, ortaklık veya sıfırdan iş kurun ilk etapta sadece 1 
yılık vize süreniz olacaktır. Bu süreyi eğer başarılı geçirirseniz ve mevcut vizenizin bitimin¬ den önce sürenizi uzatmak için gereken başvuruyu yaptığınız taktirde size 3 yılık vize verilecektir. Bu 3 senelik sürecin sonunda kişiye üç seçenek verilmektedir. Bunlar şöyle: 

1- Mevcut Ankara Anlaşması vizenizi değişik bir vize kategorisine değiştirmek, 

2- Mevcut Ankara Anlaşması vizenizi tekrar uzatmak, 

3- İngiltere’de Ankara Anlaşması ile son 4 yıldır kaldığınız gerekçesi ile süresiz oturum (indefinite leave to remain) hakkına başvurmak. 
Muhtemelen başvurunuz süresiz oturum için olucaktır! Başvurunuzun başarılı olmasını istiyorsanız tabiki mevcut vizenzin tüm gereksinimlerini yerine getirmiş olmalısınız. Bu çok önemli ve herhangi bir aksilik başvurunuzun redine yol açabilir. Bu doğrultuda genelde iki temel husus önemlidir: 

1- İşiniz veya işletmeniz henüz devam etmekte 

2- İngiltere’de Ankara Anlaşması vizeleri ile 
4 yıl boyunca kesintisiz ihkamet ettiğinizi kanıtı gerkecektir. 

Bundan sonraki süreç ise vatandaşlık sürecidir. Ankara Anlaşması ile İngiltere’de ikamet eden bir kişi diğer yöntemler ile kalan kişilerle aynı vatandaşlık kuralarına tabi tutulacaklardır. Buna göre vatandaşlık başvurusu yapılabilmesi için İngiltere’de en az 5 yıl yasal olarak ikamet etmiş olmanız gerekecektir. 
Ankara Anlaşması örneğini verirsek, kişi 4 yıldan sonra süresiz oturuma baş vurur. Kişi süresiz oturumu elde ettiği zaman ve en az 5 yılı doldurduğu zaman İngiliz vatandaşlığına geçmek için başvurusunu yapabilir. 
Vatandaşlık başvuruları tabiki kendine özel kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Bu kriterlerin en önemlisi kişinin İngiltere’de ikamet ettiği dönemde herhangi bir sicili olmamasıdır. Yani kişinin yasal anlamda iyi/temiz karekterde olması önemlidir. 
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The Guardian: 'Kürt Açılımı' 

çatışmayı bitirmeye yeterli mi? 

The Guardian gazetesi, hükümetin 'Kürt Girişimi'nin uzun çatışmayı bitirmeye yeterli olup olmayacağı ile ilgili çok sayıda spekülasyonların olduğunu yazdı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürt sorununa ilişkin yaklaşımlarını "dur-başla dengesizlikleri ile dolu" olarak tanımlayan gazete, başbakanın ne kadar ileri gitmeye hazır olduğunun ise belirsizliğini koruduğunu kaydetti. 


uardian yazarı Simon 

G Tisdall, “Türkiye Barışa mı Hazırlanıyor?” başlıklı yazı ile Türkiye’de devam eden Kürt sorununun çözümüne ilişkin tartışmalara yer verdi. Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Öcalan’ın 15 Ağustos’ta açıklayacağı Kürt sorununa ilişkin “yol haritası” öncesi kendi ‘yeni stratejini’ açıklamaya hazırlandığına işaret eden Tisdall, Erdoğan’ın bununla “Atatürk’ün aşınmakta olan ultra milliyetçi mirasına en büyük darbeyi vurmak üzere olabileceğini kaydetti. Tisdall “Olayın tezat oluşturan yanı şu ki, bu adımlar hükümetin sözde İslamcı günde¬ 


mini hayata geçirmesiyle değil, Türkiye'nin 12 milyonu bulan ve Atatürk’ün baskı altında tutmaktan da öteye gittiği güçlü etnik Kürt azınlığın haklarıyla ilgili" dedi. Erdoğan’ın, hükümetinin üzerinde çalıştığını açıkladığı “Kürt Girişimi’nin neleri içerdiğine dair yoğun spekülasyonların olduğunu kaydederek, planın içeriğine ilişkin Türkiye basınında yer alan iddialara yer veren Tisdall şöyle devam etti: “Erdoğan yeni stratejisini ne zaman beyan edeceğini söylemedi. Ancak, büyük ihtimalle, cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’m açıklama sözünü verdiği kendi barış için “yol harita¬ 


sı” tarihi olan 15 Ağustostan önce olacak. Eski bağımsız Kürt devleti talebinden vazgeçtiğini açıklayan PKK yakın zamanda da tek taraflı ateşkesi eylül ayma kadar uzattı. 
Son 10 yıldır Marmara denizi îmralı adasında hücre hapsin¬ de bulunan Öcalanln silahsızlanma, PKK üyelerinin siyasal entegrasyonu, yerel yönetimlerde özerkliğin arttırılması ve ulusal “diyalog süreci” başlatma gibi önerilerde bulunması bekleniyor.” 

“ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMLA¬RI “DUR-BAŞLA DENGESİZ¬LİKLERİ İLE DOLU” 

DTP Milletvekili Hasip Kaplan’ın “diyalog süreci başlatıl¬ 


malı.. DTP bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaya hazırdır” sözlerini aktaran Tidall, buna karşın kendi açısından Erdoğan’ın Kürt sorununa ilişkin yaklaşımlarının “dur-başla dengesizlikleri ile dolu” olduğunu belirterek “O kararlı görünüyorsa da, ne kadar ileri gitmeye hazır olduğu belirsizliğini koruyor” yommunda bulundu. Erdoğan’ın sorunun çözümüne ilişkin tereddütlerinin bir kısmının “Kürt açılımını rayın¬ dan çıkarma tehdidini taşıyan” Ergenekon ve türbanm üniversitelerde serbest bırakılması gibi örneklerde ortaya çıkan iç gerilimlerden kaynaklandığını kaydeden Tidall 



devamla şunu yazdı: 

“Söz konusu barış süreci yol alırsa, bu bazı çevrelerde, Atatürk'ün tek bayrak altında ortak dilli tek millet idealleri¬ nin baltalanması olarak görülebilir. Ancak zaman değişiyor, Türkiye'nin muhafazakarlıkta ısrar eden devletçileri de değişmek zorunda kalabilirler." Tarihçi Andrew Mango'nun kaleme aldığı “Sultan'dan Atatürk'e" isimli yeni kitabına da yer veren Tidall, kitapta Atatürk’ün o dönemde kendini “ulus devlet" kav¬ 


ramına adadığı için ne dine, ne ayrılıkçılara ve ne de azınlıklara ayıracak zamanı olmadığının yer aldığını aktardıktan sonra “1925’te bir Kürt ayaklanması vahşice bastırıldıktan sonra Atatürk’ün kültür devrimi hızlanmış oldu” dedi. Simon Tisdall yazının sonunda, Türkiye'yi kuran Lozan Anlaşması'nın üzerinden 86 yıl geçtikten sonra Atatürk'ün biçtiği dar gömleğin gevşetilmesi yönünde büyük baskılar bulunduğunu kaydetti. 



Vizyon Optik Türk Uzmanıyla Harîngey'de hizmetinizde. 
Tüm göz ve görme sorunlarız için artık dil sorunları olmadan muayne imkanı sunuyoruz. 
Benefit ve devletten yardım alanlara 
1 ▼ -o ücretsiz muayene ve gözlük. 


Opticians 


Vizyon 

Optik 


Post 

»Office 


2a m s C hiçken 


Tornpike La ne & Wooc 



527 A Green Lanes, 
London N4 1 AN 

Tel: 0208 347 9220 



Temiz, taze ve çok uygun fiyata sebze, meyve ve içecek ihtiyacınız adresinize teslim edilir. 
Eşya taşınır - Deliveri yapılır. Büyük van ile her türlü eşyanız çok uygun fiyata taşınır. 

Tel: 07775 690 338 


Her türlü sebze ve içecek ihtiyacınız temin edilir: 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zgi Türkü Bar 150 ki- 

E şilik kapasitesi ile haftanın 5 günü canlı müzik sunarken özel günler için de uygun fiyatları ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. 
Düğün, nişan, sünnet ve partiler için uygun fiyata kapılarını açık tutan Ezgi Türkü Bar, en özel anları kabalaştırmanın en iyi mekanı olduğu konusunda iddiasını sürdürüyor. 

MAÇ İZLEMENİN 
YENİ ADRESİ 

Kuzey Londra’da hizmet veren Ezgi Türkü Bar şimdi de dev bir ekran ile 


müşterilerine maç keyfi fırsatı sunuyor. Önemli maç günlerinde futbol tutkunlarının vazgeçilmez mekanı haline gelen Ezgi Bar yaptığı servisler ile de maç izleyicilerinin keyifli ve heyecanlı anlar yaşamasının sağlıyor. 

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ 
CANLI MÜZİK 

Ezgi Türkü Bar Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri müşterilerine unutulmaz türkü ziyafeti veriyor. Baran Deniz, Murat Yıldırım, Ayhan ve Nihat’tan oluşan canlı müzik ekibi ile her yöreden türküler su¬ 


nuluyor. Müzik ziyafetleri gecenin geç saatine kadar devam ediyor. 

KENDİNİ EVİNDE HİSSETMEK 

Ezgi Türkü Bar Bülent Kayır, Şükrü Konca ve Mehmet Aygül tarafından işletiliyor. İşletmeci Bülent Kayır yaptıkları yemeklerin kalitesi konusunda son derece iddialı. 
Tottenham’ın en lezzetli yemeklerini sunduklarını belirten Bülent Kayır, “Müşterilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve buraya ge^ len herkes kendisini evin- 


Heatrow kayıp bavullar alanı 

Dünyanın en işlek ve en büyük havaalanlarından biri olan Heatrow Havaalanı Avrupa genelinde en çok bavulun kaybolduğu havaalanlarından biri olarak tespit edildi. 


vrupa Birliği Ko- 

A misyonu'nun Ulaştırma Komiseri Antonio Tajani'nin yaptığı araştırmaya göre Heatrow'da her gün binlerce bavul kayboluyor. Yalnızca geçen Mart ayında Heatrow'un yeni açılan 
5. Terminal'inde 30 bin bavul kayboldu. 

Tajani, 5 numaralı ter¬ 


minalde toplam 18 km uzunluğundaki bagaj bantları üzerinden saat¬ te ortalama 12 bin bavul ve çanta geçtiğini, bu yoğunluğun kaldırılamaması nedeniyle yoğun şekilde bavul kayıplarının yaşandığını belirtti. Tajani'nin araştırmasına göre dünya genelindeki bavul kayıp 


ı: 


oranları da çok büyük oranda. Dünya genelinde yalnızca geçen yıl 33 
milyon çanta veya bavul kayboldu. Kayıp bagajlar sorunuyla ilgili bulguları bir rapor halinde Komisyon'a sunan Tajani, bu sorunu çözmenin göründüğü kadar kolay olmayacağını söyledi. 


de hissedecektir” diyor. 
Bazı sanatçıları getirmek konusunda çalışmalarının da olduğunu belirten Kayır, müşterilerinin sürpriz sanatçılar için hazır olması gerektiğini belirtiyor. 


ÖNEMLİ GÜNLERİNİZDE SİZİNLE 

Ezgi Türkü Bar 150 kişilik kapasitesi ile en ideal mekanlardan biri. Nişan, düğün gibi insan hayatında çok önemli günler 


için hizmet verme kapasitesine sahip olan Ezgi Türkü Evi, sizler için en iyisini yapmak için bekliyor. Ezgi Türkü Bar Tottenham High Road’da hizmet veriyor. 


ES TRAVEL 

020 76201926 v 


Onu rair 

PEGASUS 


İNANILMAZ FİYATLARA TATİL ve UÇAK BİLETLERİ 


Türkiye'ye e189 dan başlayan paket tur fiyatları 


Altinkum. Kusadasi, Marmaris. 
Oda+Kahvaltı £189 Hersey dahil £259 


Kıbrıs c359 dan başlayan paket tur fiyatları 


Antalya,Ölüdeniz,Bodrum Oda kahvaltı £229 Hersey dahil £279 


Türkiye Uçak Fiyatları 

İStanbUl from £89 *tax İzmir / Ankara from £109 +tax Gazi Antep / Adana / Kayseri from £173 Bodrum / Dalaman / Antalya from £109 Ercan from £175 +tax 


+tax 


+tax 


Ezgi Türkü Bar 

mac izleme keyfinin 

yeni adresi 


Kuzey Londra'nın kaliteli eğlence mekanlarından Ezgi Türkü Bar her geçen gün daha çok türkü severin uğrak yeri oluyor. Maç izleme keyfi, temiz ve lezzetli yemeklerinin yanı sıra güçlü sanatçı ekibi ile kendi alanında bir numara olmayı sürdürüyor. 


‘Subject to avaliabiilty at the time of the booklng, the prlces are correct when thls going to publlshed 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D.I.Y. Çenter, modem ve kaliteli 

banyo-küvetler, yapıyor. 



uygun fiyata satabilmeleri¬ nin nedenini şöyle anlatıyor: “Biz malzemelerimizi aracılardan değil doğrudan üretici firmadan alıyoruz. Fiyatı aşağı indirmemizin nedeni de bu. Toptancıdan alıp perakende satmak üçüncü el satış oluyor. Bizse doğrudan üreticiden alıp müşteriye ulaştırıyoruz.” 

ALANINDA UZMAN 
USTALAR 

D.I.Y. elliyi aşkın ustayla çalışıyor ve ev veya işyerlerine ücretsiz ölçüm ve maliyet hesabı 


hizmeti sunuyor. İbrahim Taş, çalıştıkları ustaların vasıflarını şöyle anlatıyor: “Bizim tüm ustalarımız yalnızca kendi alanlarında çalışan ustalar. Elektrik ustasıysa elektriğe, döşe¬ me ustasıysa döşemeye bakıyor sadece. Bazı ustalar her işi yapabildiklerini söylüyorlar. Fakat biz buna karşıyız, sadece alanında uzmanlaşmış ustaları çalıştırıyoruz. Böyle yaptığımız için de sağlıklı ve memnuniyet yaratan sonuçlar alıyoruz her zaman.” 


KALİTELİ AMA 
UYGUN FİYATA 

D.I.Y.’de mallar stoklarda hazır bekliyor. Verilen siparişten bir gün sonra eve teslim yapılıyor ve malze¬ me ev veya iş yerinin içine kadar şirket çalışanlarınca taşınıyor. 

İbrahim Taş, fiyat politikalarını şöyle anlatıyor: “Fiyatlarımız çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. 
Biz müşterimizin beş-altı ay sonra aldığı maldan ve tabii bizden şikayet etmesini istemeyiz. Başka bir yerde 2 bin Pound’a alacağı mutfak bizde 2 bin 


m 

ur 




D.I.Y Center'in sahibi İbrahim Taş 


Kaliteli malzemeyle modem evler 

Her türlü banyo, mutfak ve diğer ev içi inşaat malzemeleri sağlayan D.I.Y. Çenter, yüzde 15'e varan indirimlerle, kaliteli ve eve teslim hizmet sunuyor. Siparişten hemen sonra malları teslim eden D.I.Y. eşyaları eve veya mağazaya kadar ücretsiz taşıyc 

vrupa kalitesindeki 

A ürünleri normal fiyatlarla müşteriye sunmak hedefiyle çalışan Do It Yourself (D.I.Y.) 

Çenter sahibi İbrahim Taş, amaçlarının ucuz fiyat ve çok satış değil, kaliteli malzemeyle güvenilir bir ticaret olduğunu söylüyor. 

İki yıldır Londra’da çok sayıda ev ve mağazayı ‘giydiren’ D.I.Y.’nin malzemelerinin üç ana merkezi var: Almanya, İspan¬ ya ve Ingiltere. Banyo malzemelerinin bir kısmı da Türkiye’den geliyor. 

MALZEMELER AVRUPA ÜLKELERİNDEN 

Çin’de veya başka bir uzakdoğu ülkesinden mal kabul etmeyen D.I.Y. 
müşterilerinin uzun vadeli ve sorunsuz bir şekilde kullanabileceği ürünleri tercih ediyor. 

Mutfak malzemelerini Ingiltere’den temin eden D.I.Y. Almanya ve İspan- ya’dan da fayans, laminant, yer döşemeleri, parke, porselen, seramik, duvar ve yer kaplamalarını alıyor. 

İbrahim Taş, kaliteli ürünü 


500 olur. Bunu da kendisine açıkça söylüyoruz. 
Çünkü ben müşterim aldığı zaman bunu yıllarca kullansın isterim. Ancak yüzde 5’ten 15’e kadar indirimler de uyguluyoruz.” 

MÜŞTERİMİZ 
REKLAMIMIZI YAPIYOR 

İbrahim Taş, evini, mağaza veya dükkanını yapmak isteyenlere kendilerini ziyaret edip hem bilgi hem de ürünleri hakkında bir izlenim edinmelerini istiyor. Londra’daki Türkiyelilerin ev veya dükkan yapanların çoğu¬ nun kendilerini tercih ettiğini ifade eden Taş, bunun nedenini de şöyle 


açıklıyor: “Müşterimiz aldığı malzemeden ve hizmetten memnun kalıyor ve bunu komşusuna, akrabasına söylüyor. Böylece insanlar bizi referans gösteriyor ve bunlar kulaktan kulağa yayılıyor. 
Benim en büyük reklamım da ağızdan ağza yapılan reklamdır. Bir sürü firmanın kapandığı bir ekonomik kriz ortamında beni ayakta tutan şey de bu dur.” 

4 Princes Road, Edmonton, London, N18 - 3PR adresinde büyük binasın¬ da hizmet veren D.I.Y. 
Center’a şu numaradan 
ulaşmak mümkün: 0208 
803 9153. 


Kebab Delight 23. yılının gururunu yaşıyor 


Kurulduğu 1986 yılından bu yana kalitesinden ödün vermeden yoluna devam eden Kebab Delight 
23 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 




ondra’da hizmet veren 

L ilk kebap dükkanların¬ dan biri olan Kebab Delight 1986 yılında Archway’da kuruldu ve hizmetlerine ara vermeden günümüze kadar gelmesini bilen ender firmalardan biri oldu. 
Kebapçılıkta kalitenin sembolü olan Kebab Delight bir çok işletmeci tarafından örnek alındı. Günümüzde toplumlarımız için geniş bir iş alanı olan kebapçılığın gelişmesinde çok önemli bir yere sahip olan firma sayısız kişinin meslek edinmesinin de yolunu açtı. 


İLK TAVUK DÖNERİ 

Şimdilerde hemen her kebap dükkanında bulunan tavuk döner, Kebab Delight tarafından geliştirildi. İlkleri ile bilinen firma hizmet verdiği uzun yıllar boyunca yaptığı yeniliklerle örnek olmasını bildi. Temizlik ve kalitesi ile dikkat çeken Kebab Delight yenilenen binasından dolayı bir süre hizmetlerine ara verdikten sonra 8 
ay önce Wood Green Istasyounun karşısında bulunan yeni mekanında yeniden müşterileri ile buluştu. Özel dizayn edilmiş yeni yerinde 


profesyonel personeli ile daha iddialı hizmet veriyor. 

EV YEMEKLERİ 
DE YAPIYOR 

Kebab Delight kaliteli kebaplarının yanı sıra ev yemekleride yapıyor. Günlük olarak değişik yemekler ile müşterilerine en iyisini sunmaya çalışan firma toplumlarımızın damak tadına uygun yemekler yapıyor. 

Ev yemeklerini sevenlere et sote, tavuk sote, karnı yarık, islim kebabı, İzmir kebap, tavuk çeşitleri ve çorba çeşitleri sunan Kebab Delight, 


mutfağını müşterilerinin kontrolüne de açık tutuyor, işletmeci Yusuf Özkan bir çok konuda ilklere imza atan firmalarının bu kez mutfaklarını müşterilerin kontrolüne açarak bir ilk daha yaptıklarını söylüyor. 
Mutfaklarının 5 yıldızlı bir otelin mutfağı kadar temiz ve lüks olduğunu belirten Özkan, “Bizim mutfağımız müşterilerimizin kontrolüne açık dummdadır. isteyenler gelip kontrol edebilir” diyor. 

‘SAHTE DÖNERDEN SAKININ’ 

Yusuf Özkan kaliteli dö- 



Kebab Delight tecrübeli elemanları ile hijyenik bir ortamda hizmet veriyor 


ner yaptıklarını ve toplumlarımızın sahte dönerden kaçınması konusunda da uyarılarda bulunuyor. 
Dönerdeki yağ oranına dikkat çeken Özkan, “Biz döneri kendimiz yapıyoruz ve hijyenik ortamda hazırlıyoruz. Bazı dönerlerde farklı katkı maddeleri kullanılıyor ve et yerine 


soya kullanıyorlar. Toplumlarımızın bu tür sağlıksız dönerlere dikkat etmesi lazım. Görüntüde et gibi gözükür ama et değildir. Dikkatle bakıldığında bir kuruluk olduğu görülür ve yağ akmıyorsa sahtedir demektir. Bu sahte dönerlerden sakınmak lazım” diyor. 
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Top Residential: 'Hayalinizdeki evi bizimle bulun' 


'Hayalinizdeki evi bizimle bulun' sloganı ile geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Wood Green İstasyonunun kanşısmda hizmet veren Top Residential kısa süre içinde emlak piyasasında iddialı bir konuma geldi. 

Kişi başına değil emlak başına komisyon alan firma, müşterilerine güven vermeyi ön plana çıkarıyor. 




Fryers Delight: ‘Uzun yaşamak için balık yiyin’ 


14 yıldan bu yana Wood Green bölgesindeki tek Fish and Chips 
Restaurantı olarak hizmet veren Fryers Delight uzun yaşamanın formülünü sunuyor: 'Uzun yaşamak için balık yiyin.' Başarılı girişimciler tarafından yönetilen işletme kalitesi ve lezzeti ile dikkat çekiyor. 


ryers Delight 14 

F yıl önce kurulan ve günümüze kadar ulaşmasını bilen başarılı bir Fish and Chips restaurantı. Zaman içinde el değiştiren restaurant Yılmaz Dinçer ve Ali Akkaya tarafından bir süredir başarıyla yönetiliyor. 
Fryers Delight günlük olarak Londra dışın¬ dan taze balık getirtiyor. 

Bayat balıklar kullanmayan restaurant malzemenin en iyisini kullanmayı prensip 


olarak benimsemiş durumda. 

Kalite ve iyi servisten dolayı oturmuş bir müşteri potansiyeline sahip olan restaurant yetkilileri yaptıkları balıklara güveniyor ve kendi farklarının da buradan geldiğine inanıyorlar. İhtiyaçlara göre kendilerinin de yenilendiğini belirten işletmeci Yılmaz Dinçer, “Kendimizi geliştirmek istedik ve değişen ihtiyaçlara göre biz de kendimizi yeniliyoruz” diyor. 


BALIK SEVER OLMAK 

Yılmaz Dinçer, uzun yaşamanın sırrının balıkta saklı olduğuna inanıyor ve uzun yaşamak için balık yenilmesini tavsiye ediyor. 
Dinçer, balığın insan sağlığı için çok yararlı ve hastalıkları önleyici olduğunu belirtiyor. 
Kürt ve Türk toplumlarma mensup gençlerin giderek daha çok balık tüketmeye başladığını dile getiren Dinçer, bunun sağlık açısından iyi bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Fryers 


Delight yeniliklere açık olması nedeni ile ihtiyaç durumunda menüsünde yeniliklere gidebiliyor. Polanyalı ve RomanyalI insanların Londra’ya yoğun gelmesinden sonra tavuk da yapmaya başlayan Fryers Delight farklı damak zevkleri¬ ne hitap etmesini biliyor. 

İşletmeci Yılmaz Dinçer balık severlere bir çağrıda bulunarak pişirdikleri balıkları mutlaka denemeleri gerektiğini söylüyor. 


ma artık ev satma zamanının geldiğine inanıyor ve kısa bir süre sonra ev alım-satım işlemleri de yapmaya başlayacak. 

‘EV KİRALARINDA 
DÜŞÜŞ OLABİLİR’ 

Top Residential yöneticisi Sultan Umut, ev kiralamak isteyenlerin kira miktarını düşürmeyi denemelerini öneriyor. 
Emlak piyasasında talep- den çok arzın olduğuna dikkat çeken Umut, bunun kiralara düşüş olarak yansıyacağını düşünüyor. 

‘TECRÜBELİ 
KİRACILAR RASTGELE 
EV SEÇMİYORLAR’ 

Kiracıların fazla komisyon vermemesi konusunda da uyarılarda bulunan Sultan Umut, “Tecrübeli kiracılar rastgele ev seçmiyorlar. 
Çoklu seçenekler arasında kendilerine en uygununu seçmeyi esas alıyorlar. Kiracılar ev kiralarken aracı kurumlara fazla para vermesinler. 
Bazı firmalar kişi başına komisyon alıyorlar. Biz 


bunu yapmıyoruz ve emlak başına piyasadan çok daha aşağı komisyon alıyoruz” diyor. 

DSS KABUL EDİLİYOR 

Sultan Umut 2 ay peşin ya da bir kefil bulunması durumunda DSS yardımı alanlara da ev kiralayacaklarını söylüyor. Kürt ve Türk toplumlarına destek amacı ile yapılan bu uygulama ile daha çok kişi hayalindeki evde yaşama imkanı bulabilyor. 

‘EV SAHİPLERİ 
DİKKATLİ OLMALI’ 

Sultan Umut kiracı bulmanın zor olduğu bu dönemde ev sahiplerinin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, kiracıların evin temizliği ve içindeki eşyalara çok dikkat ettiğini ve kiracının ihtiyacını karşılamayan evlere kiracı bulmanın zor olduğu uyarısını yapıyor. Seçenekleri çok olan kiracıların daha güzel evleri tercih ettiğini de belirten Umut, “Evin içindeki eşyalar kiracılar için çok önemlidir” diyor. 


ood Green İstas- 

W yonunun karışısında faaliyet yürüten Top Residential açılışını yaptığı Şubat ayından bu yana önemli başarılara imza attı. Başarılı iş adamı Mustafa Topkaya yönetiminde 


çalışan firma yaşanan ekonomik krize rağmen gelişmeye devam ediyor. 
Uzman bir ekip ile çalışan Top Residential müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Türkçe ve İngiliz¬ 


ce konuşan yetkililer toplumlarımızın ihtiyacını karşılamak için özel bir çalışma yürütüyorlar. 

HİZMET ALANINI GENİŞLETİYOR 

Şimdiye kadar Haringey bölgesi ve çevresinde 


hizmet veren Top Residential faaliyet alanını çevre belediyeleri de kapsayacak şekilde genişletmek için kollarını sıvadı ve daha çok kişiye daha çok alternatif sunmak istiyor. Ev kiralama faaliyetlerini yürüten fir-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Era'da kaliteli, helal ürün ve uygun fiyat 


Türkiye mutfağına ait her ürünün bulunduğu Era Food Centre, tamamen helal ve taze ürünleri, ücretsiz evlere teslim hizmeti ve lezzetli ekmeklerin çıktığı fırınıyla hizmet vermeye devam ediyor. 



rvetccrmc 
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Era Food Centre’ın menejeri Ali Sürmez. 



dmonton'da yaşa- 

E yan başta Türkiyeliler olmak hemen her çeşit damak zevkine uygun yiyecekleri bulunduruyor Era Food Centre. Özel indirimleri ve evlere servis gibi ücretsiz hizmetleriyle de müşterileri için vazgeçilmez uğraklardan. 

EDMONTONDA TAMA¬ 
MEN HELAL ÜRÜN SATAN TEK SÜPERMARKET 

Era Food Centre'da kasap, manav, fırın gibi taze ve sağlıklı ürünlerle Türkiye'den tüm süt ürünlerini çok uygun fiyatlara bulmak mümkün. Era'nm önemli özelliklerinden birisi de Edmonton'da tamamen helal ürün satan tek süpermarket olması. Alkol ve domuz etinin bulun- 


durulmadığı markette Londra'da bulmanın güç olduğu harnup pekmezi, dut kurusu gibi ürünleri de bulmak mümkün. 

TAZE EKMEK, DİET PİDE 

Kendi fırınında kendi ekmeğini üreten Era, bu konuda bir hayli iddialı: “Londra’da bizim ürettiğimiz ekmeğin lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız.” 

Era marketin menejeri Ali Sürmez, ekmekleri¬ nin özelliklerini şöyle sıralıyor: “Bizim ekmeğimizi alıp üç-beş gün sonra bile tüketebilirsiniz. Sakız gibi uzamaz, sertleşmez ve lezzetli bir ekmektir. Diet yapan insanlarımız için diet ekmekleri yapıyoruz. Diet pide dahi üretiyoruz. 
Müşterilerimizin istekle¬ 


rini öğrenerek veya onlardan dinleyerek ona göre bir üretim yapıyoruz.” Dünyanın dört bir tarafından gelen meyve ve sebzenin bulunduğu markette Türkiye'de yetişen her türlü sebze ve meyveyi bulmak da mümkün. Biber, kabak, kavun gibi ürünler yılın on iki ayı boyunca satılıyor. Turşu konusunda ise market tam bir “turşu pazarı” gibi... 

ÜCRETSİZ EVLERE SERVİS 

12 çalışanıyla Edmonton’da hizmet veren Era Food, pO Pound ve üstü alışverişlere ücretsiz evlere servis hizmeti sunuyor. Evlere servisin yapıldığı bölgeleri şöyle: Enfield, Southgate, Stamford Hill ve Wood Green. 50 pound üstü 



alışverişlerde de bir büyük kutu su ücretsiz. 

“MÜŞTERİMİZ HOŞ 
GELDİN 1 İLE GELİR, 

'GÜLE GÜLE 1 İLE GİDER” 

Marketlerinin bölgesindeki en temiz marketlerden ol- 


söyleyen Menejer Sürmez, müşteri memnuniyeti için her çabayı gösterdiklerini söylüyor: “İnsanları sadece kaliteli, temiz ürün veya düşük fiyat tatmin etmez. İnsanlara güler yüzlü ve saygılı davranmak 


gerekiyor. Bu bizim ilkemizdir; müşterimiz 'hoş geldin' ile gelir, 'güle güle 1 ile gider.” 180 Fore Street, Edmonton, N18 2JB adresinde bulunan Era Food Centre'a şu numaradan ulaşmak mümkün: 02088879494 







Dünyada Mekan, Ahirette İman Gerek Hayalinizdeki evi bizde bulun Ev alım satımı. Ev kiralama Emlak işinde, alım-satım ve kiralamada bize uğramanız yararınızadır 



020 8888 8860 

2Ü5-2U7 Ifligh Koad, Wood Green, Londnn, N22 6DR 

Company rcgiM ranan 2975149 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Dünyadan kısa kısa 

haberler 

Guantanamo tutsakları özel bir cezaevine gönderilecek 

■ Washington Post gazetesi, Obama yönetiminin Guantanamo tutsaklarını özel bir cezaevine koymayı planladığını yazdı. Gazete, adını vermediği yönetim yetkililerine dayanarak yayımladığı haberde, bu özel tesisin Savunma, Adalet ve İç Güvenlik bakanlıkları tarafından ortak idare edileceğini ve her bakanlığın farklı mahkumlardan sorumlu olacağını belirtti. Haberde, tesisin içinde federal suçluların yargılanması için mahkeme salonlarıyla ‘terör şüphelilerini’ yargılayacak askeri komisyonların; yüksek güvenlikli tecrit odaları ve serbest bırakıldıkları halde sığınacak ülke bulamayanlar için yaşama alanlarının bulunacağı kaydedildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, gazeteye, bu özel tesis fikrinin ABD'nin bu alandaki siyasetine bakan bir grup tarafından değerlendirildiğini ve henüz tavsiye edilme aşamasına gelmediğini bildirdi. 
Guantanamo'da halen 229 
tutsak bulunuyor. 

Avrupa’da işsiz sayısı artıyor 

■ Ekonomik krizin istihdamdaki etkileri hız kesmeden devam ederken Avrupa Birliği'nde Hollanda'nın ardından en düşük işsizlik oranına sahip ülkesi olan Avusturya'da, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre, işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 arttı. 
Avrupa'nın doğu kapısı Avusturya'da işsiz sayısı yüzde 4,4 ile 232 bin kişi olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da ise durum hala iyileşme göstermiyor. Alman İş Ajansı'nm Temmuz ayı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak açıklanan ülkede, rakam geçen aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. 2008 yılı Temmuz ayma göre ise yüzde 0,5 artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayma göre işsiz 
sayısı, Almanya'da 250 
bin kişi artış göstererek 3,46 milyon kişi olarak gerçekleşti. 


Önümüzdeki kış Rusya 

Avrupa'ya gazı kesebilir 

Amerika İstatistik şirketi Energy Security Analysis İne (ESAI) tarafından hazırlanan raporda, önümüzdeki kış Rusya'nın Avrupa'ya Beyaz Rusya ve Ukrayna üzerinden verdiği gazı kesebileceği ileri sürüldü. 


aporda önümüzdeki 

R kış yeni bir gaz krizi¬ nin yaşanabileceği ve Avrupa’nın yeni bir gaz savaşına hazır olması istendi. Hazırlanan raporda Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın ekonomik alanda yaşadıkları zorlukların Rusya ile aralarındaki gerginliği arttırdığı, bu gerginliğin de gaz ilişkilerine yansıyabileceği ve Rusya’nın bir ya da her iki ülkeye birden aynı anda olmak üzere gaz verme işlemini durdurabileceği kaydedildi. Rusya ile Belarus arasındaki ikili ilişkilerde yaşanan gerginliğe dikkat çekilen rapor- 


JL& \. 


da, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukoşenko’nun iki ülke arasındaki ilişkilerde sürekli sorunların meydana geldiğini ve son üç yıl içerisinde ilk kez tüm batılı yöneticiler ile ülkenin dış politikası 


hakkında konuşmak için görüşmelerde bulunmasından sonra gerginliğin daha da derinleştiği kaydedildi. Raporu hazırlayan Amerikan şirketi, Rusya ile Beyaz Rusya arasındaki ilişkilerin ko¬ 


pabileceğine ve Avrupa’ya gaz sevkiyatının kesilebileceği olasılığına dikkat çekti. Benzer bir olayın 2007 yılında yaşandığını aktaran Amerikalı uzmanlar, Belarus’un transit petrol fiyatlarını arttırmasından sonra Ruy- sa’nın kısa bir süreliğine de olsa gaz sevkiyatını kestiğini hatırlattı. 
Ukrayna’nın ise Rusya’ya olan gaz borcunu ödemediği sürece ilişkilerin daha da kötüye gideceği belirtildi. Ğazprom ise Ukrayna’dan her ayın sonunda 1 hafta içerisinde ödemelerin tam olarak yapılmasını istiyor. 


Taliban Orta Asya'da giderek güçleniyor 


Afganistan, Pakistan, Rusya ve Tacikistan devlet başkanlan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen güvenlik zirvesinde bir araya gelerek giderek güçlenen radikal İslamcı hareketlerin yarattığı tehdidi değerlendirdiler. 


fganistan Devlet Baş- 

A kanı Hamid Karzai, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Afganistan ve pP kistan’da Taliban hareketi¬ nin güçlenmesiyle ortaya çıkan radikal İslamcı tehdidin bütün bölgeye yayıl ması tehlikesi üzerinde durdular. Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, artan şiddet olaylarına karşı daha kontrollü ve uluslararası yasalara dayanan bir güvenlik anlayışının yerleşmesini istediklerini söyledi. 

İSLAMCILARIN YENİ 
ÜSSÜ TACİKİSTAN 

Afganistan’da 20 Ağustos’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesin¬ de ve komşu Pakistan’da Taliban’a karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle artan şiddet olayları ve bu ülkelerden kaçan İslamcı militanların çevre ülkelere 


:! 


kaçması özellikle Tacikistan’da endişeleri arttırdı. 
Taliban’ın, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’daki İslamcılar için bir sığınak işlevi gördüğü, şimdi de Afganistan ve Pakistan’dan kaçanların ülkelerine geri dönmeye başladıkları bildiriliyor. 

ABD TACİKİSTAN ÜZERİ YENİ İKMAL YOLU AÇTI 

Şiddet olaylarındaki artışın, Pakistan’dan Afganistan’a giden konvoyların üst üste saldırıya uğraması üzerine, ABD’nin Tacikistan üzerinden Afganistan’a yeni bir ikmal yolu açmak istemesiyle ilgili olabileceği de belirtiliyor. Tacikistan, topraklarını ABD’ye açmayı kabul etmişti. Kuzey Dağıtım Ağı diye anılan ikmal yolu Rusya ve Orta Asya ülkelerinden geçiyor. Taliban, Tacik hükümetini ABD ile işbirliği yapmaması için uyarmış, Tacikistan’ın ABD’ye ikmal yolu açmasının “istikrarsızlığa” neden olacağı tehdi¬ 


dinde bulunmuştu. Tacikistan hükümeti, geçen hafta Duşanbe’de meydana gelen iki patlamadan Taliban bağlantılı İslamcıları sorumlu tutuyor. Geçen ay da Afganistan sınırında dört çatışma meyda¬ 


na gelmiş ve bu çatışmalardan birinde öldürülen 5 
militanın, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paraları Afganistan ve Pakistan’daki örgütlere aktarmayı planladıkları belirtilmişti. 



Dünyadan kısa kısa 

haberler 


İsrail’de eşcinsellerin kulübüne saldırı: 2 ölü 


■ İsrail’de eşcinsellere ait bir gece kulübüne geçtiğimiz hafta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Polis, Tel Aviv merkezinde genç eşcinsellerin buluştuğu gece kulübüne giren maskeli bir kişinin çevredekileri rastgele otomatik silahla taradığını söyledi. 2 kişiyi öldürerek, 
7 kişiyi de yaralayan saldırganın kaçmayı başardığı belirtildi. Olay yerine gelen Tel Aviv Emniyet Müdürü Chachar Ayalon, saldırının milliyetçi değil adli bir saldırı olduğunu söyledi. Olay yerinde toplanan eşcinseller ise saldırıdan İsrailli aşırı dinci bir siyasi partiyi sorumlu tuttu. Polis, ikinci bir saldırı olasılığının önüne geçmek için eşcinsellere ait gece kulübelerinin geçici olarak kapatılmasını istedi. 


İran’da 

göstericilerin 

yargılanmasına 

başlandı 

■ İran’da, Haziran’da yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklananlarm yargılanmasına başlandı. Yargılananlar arasında üst düzey muhalif politikacılar da bulunuyor. Fars haber ajansı “seçimler ardından meydana gelen huzursuzlukta yer almakla suçlananların bazılarının yargılanmasına başlandığını” bildirdi. Yargılananlar arasında, eski devlet başkanı yardımcısı Muhammed Ali Abtahi, eski Dışişleri bakan yardımcısı Muhsin Aminzade, eski hükümet sözcüsü Abdullah Ramazanzade, eski sanayi bakanı Behzad Nebavi ile eski milletvekillerinden Muhsin Mirdama- di’nin bulunduğu kaydedildi. İran basını, tutuklu bulunanlardan bazılarının, idam cezasına çarptırılabilecekleri, ülkede ayrıksı sesleri susturmakta kullanılan “ulusal güvenliğe karşı gelme” ile suçlandıklarını yazdı. İran’ın en üst düzey yargıcı Ayatullah Mahmud Hasmi-Şahrudi, yargı mercilerini protestocuların davalarını takip etme talimatı vermişti. 
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İngiltere'den KTHY'ye uçuş izni yok 

İngiltere Yüksek Mahkemesi KTHY'nin İngiltere'ye direkt uçuş için yaptığı başvuruyu reddetti. 


• ngiltere Yüksek Mah- 

I kemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY), Ingiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşların başlaması için yaptığı başvuruyu reddetti. KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Ingiliz Yüksek Mahkemesinde direkt uçuşlarla ilgili olarak açılan davanın 
reddedilmesinin, "KKTC 1 
ye karşı tek yanlı davranışların devam ettiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi ve "bunun üzücü olduğunu" söyledi. 

Derviş Eroğlu, Bakanlar Kurulu toplatısına girerken, konuyla ilgili bir soru üzerine, Kıbrıs Türk halkının ve devletinin ambargolara maruz bırakılması¬ nın insanlık ayıbı olduğunu kaydetti. 

"Direkt uçuşlarla ilgili davayı Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın açtırdığını" anımsatan Derviş Eroğlu, "mahkemenin da¬ 



vayı reddetme nedenlerin¬ den birinin, 1983-1984 yıllarında BM Güvenlik Konseyinin aldığı KKTC'yi tanımama kararı olduğunu" belirtti. Eroğlu, "Direkt uçuşlara onay verirlerse, 
1983 ve 1984 yıllarındaki 
BM Güvenlik Konseyi kararına karşı bir tavır sergilerlermiş gibi bir düşünce¬ nin hakim olacağı düşüncesi ile davayı reddettiler" 


dedi. "Annan Planı tartışmaları içinde AB yetkili organları ve bazı ülkelerin verdiği sözlerin yerine getirilmemesi gibi hak arayışına çıkıldığı zamanda, müracaatların reddedilmekte olduğunu" kaydeden Eroğlu, dünyanın hala KKTC halkına ve devletine ambargo uygulama kararından vazgeçmediğini söyledi. Derviş Eroğlu, 


"KKTC devleti, yasal bir devlettir ve bir devlette olması gereken tüm unsurlara sahip. Sadece Türkiye tarafından tanınsa da bu tür ambargolara muhatap olmaması gerekir" dedi. 
KKTC'de, yıllarca verdiği mücadele sonrasında bağımsızlığa kavuşan bir halk bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının diğer bağımsız 


devletlerin halklarının verdiği mücadeleden farklı bir mücadele verdiğinin söylenemeyeceğini belirtti. Eroğlu, son 20 yılda 30'dan fazla devletin bağımsızlığını ilan ettiğini ve bu devletlerin tanındığını, ambargolarla korkutulmadığını vurgulayarak, "Bizim ambargolara maruz bırakılmamız bir insanlık ayıbıdır. Bir ayıbı da Ingiltere hükümeti ve yargı mekanizması işledi" dedi. 

ULAŞTIRMA Nl 
TAÇOY DAN SİTEM 

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Haşan Taçoy da, konuyla ilgili açıklamasında, KTHY'nin bakanlığına bağlı olduğunu, ancak bakanlığının bu davayla yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirtti. 

Taçoy, KTHY'nin açtığı davanın KKTC'den Ingiltere'ye direkt uçuş yapa¬ 


bilmesi amacı taşıdığını, ancak bu olayın Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın kontrolünde yürütüldüğünü söyledi. 

"Direkt uçuşlar için açılan davanın KTHY aleyhine sonuçlandığının görüldüğünü" ifade eden Taçoy, şöyle devam etti: 

"Bu konuda biz avukatlarımızı bilmemekteyiz, bu sitemi hem KTHY'nin sorumlu kişisi, hem de Sivil Havacılık Dairesinin bakanı olarak yapmak mecburiyetindeyim. Bizler bu konuda fazla bilgi sahibi olamadık. Ben göreve geldikten sonra bir önceki müdürümüz bizi herhangi bir şekilde bilgilendirmedi. Basından görüp de takip etmeye çalıştığımız bu olayın böyle olacağını daha önceden de konuşmuştuk. inşallah daha farklı şeylere yol açmaz ve ülkemiz için hayırlısı olur." 
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B ilim Teknoloji Dünyasından 

Torun Darwin haklı çıktı 

■ Charles Darwin'in torununun balıkların suyun hareketinde rol oynadığı yönündeki kuramı kanıtlandı. Balıkların ve diğer deniz canlılarının okyanus hareketlerine yaptığı katkı konusundaki kuram ilk olarak 1950'lerin ortalarında, evrim teorisinin kurucusu, doğa bilimci Charles Darwin'in, kendisiyle aynı adı taşıyan fizikçi torunu Charles Darwin tarafından öne sürülmüştü. Ancak bilim çevrelerince kabul görmemişti. 
1960’larda yapılan bir deneyle okyanusun bir ucundan diğer ucuna oluşan türbülanslarm, deniz canlılarınca yapılıp yapılmadığına bakılmış, girdapların oluşmasında mikroskobik deniz canlılarının ve balıkların bir rolü olamayacağı sonucuna varılmıştı. İngiltere’de yayımlanan yeni bir araştırmadaysa Darwin’in tezi ele alınarak, nabızları düşük denizanaları kullanıldı. Kaliforniya Teknoloji Enstititüsü’nden Kakani Katija ve Joan Dabiri deneylerinde lazer kullanarak, suyun her hareketini videoya alarak hesapladı. 
Sonuç, Darwin’in kuramını doğruladı. 

Apple iPhone'a yama' yaptı 

■ Apple firması, iPhone'da SMS mesajlaşma sisteminde bulunduğu bildirilen güvenlik açığı için ücretsiz yama yayımladı. Apple yetkilileri, önceki hafta Las Vegas'taki Black Hat bilgisayar güvenliği konferansında açıklanan ücretsiz yazılımın kısa süre önce kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirterek, "anlatıldığı gibi kimse, kişisel bilgileri elde etmek için iPhone'un kontrolünü ele geçiremez" dedi. Kullanıcılar, iPhone'larmı bilgisayara bağladıklarında, güvenlik açığını gideren bu yazılımı hemen indirebilecek. CNET teknolojik haber ajansı, güvenlik açığı nedeniyle SMS gönderilmesi sırasında bilgisayar korsanları¬ nın iPhone'larm kontrolünü ele geçirebileceğini ileri sürmüştü. iPhone'da SMS mesajlaşma sisteminde bulunduğu öne sürülen güvenlik açığı iPhone kullanıcılarını kaygılandırıyordu. 


Enerji tüketiminizi azaltın 


Bilgisayarınızın enerjiyi boşa kullanmasını önlemek hem çevreye hem cebinize iyi gelir. 
Sizin için kaynaklarınızı etkin 
kullanmanın 11 
anahtarını araştırdık. 

ilgisayarınızı sürekli 

B olarak açık tutmak yerine, belli zamanlarda uykuya yatmasını ve belirli görevleri yerine getirmek için uyanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Windows Vista'da Tüm Programlar Sistem Araçları menüsü altında bulunan Görev Zamanlayıcımı çalıştırarak, istediğiniz uygulamaların ne zaman çalışacağını ayarlayabilirsiniz. 

Eğer bilgisayarınızın başından kalkmak zorundaysanız ancak işiniz henüz bitmediyse, belli bir 



süre sonra kapanmasını isteyebilirsiniz. Birçok program ki bunların arasında download yardımcıları ve anti virüs yazılımları da var- işleri bittiği zaman bilgisayarınızı otomatik olarak kapatabilir. Alternatif olarak, isterseniz Shutdown After (www.vcsoftwares.com/sa.html) ile de bilgisayarınızı belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatabilirsiniz. 
Windows Vista kullanıcıları dilerlerse güç planlarıyla donanımlarının enerji tüketimini kısıtlayabilirler. 
Bunun için, Denetim Ma- 


sası'nda bulunan Sistem ve Güvenlik menüsünde bulunan Güç Seçeneklerini düzenlemek istediğinizde, yeni bir güç planı oluşturabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturduğunuz plan sayesinde, sabit diskinizin güç tüketiminden monitörünüzün açık kalma süresine kadar birçok değişik seçeneği denetleyebilirsiniz. 
Dizüstü bilgisayarınızda güç planını daha işler hale getirmek için Güç Seçenekleri ekranında "Plan ayarlarını değiştir" seçeneğine tıkladıktan sonra 


Microsoft'un kâbusu gerçege dönüştü 


Yıllardır bir işletim sistemi kurma hevesinde olduğu bilinen Google, sonunda bu hayali gerçekleştirme sürecine girdiğini açıkladı. Google işletim sistemi Chrome yolda. 


ünyanın en büyük 

D yazılım şirketi Microsoft, 1975 yılında Bili Gates ve birkaç arkadaşı tarafından kuruldu. Zamanı hızla ileri aldığımızda bugün kendisini 105 ülkede 
90 bine yakın personelle 
çalışabilir hale getiren en önemli iki bileşen Windows adlı işletim sistemi ve Office adlı ofis uygulamaları seti. 34 yılı geride bırakan ve kurucusu Bili Gaîes’i emekliye çıkaran Microsoft’un Windows işletim sistemi şu an 1 milyar bilgisayarda yüklü. Bu pazarda en yakın rakibinden bile açık ara önde. Office yazılımı internette çalışan veya kendisi gibi bilgisayara yüklenen birçok azılı rakibine karşı yine pazar lideri; hatta bir endüstri standardı. 
Bütün bunlara rağmen Microsoft yöneticilerinin gayet 





Google Chrome ^ y 


Û.2.U9.29 

Go'Green 

bythranubta.com 


Gü> L 



ChroEuafele: Thera»... 


H» 101*14 


iyi bildiği bir ayrıntı var: bilgisayar kullanıcıları giderek daha fazla zamanı internette geçiriyor. Dolayısıyla işletim sistemi giderek daha belirsiz, silik bir şekle bürünüyor. İnternet kullanıcıları için işletim sistemlerinin adı İnternet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari ya da Opera... Bunun farkında olan bir diğer dev ise hayatımıza bir arama motoru olarak 1998 yılında giren Google. Bu yüzden kuru- 


nı 


cuları Larry Page ve Sergey 
Brin 2003 yılından bu yana kendi hizmetlerine odaklı bir işletim sistemi geliştirmeyi planlıyordu. 
Önlerindeki tek engelse ayzamanda Apple’m da yönetim kurulunda görev alan Google İcra Kumlu Başkanı Eric Schmidt oldu. 
Schmidt, Apple’dan takip ettiği süreçle işletim sistemi alanında Microsoft ile rekabet etmenin mantıksız olacağını savunarak Page ve Brin’i yıllarca durdurmayı başardı. Larry Page ve Sergey Brin ise bu süre zarfın¬ da yıllık 20 milyar dolara ulaşan reklam gelirlerinin bir kısmını nihai hedefleri¬ ne ulaşmaları için faydalı 


olacak yazılım ve hizmetleri satın aldı. 2009’a geldiğimizde Google arama başta olmak üzere e-posta, haritalar, web üstünde çalışan ofis yazılım sistemleri, reklam ağları hatta önüne telefon görüşme hizmeti gibi pek çok alana yatırım yaptı. Google tarafında web sitelerinin içinden çıkıp bilgisayara sızma operasyonu¬ nun ilk adımı geçtiğimiz senenin eylül ayında duyrulan Chrome adlı web tarayıcısıyla oldu. Google mühendisleri Apple’m Safari tarayıcısında kullandığı webkit motomnun üstüne mevcut seçeneklerden çok daha hızlı çalışan, daha güvenli bir platform sunan ve Google geleneklerine uygun olarak son derece sadece ve yenilikçi bir tarayıcıyı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. 


"Gelişmiş güç ayarlarını değiştir" seçeneğini seçin. 
Burada bilgisayarınızın elektriğe bağlı olup olmadığına göre değişen güç seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. 

Windows XP'de bulunan güç planları Vista'ya nazaran daha kısıtlı olsa da kullanmaya yine de değer. 
Denetim Masası'nda Klasik Görünüm'ü seçtiğiniz¬ de karşınıza çıkan Güç Seçenekleri bileşenini çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda bir planı seçerek bilgisayarınızı daha verimli kullanabilirsiniz. 


Bilim Teknoloji Dünyasından 

İnternetten müzik indirmeye 675 bin dolar ceza 

■ ABD'de internetten müzik dosyası indirdiği ve paylaştığı için telif hakları yasasını ihlal ettiğine karar verilen 
bir üniversite öğrencisi, 4 
plak şirketine 675 bin dolar 

eye mahkum edildi. 
Boston'da görülen davada, mahkemenin Joel Tenenbaum adlı öğrencinin telif hakları yasasını ihlal ettiğine karar vermesinden sonra jüri, gence verilecek para ce-P^asını kararlaştırdı. Universal, Warner ve Sony gibi büyük plak şirketlerinin açtığı davada, mahkemenin, "her gencin yaptığını yapan" Joel Tenenbaum isimli üniversite öğrencisinin internetten korsan müzik indirdiğine karar vermesinin ardından dikkatler, jürinin kararlaştıracağı para cezasının miktarına çevrilmiş, para cezasının 4,5 milyon dolara kadar çıkabileceği bildirilmişti. Fizik doktorası yapan 25 yaşındaki Boston Üniversitesi öğrencisi Tenenbaum, duruşmada, müzik dosyalarını indirmek ve dağıtmak için ailesindeki ve okuldaki bilgisayarları kullandığını kabul etmişti. 

Ekran boyutları büyümeye devam ediyor 

■ LCD monitör fiyatlarının 

ucuzlamasıyla birlikte monitör büyüklükleri de artmaya başladı...Piyasaya yeni sürülen ürünler ekonomik krize rağmen tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. 
Samsung profesyonel LCD monitör serisine iki yeni monitör daha ekledi. 
SyncMaster F2080, 

SyncMaster F2380 adındaki 
bu iki monitör 20 inç ve 23 
inç boyutlarında. 15000:1 kontrast değeri sunan monitörlerin görüntü açısı 178 
derece. 15 mm kalınlığındaki monitörler ise hem yatay hem de dikey kullanılabiliyor. Yükseklik ayarı da yapılabilen monitörler 
13 cm yükseltilebiliyor. 
Ürünlerin Amerika satış fiyatı SyncMaster F2080 için 
292 ve SyncMaster F2380 
için ise 353 dolar. Daha fazlası için www.shiftdele- te.net sitesini ziyaret ediniz. 
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Y Uçak bileti 

İş eğitimi 
Seyahat planı 
Küçük iş yeri kurmak 


Kısa süreli konaklama 


Geri gönderme yardımı 


Ücretsiz bagaj haddi 

İş bulma 
K'y Eğitim 


Ülkenize geri dönmeyi mi düşünüyorsunuz ? 


Eğer ilticacıysanız, bireysel veya aile olarak ülk 

dönüş planı yapıyorsanız IOM’u ücretsiz telefondan arayın ^ 


0800 783 2332 


I0M International Organization for Migration 

London & South East: 21 VVestminster Palace Gardens, Artillery Row, London SW1P 1RR Tel: 020 7233 0001 
Scotland: 38 Oueen Street, Glasgow G1 3DX Tel: 0141 548 8116 
Wales & South West: Park Ffouse Business Centre, 10 Park Street, Bristol BS1 5HX Tel: 0117 907 4777 
North West: 5th Floor, Corn Exchange, Fenwick Street. Liverpool L2 7QL Tel: 0151 225 0142 
Piccadilly House. 49 Piccadilly, Manchester MI 2AP Tel: 0161 212 1463 
North East: Gitibase, Aspeet Court, 47 Park Square East, Leeds LSI 2NL Tel: 0113 346 6010 
Midlands: eOffice, Ground Floor. Norfolk House, Smallbrook Oueensvvay, Birmingham B5 4LJ Tel: 0121 633 5074 

www.flomuk.org 

İOM uluslararası bir organizasyondur. 

İngiliz Hükümetine bağlı bir kuruluş değildir. 

Yalnızca ülkesine dönmek isteyen kişilere yardımcı oluyoruz. 


Actiorrs co-finctnced by Communİty Funds 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telgraf 


Sağlıktan kısa kısa haberler 

Tamiflu’nun yan etkileri 

■ Domuz gribi salgınıyla birlikte yeniden gündeme gelen Tamiflu güvenli mi? ilacın özellikle çocuklarda önemli yan etkileri bulunduğuna dair araştırmalar var. Britanyalı bilimadamları, Tamiflu'nun çocuklarda mide bulantısı, ishal, ve uyku sorunlarına yol açtığını belirledi. Tamiflu, kuş gribi salgını sırasında tedavi için neredeyse tek adres olarak gösterilmişti. ilaç, domuz gribiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Ancak Tamiflu'nun özellikle çocuklarda ciddi yan etkilere yol açtığına dair iki araştırma var. Yayımlanan araştırmalara göre, Tamiflu çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı ve ishala yol açıyor, uyku bozukluğu yapıyor, ilacı alan çocuklar daha sık kabus görüyor. Deneylerde, ilacı alan çocukların neredeyse yarısında yan etkiler tespit edilmiş. Bilim adamları, ilacın ancak doktorun gerçekten gerekli görmesi durumda kullanılmasını öğütlüyor. 

Şişmanlık gençler arasında bulaşıcı’ 

■ ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, şişman arkadaşı olan gençlerin kendilerinde de bir süre sonra kilo problemi görülüyor. 
Ekonomi ve İnsan Biyolojisi adlı dergide çıkan araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin kendi kiloları ile en yakın arkadaşlarının kiloları arasında bağlantı bulundu. 5 bin genç üzerinde 
2 yıl boyunca yapılan araştırmada, bu durum "taklitçi şişmanlık" olarak adlandırıldı ve sorunun yakın arkadaşların birbirlerinin alışkanlıklarını taklit etmesin¬ den kaynaklandığı kaydedildi. Hawaii Üniversitesi'nden araştırmayı yapan uzmanlar, gençler arasındaki dostlukların, şişmanların birlikte takılması gibi, kilo¬ ya göre kurulma eğilimi gösterdiğini de belirttiler. 
Uzmanlar, bu çalışmalarına bakarak, şişman gençlerin kilo almalarında arkadaşlarını etkileyip etkilemediği ya da gerçekten şişman gençlerin birlikte takıldığına dair sonuca varamayacaklarını kaydettiler. 


Organik gıdalar daha sağlıklı değil! 

Organik gıdaların sıradan ürünlerden daha sağlıklı olmadığını iddia eden bir araştırma eleştiri ve tartışmaların odağı oldu. Food Standards Agency için hazırlanan bir rapora göre organik besinlerin, sıradan yiyeceklerle karşılaştırıldığında daha sağlıklı ya da yaralı olmadığı ortaya çıktı. 

kaygılıyım” diyen Leifert sözlerini şöyle sürdürdü: "Ele aldıkları genel konular bizim ele aldıklarımızla aynı. Bu raporu hazırlayanların 'ürün yetiştirilmesinde yapılacak bir şeyler var' dememelerini ve organik tarım için olumlu şeyler söylememek için bu kadar engellenmiş olmalarını anlamıyorum.” Raporda beta-carotenin organik gıdalarda yüzde 53 dahi, yüksek olmaması gibi, bazı besin maddelerinin organik gıdalarda daha yüksek olduğu gösterilmekle bu gibi farklılıklar sonuçlara yansıltılmamış durumda. 






• ngiltere’deki Food Stan- 

I dards Agency (Yiyecek Standartları Ajansı) için hazırlanan bir rapora göre organik besinlerin, sıradan yiyeceklerle karşılaştırıldığında daha sağlıklı ya da yaralı olmadığı ortaya çıktı. Rapor, organik ve sıradan bitkisel ve hayvansal ürünlerle ilgili son 50 yılda yayınlanmış raporları ve delilleri değerlendirdi. 
‘American Journal of Clinical Nutrition’ adlı dergide yayınlanan bulgular, organik olarak yetiştirlen ürünlerin daha üstün olduğuna dair önceki bulgularla zıtlık oluşturuyor. Araştırmayı yürüten Londra Üniversitesinden Dr. Alan Dangour raporla ilgili şunları söyledi: “Bir çok çalışma organik besin tüketiminin sağlık için daha faydalı olduğu hipotezine dayanıyor. Geçmiş 50 yılda yayınlanan çalışmaları incelediğimizde, organik yiye- 


'de, organik y 


çeklerin sağlık için daha yararlı olduğuna dair hiç bir kanıtın olmadığı sonucuna vardık.” Dangour ayrıca sıradan yiyeceklerle organik yiyecekler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte bunların kamu sağlığı açısından bir ilişkisinin olmadığını da belirtti. 

RAPOR AŞIRI SEÇİCİ 

Organik besini savunanalar bu araştırmayı, kimyasal gübre ve tarım ilacı artıkları ile ilgili konuları dikkate almamakla eleştiriyor. Ayrıca raporun bu sınırlı yapısı nedeniyle,, uzun dönem çalışmalar olmadan organik besinlerin sağlıklı olup olmadığı konusunda açık bir cevap veremeyeceği savunuluyor. Bazı uzmanlarsa daha da ileri giderek raporun “^Ri derecede seçici” olduğunu vurguluyor. 
‘Toprak Topluluğu’ adlı bir sivil toplum kuruntu¬ 


nun yöneticisi olan Peter Meichett raporla ilgili şunları söyledi: “Araştırmanın vardığı sonuçları hayal kırıklığı ile karşıladık. Bu araştırma 'organik gıdalar sağlıkı değildir' demiyor. 
Sadece kendi koydukları kriterlere göre organik gıdaların daha sağlıklı olduğuna dair bir kanıt yok diyor.” Meichett, raporu hazırlayanların kullandığı ve organik gıdalardaki faydaları önemsiz gören metodu eleştirirken, raporu organik olan ve olmayan besinleri karşılaştıran neredeyse bütün çalışmaları reddetmekle de suçladı. 
Newcastle Üniverisitesi'nden ekolojik tarmm uzmanı olan ve organik gıdarın besin değerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyan bir araştırmanın yürütücüsü olan Prof. Carlo Leifert de son raporu ‘aşırı seçici’ olarak eleştirenler¬ den. “Sonuçlar hakkında 


AJANS KENDİNİ SAVUNDU 

Yiyecek Standartları Ajansı’ndan Gill Fine eleştirile¬ re şöyle yanıtı verdi: “Biz organik gıdaların ne yanında ne de karşısındayız. 
Biz, hayvanların yaşamı ya da çevre hassasiyetleri gibi nedenlerle insanların organik besin tükettiklerini fark ettik. Özellikle organik besinlerin insanlar için daha iyi olduğu iddialarını ele aldık.” Fine, organik gıda satın alanların kaldırılıp kandırılmadıkları yönündeki bir soruya, “eğer insanlar organik besinleri daha sağlıklı oldukları için satın alıyorlarsa, durum bu değil” cevabını verdi. 


Ölmesi için bir engel kalmadı 



îre'cle engelli bir kadın, kocasının kendisine ötanazi la yardım etmesi durumunda cezai soruşturmaya uğramayacağının belirlenmesi amacıyla açtığı davayı kazandı. Lordlar Kamarası, hükümetin, "intihar yardımı" konusunda kuralları belirlemesini istedi. 


ultipl skleroz (MS) 

M hastası olan Debbie Purdy (46), Ingiltere’de ötanazi yasak olduğu için İsviçre’de bir klinikte kendi hayatını noktalamayı planlıyor, ancak bunun için eşinin yardımına muhtaç. Bu yardımı nedeniyle eşi hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı belirsiz olduğu için dosya yüksek 



yargıya taşındı. Yargı da, kadının talebi doğrultusunda savcıların ötanazi hakkını kullanmak isteyenlere ilişkin yargı usullerini ve hukuki esasları ortaya koymaları gerektiğine hükmetti. 

Purdy, kendi ölümünden sonra Kübalı bir keman virtüözü olan eşi Omar Puente’nin başının belaya girmesini istemediğini belirterek, “Bu kararla yeniden doğmuş gibi oldum” dedi. Bu karar, Ingiltere’de ötanaziye izin verilmesine gidecek sürecin ilk adımı olarak görülüyor. 


Sağlıktan kısa kısa haberler 


D vitamini eksikliği kanser riskini artınyor 


■ Güneş ışınlarında bulunan D vitaminin yeterli alınmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği, hatta D vitamini eksikliğinin kansere yakalanma riskini artırabileceği belirtildi. Uzmanlara göre, her sağlıklı kişinin, gün içerisinde 15 dakika güneş ışınlarından doğrudan yararlanması gerekiyor. Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demirkazık, güneş ışınlarının yaşam için son derece gerekli olduğunu, kişilerin ten rengini göz önünde tutarak güneş ışığından faydalanması gerektiğini söyledi. D vitamini eksikliğine bağlı olarak yaygın kemik kırıkları, boy kısalması, erken yaşta kamburlaşma ve diğer organlar¬ da deformasyon görülebildiğini belirten Demirkazık, "Beyaz tenlilerin elleri, kolları ve yüzü günde en az 15 
dakika güneş görmelidir ki D vitamini eksikliği olmasın. 
Kumral tenliler için bu süre 
30 dakika, esmer tenliler 
için daha fazla olmalıdır" diye konuştu. 


Kök hücreden sperm’ makalesi geri çekildi 


■ Britanyalı bilim adamları¬ nın embriyodan alman kök hücreden insan spermi ürettikleri yönündeki bilimsel çalışmayı duyuran dergi, makaleyi neden gösterme¬ den geri çekti. Stem Cells and Development dergisinin editörü Graham Parker, derginin internet sitesinde yaptığı açıklamada, kök hücreden sperm üretilmesiyle ilgili çalışmanın "geri çekildiğini" söyledi, ancak nedeni hakkında bilgi vermedi. 
Newcastle Üniversitesi ve Kuzeydoğu Ingiltere Kök Hücre Enstitüsü araştırmacılarından kurulan ekibi yöneten Profesör Kerim Nayerni- a, ay başında yeni bir teknik kullanarak erkek XY kromozomu taşıyan embriyodan alman kök hücreden laboratuvarda insan spermi ürettiklerini açıklamıştı. Profesör, bu buluşun doğurganlık mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına yol açacağını kaydetmişti. Eleştirmenler söz konusu spermin belirli bir şekle, gerçek spermin hareketi veya fonksiyonuna sahip olmadığını söylüyorlardı. 
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Ayna: 'Hikûmet dixwaze pirsgireke 

bey! kurdan çareser bike' 

Hevseroka DTP'e Emîne Ayna tevlî Mîhrîcana Çand û Xwezaye ya Munzure û der bare plana rebaze ya hikûmete de peyamen girîng dan. Aynaye an: ziman ku hikûmet dixwaze pirsgireke beyî kurdan çareser bike. 



1 


evseroka DTP’e 

H Emîne Ayna ku di 9’emîn Mîhrîcana 
Çand û Xweza ya Munzure de axivî balkişand ser gaven hikûmete yen tekildarî çareseriya kurd. 
Ayna diyar kir ku AKP dixwaze pirsgireka kurd beyî muxataban çareser bike û wiha got: “Projeyek wekî çareserî danî hole tüne ye. Diyar dikin ku de li gorî midehen nez, navîn û dûr bixebitin û projeyen li gorî van midehan pek bînin. Gotinek heye di nav gel de, ‘Nemire kero bihar te, qîfar der- 


dikevin’. Le li vir mirov jiyana xwe ji dest didin.” 

SEDEME İSRARA ‘TUNCELİ’YE 

Hevseroka DTP’e Emîne Ayna di konsera destpeke ya Mîhrîcana Munzure de axivî û daxuyaniya Wezîre Karen Hundir e Dewleta Tirk Beşîr Atalay nirxand. Aynaye her wiha li ser pirsgireken elewiyan jî rawestiya û destnîşan kir ku DTP li Meclîse nûnerti- ya elewiyan jî dike û da zanîn ku heta niha parlementereâ ku bi dengen elewiyan hatine Meclîse, 


nave Dersîme bi kar neanîne û wiha got: “Di nave Tunceli’ye de İsrar dikin. Yekemcar bi ketina meclîse ya DTP’e Dersîm bû rojane û kete rojeve. 
Çima Dersîm? Dive meriv li sedeme danîna nave Tuncelî’ ya dana Dersîme binere. Ya rast guhertina nave Dersîme armanc ew bû ku dîroka tekoşîna azadiya Dersîme winda bikin û ji dîroke bibin. Ji ber ve yeke Dersîm girîng e, ji ber we jî nave vir ne Tuncelî’ ye Dersîm e.” 
Ayna, diyar kir ku hikumete diyar kiriye ku de projeya we diyar bike û da zanîn ku hikûmet dixwaze beyî muxatab pirsgireka kurd çareser bike û destnîşna kir ku tekildarî çareseriye jî tû projeye hikûmete nîne. Ayna, her wiha balkişan ser daxuyaniyen Wezîre Kare Hundir Beşîr Atalay û wiha axivî: “Di daxuyaniyen Wezîre Kare Hundir ku diyar kiri bû piştî nerînen derdoren cüda en nez, navîn û direj bigirin de projeyen xwe yen nez, navîn û demdirej diyar bikin. Tabîrek gel heye dibeje ‘nemire kero 

# bihar te’. Li vir mirov jiyana xwe ji dest didin. Beriya rojan jî li Şirnexe rojan 


SDP: < Bila operasyon ben sekinandin 1 

Seroke Giştî ye SDP'e Ridvan Turan, tekildarî daxuyaniyanen Wezîre Kare Hundir en Beşîr Atalay daxuyaniya nîvîskî weşand. 


uran, diyar kir ku 
I wezîr derheqe tû 
JL mijare de tişten somut negotiye û da zanîn ku edî pirsgireka kurd bi polîtîkayen bere yen beçaresertiye naçe. 
Turan, diyar kir ku edî bendewariyen çareseriye be bersiv nayen hiştin. 
Turan, destnîşan kir ku Wezîr Atalay, roja piştî civîna Tifaqa Sealî ya rayedaren amerîkî û bi 


yen iraqî li Enqereye pek hatibû, daxuyaniyî daye çapameniye û da zanîn ku armanca civîne jî, “Li ser xaka Iraqe qedandina xebaten PKK’e ye”. Turan, diyar kir ku dawazen beçalaktiye û sekinandina 


SOSYALİST 

DEMOKRASİ 

PARTİSİ 



operasyonan bi planen tasfiyeye ten bersivandin û wiha got: “Eğer ku te qebûlkirin ku polîtîkayen neçareseriye xitimîne, ji bo peşketine dikarin bi muxetaban re hevdîtina pek bînin. Bila operasyon ben sekinandin û şansekî bidin pevajoya be çalaktiye. Heta ku nûneren siyasî yen gele kurd muxetap neyen girtin demokrasî peş nakeve.” 


li îdire înfazek pekhat. 
Her wiha beriya 5 kesen ku xweztin beşdarî Mîhrîca Berxbire ya Katoye bibin derketin re û ji aliye cerdevanan ve hatin sekinandin û kuştin. Mirov dimirin. Komara Tirkiyeye polîtîkayen xwe yen pekutiyan ji sala 1924’an û vir de pek tîne. Pekutî pekutiyan çedike îro qedandina pekutiyen bi aşîtiye ve mimkun e. Dîve daxwazen gel ku kesen wekî pewî peşengen tekoşîna xwe ya mafdar dibînin wekî terorîst demxe bilrî, ev pirsgirek çareser nabe.” 


COŞA FESTİVALE 

Festîvala Munzure bi coş destpe kir. Di roja yekemîn de hunrmend Alî Asker derket ser dîke û stranen xwe ji hezkeren mûzîke re peşkeş kirin. 
Hunermend Sezen Aksu jî bi çepik û tîlîliyan hate^ peşwazîkirin. Aksu jî bi baldariyek mezin stranen xwe gotin û girseye jî bi beşdariya stranan hevaltiya we kir. Aksu di axaftina kirî de balkişand ser mafe jiyane ye zindiyaran û diyar kir ku mafe her zindiyareke ye jiyane qasî ye mirovan heye. 
Aksu d iyar kir ku ji ber 



hatine Dersime xweş bûye û balkişand ser aştî û biratiye. Dûre Hunermend Erkan Ogur derket ser dike û eleqeyek mezin ji gel dît. Herî dawî Mîkaîl Aslan û Sezen Aksu bi hev re strana binave “Bimire esqe min bimire” ya bi zaraveye zazakî ye kurdî bi hev re gotin. Diyar jî ku eleqeyek mezin ji gel dît, bi stranen xwe yen govende gel coşand. Bi hezaran kes li ber stranen Hozan Diyar demen xweş derbas kirin. Grup Yorum jî stranen xwe peşkeşî mûzîk hezan kir. 


Pesniyara CHP-e ya 'çareseriye 1 

Modela Tirkiye' 


Berdevke Çapemeniye ye CHP-e Mustafa Özyüıek, nerînen partiya xwe yen li ser 'paketa demokratîk , a hikûmete eşkere kir. 


• • zyürek dibeje: 

O “dive mirov dev ji projeyen wek otonomiya demokratîk berde, ji ber ku we re li ber perçebûna welet vebike. Dive li ser bingeha hemwelatiya Komara Tirkiye, yekîtîyek çebibe û bi hevre be jiyandin.“ Özyürek, dîtinen partiya xwe ji bo rojnameya Vatan nirxand û weha got: “Em dixwazin çareseriyen ku ben dîtin, re li ber perçebûna Tirkiye venekin, mîna otonomiya demokratîk an federasyone. Dive hebûna dewleta ûnîter be parastin. Helbet li vî welatî însanen ji köken cüda ten hene û bi van nasnameyen xwe serbilind in. Em hemû, hemwelatiyen Komara Tirkiye ne. Em tev mecbûrin ku, di nava sînoren Mi- 


sak-i Milli (Sonda Netewî) de, bi hevre bijîn. 
Dive ev nirxen bingehîn ji aliye herkesî ve ben pejirandin. - Guhertina zagonabingehîn û dîtina hemwelatiyek cüda, an lenezîkbûnen wek otonomiya heremî, we çareseriye bexe astengiye. 
Em hertim tînin ziman. 
Em li dij we yeke ne ku, rexistina terör muxatab be girtin û li benda nexşereya îmralı be sekinandin. Ev pirsgrek, ya milete me û meclîse ye. 
Dive em tev bi hevre ve pirsgreke çareser bikin. 

- Dive em pirsgreken ew kesen li qehwexaneyan rûdinin û zaroken meyî derdikevin çiye, bi penverdekirine çareser bikin. Ew însanen li we hereme, dive bikaribin zimane xweyî zikmakî bi awayek azad bikarbînin. 


Weşanen azad bikaribin çebikin. Ne tene dewlet, sektora taybet jî bila bikaribe kanalen kurdî vebikin. Dewlet dikare ji bo van televizyonan hin subvansiyonan pey¬ da bike. Li unîversîteyan enstîtûyen kurdî dikarin ben vekirin. Le, zimane perwerdeyî dive tirkî be. Ji ber ku di zagonabingehîn de wusa ye." 
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Barzanî: Em piştgirîye 

didin pevajoya çareseriye 

Mesûd Barzanî, derbare pevajoya çareserkirina pirsgireka kurd de ku li Tirkiyeye dest pe klriye, got: "Em teşwîq dikin, pîroz dikin. 



esûd Barzanî, ji roj- 

M nameya Sabahe 

pirsen Nur Bature bersivandin. Barzanî, 

nerînen xwe yen li ser tekiliyen Tirkiye-Kurdis- 


tane, PKK û çareserkirina pirsgireka kurd vegotin. 
Barzanî ji Bature re got, “3 meh bere Talabanî hevdîtinen xwe yen nepenî yen bi Ozal re ji min re 


vegot”. Li ser pirsa Bature a “We bi Ozalî re li ser çlreserkirina pirsgireka kurd axaft”, Barzanî ev bersiv da: “Bele me axaft. 
Em bi Talabanî re pe re 


peyivîn. Ozalî mijar vekir. 
Tene fikra me pirsî.” Barzanî, li ser sarbûna tekiliyen Tirkiyeye jî wiha got: “Sedema ve yeke ne em in. Ji Tirkiyeye dipirsim. Çima piştî ku bû qanûnî tekiliyen me sar bûn? Ev sarbûn ji me pek naye. Me ev yek çenekir. 
Sarbûn ji hikûmeta Tirkiyeye pek hat.” Barzanî, nerîna “Sarbûn ji ber PKK’e çebû” weke “hl® cet” nîşan da û got “Bere jî pirsgireka PKK’e hebû”. 
Barzanî derbare çareserkirina pirsgireka kurd a li Tirkiyeye jî ev tişt gotin: “Bi rastî jî dema ku leşkerek tirk dimire yan jî lawekî kurd dimire, em pir xemgîn dibin. Rijandina xwîne me pir xemgîn dike. Tu tişt bi tundiye çareser nabe. Ev pirsgirek tesîr li me hemûyan dike. 
PKK tesîr li ewlehiya 


hereme dike. Li gorî min hikûmeta Tirkiyeye ji herkesî baştir dikare ve pirsgireke çareser bike. Bele gavavetinen ji bo kurdan (Kurt açilimi) dikare riya çareseriye bibîne. Ez van gavan pir erenî dibînim. 
Hemû kesî fem kir ku ev pirsgirek bi şer û tundiye çareser nabe. Le ez nizanim ka Tirkiye de çareseriyeke çawa tercîh bike, biryareke çawa bide. Biryar a Tirkiyeye ye. Em amade ne ku her cure alîkariye bidin Tirkiyeye. 

Em gavavetinen Tirkiyeye pir erenî dibînin, teşwîq dikin, pîroz dikin. Bila kurd mafen xwe bi riyen demokratik bigerin. Çareserî di makeqanûn, riyen aştiyane û qanûnî de ye.” 
Barzanî, li ser pirsa “Hûn e wargehen PKK’e yen li çiyayen Qendîle bigrin an na” ev bersiv da: “Binere 


çiyayi Qendîle heremeke pir mezin e. PKK li cihek tene wargeh venekiriye. 
îro li cihek in, sibe diçin heremeke din. Tirkiyeye evqas bombebarana hewayî kir. Operasyonen leşkerî kir. Çima nekarî pirsgireke çareser bike? 
Ez angaşten derbare PKK’e de weke hinceten pûç dibînim. PKK di navbera se welatan de, li heremeke pir çiyayî de dimîne. Leşkeren tirk baş dizanin ev herem çiqas zor e. Tekoşîna li hemberî şere gerîlatiye pir zor e. 
Ji ber ve yeke tene parastina çareseriyeke leşkerî pirsgireke çareser nake. 
Ger çareserî tene di riya leşkerî de be dîtin, we çaxe de zedetir xwîn birije.” Barzanî got ku ger pirsgirek bikeve riya çareseriye “PKK de çeken xwe dey ne.” 


Lİ NÎJERYAYE 700 KUŞTÎ, Bİ HEZARAN JÎ BİRÎNDAR 



Ji niha û pe ve edî deriye Belcîkaye li ber penaberen nû yen ku bixwazin qesta we bikin hate girtin. 


i bakure Nîjeryaye 

L şere navbera ordû û hezen îslamî her diçe dijwartir dibe. Li gora agahiyen AP-e du nava van du rojen dawiye de ji herdu aliyan 
700 kes hatine kuştin, 
bi hezaran kes birîndar 


û bi dehhezaran jî kes bewar bû ne. Te ragihandin ku gelek gund di nava şerek dijwar de ma ne û xelke sivîl ji şer neçar maye. Te zanîn ku hezen îslamî li bakure Nîjeryaye doza hükme şerîate dikin. 



HOVÎTÎ: Lİ PAKİSTAN E ŞEŞ FILEH BISAXÎ ŞEWITANDIN 

Li rojavaye Pakistctneyek ji wan zar ok şeş fileh bi îdîaya heqaret li Qurane kirine bisaxî hatin şewitandin, 10-e din jî birîndar bûn. 


i gora agahiyen we- 

L zîre kare kemnetewan li rojhilate Pakistane, li günde Gojraye grûbek îsalamî bi îdîaya heqareta li Qurane yek ji wan zarok şeş fileh şewitandin, 


dehe dine birîndar kirin û 40 xeniyen filehan jî dan ber agir. 

Agahî ev e ku îdîaya bûye sebebe ve hovîtiye derew e û ev derew bi zanebûn hatiye belavkirin. 


PARLAMENTERİN AKP-E GOH NEDAN ERDOGANÎ 

Parlamenteren AKP-e yen kurd goh nedan serokwezîre xwe Erdoganî û beşdarî programa Roj TV-e bûn. 


Parlamenteren AKP-e Rustem Zeydan( Çolemerg) û Halit Demir(Merdîn) goh nedan serokwezîre xwe Recep Tayîp Erdoganî û bi telefone beşdarî programen Roj TV-e bûn. 
Herdu parlemanetran jî 


di programa li ser pirsa kurd de, daxwaza dialoge bi hemû aktören e katibin di çareseriye de rol bileyizin, kir. Te zanîn ku li Tirkiyeye derbare gelek kesen beşdarî programen Roj Tv-e bûne, lepirsîn ten kirin. 
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'NEÇÎRVAN BARZANÎ DİBE SEROKWEZÎR ( 

Malpera Sbeiy radigihîhe ku piştî serkeftina Lîsteya Kurdlstanî (ku ji YNK û PDK-e pek te) di hilbijartinen Kurdistana federe de herdu partiyan li hev kiriye ku poste serokwezîriya hukumeta nuh be dccyin PDK-e. 



alpera Sbeiy radigi- 

M hîne ku piştî serkeftina Lîsteya Kurdistanî (ku ji YNK û PDK- e pek te) di hilbijartinen Kurdistana federe de herdu partiyan li hev kiriye ku poste serokwezîriya hukumeta nuh be dayin PDK-e. Malpera binavkirî radigihîne ku duh piştî civîna serokatiyen herdu partiyan çavkaniyeka agahdar ji civîne ragihandiye Şerqu’l Ewsede ku awaye miamelekirina li gel rudanen siyasî di jer ronahiya encamen hilbijartinan de hatine gotûbejkirin. We çavkaniye îdîa kiriye ku di hukumeta ebe de, ne Berhem Salih, cardin Neçîrvan Barzanî e bibe serokwezîr. 
Rojnameya bi nave Rojnamekjî îro radigihîne ku berpirse pewendiyen derva e hukumeta Hereme Felah Mistefa (PDK-yî ye) ragihandiye ku esas encamen hilbijartinan mesela hükümete û serokwezîriye çareser kiriye. 

Wek te zanîn Lîsta Gorrane % 23.75-e dengan biriya û ev pirtir ji Silemaniye ji devera ku YNK 


KNK'e Mesud Barzanl pfroz kir 

Kongreya Neteweyî ya Kurdistane bi daxuyaniyeke nivîskî serketina Mesud Barzanî ya di hilbijartine de pîroz kir. 


ongreya Neteweyî 

K ya Kurdistane 

(KNK) lifeer hilbiartina li Başûr daxuyaniyeke nivîskî weşand, da zanîn ku bi re j ey eke bilind gele kurd ye ve hereme tevlî van hilbijartinan bû, ligel hilbijartina nûneren parlemene, cara yekem e ku Seroke Herema Başûre Kurdistane bi dengen gel hate destnî- 


şankirin. KNK'e got ku em ve pevajoye ji bo hemû kurdan girîng û biwate dibînin û dipejirî- nin. Daxuyaniya KNK'e wiha didome: "Di encama hilbijartinan de, ligel nûneren parlemene, birez Mesud Barzanî jî wekî seroke Herema Kurdistana Başûr hate hilbijartin. Kongreya Neteweyî ya Kurdistane 



(KNK) encamen van hilbijartinan li hemû nûneren parlemene û li birez Barzanî pîroz dike û ji wan re serkeftine dixwaze. Nirxen ku îro li Başûre Kurdistane hatine afirandin encama tekoşîneke bizehmet e. Hemû 


gele Başûr di ve pevajoya tekoşîne de wezîfe hilgirtin ser milen xwe, zor û zehmetî kişandin, he jî dikişînin. Em hevî û daxwaz dikin ku encama van hilbijartinan, ji bo pevajoyeke demokratîk, hemdem û azad li herema Başûre Kurdistane bibe pengaveke grîng. Be guman ew nîşana demokrasiye bû, le heger berî hilbijartinan lîsteya Hîwa bi rengekî ne kanunî nehatibe qedexekirin şahiya demokrasîye ye mezintir biba. Her wiha, KNK hevîdar e ku ev pevajo ji çebûna yekîtiya neteweyî a kurd re jî encamen bixer biafirîne." 


bere le xurt bû hatiye birin. Lîsta Kurdistane jî % 57.34-e dangan girtiye û ev dengen herdu partiyan e, meriv ve rejeye wek hev li herdu partiyan jî dabeş bike (YNK %28.67, PDK % 28.67) eşkere dibe ku YNK-e şikesteka mezin xwariye. Le eşkere ye ku di Lîsta Kurdistane de para PDK-e ne nîvenîv e rejeyeka gelek bilindtir e. 
Ev jî gumana wE xurttir dike ku di ve hilbijartine de Lîsteya Gorrane pirraniya hilbijeren YNK-e kkeşan al iyen xwe. 

Dikare be îdîakirina ku binkeye hilbijeren YNK-e nl i ve hilbijartine de ji ye gorrane gelek piçûktir bu- ye. Di rewşeka wiha de gelek zehmet dibe ku YNK li gor peymana stratejik a navbera herdu partiyan daxwaze ji PDK-e bike ku postE serokwezî- 


riye ji bo YNK-e be. Qes- da Fellah Mistefa ev e ku dibeje”mlbijartinan mesela serokwezîr çareser kiriye”. Lİ gor hin agahiyEn Netkurde berî hilbijartinan di navbera YNK-e û PDK-e de hatibû lihevkirin, Lîsteya Gorran çend kursiyan bibe YNK di hevkariye de ew qas kursî ji kîse xwe bide PDK-e. 
Li gor ve di hevkariya herdu partiyan de ku e li dor 60-62 parlamenteran be dikare 30-52 e ji bo PDK-e û 10-12 jî ji bo YNK-e bin. Para şikesta PDK-e jî be hesabkirin dikare li dor 45-e ji bo PDK- e û 15-17 parlamenter jî ji bo YNk-e bimîne. 

Di vî halî de grûba Gorrane e di parlamentoye de ji grûba YNK-e xurttir be. Ev tablo e he gelek encamen taze yen nepayî derxe. 


Hemû eskeren Ingiliz Ji îraqe vekişiyan 

Ji 46 hezctr eskeren îngilîz yen li 
îraqe yek jî le nema. Ji sala 2003 
heta roja vekeşane 179 eskeren îngilîz li îrage hatin kuştin. 



Balyoze îngilîz ye Bexdaye ragihand ku 46 hezar eskeren li îraqe bûn paşde vekişiyane û niha yek eskerek îngilîz jî li îraqe nema. Hejayî gotine ye ku eskeren îngilîz di şere hihveşandina rejîma Beese de hatin îraqe û li gora peymana bi hikûmeta îraqî re paşde vekişiyan. 
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Ji wejeya cîhane 4 

pencere li kürdi vebûn 


Weşanen Lîse de 100 
berhemî ji wejeya cîhane wergerîne kurdî û wekî gava destpeke 4 je wergerand, danasına wan niha te kirin. 


rojeya Weşanxaneya 

P LÎse ya wergerandina 
100 berhemen wejeya 
cîhane yen bi nav û deng ku di nav de nivîskaren wekî Yaşar Kemal, Gabriel Garcia Marquez, William Faulkner, J. M. Coetzee, William Shakespeare, Oscar Wilde, Franz Kafka, Dostoyevski, Tolstoy jî hene kete jiyane. Wekî gava yekemîn a projeye 4 pirtûken ku xelaten Nobele standine ji bo kurdî hatin 


wergerandin û weşandin. 
Pirtûken ku ji swedî hatine wergerandin 30'e mehe li Amede bi merasimeke danasîna wan te kirin. Danasîn de li Sumerparke bi piştgiriya konsolosa Swedî saet 18.00'an de li dar bikeve. Di resepsiyona nasandina pirtûkan de de Şaredare Bajare Mezin Osman Baydemîr û Konsolose Swedî jî amade bin.Weşanşaneya Lîse de bi riya berhemen wejeya 



cîhane riya wergera kurdî veke û derfeten kurdî bi ceribîne. Di çarçoveya projeye de 100 berhemen wejeya cihane de ji zimane resen wergerî kurdî bene kirin. Di nava van berheman de berhemen nivîskaren bi nav û deng yen wekî: Yaşar Kemal, 


Bili Gates xelata Gandhî girt 


Sazkare Microsofte Bili Gates xelata Gandhi ku ji bo aştî, beçekbûn û peşketine li Hindistane te dayîn girt. 

i Hindistane merasimeke hate li dar 

L xistin û ji ber xebata Weqfa Bill&Melinda Gates xelat dan Gates. Serokwezîre Hindistane Başbakanı Manmohan Singh beşdarî merasime bû. Weqfe ji bo tenduristî û projeyen peşketine yen li Hindistane mîlyar dolarekî pere diyarî kiribû. Xelata Gandhî her sal li ser nave Serokwezîre Hindistane Indira Gandhi te dayîn. Indre Gandhî di sala 1984'an de di encama sûîkasteke de hatibû kuştin. 

Xelate didin kes an saziyen ku ji bo aştî, beçekbûn û peşketine xebat kirine. 
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Gabriel Garcia Marquez, William Faulkner, J. M. 
Coetzee, William Shakespeare, Oscar Wilde, Franz Kafka, Dostoyevski, Tolstoy û gelek nivîsaren bi nav û deng hene û berhemen wan de wergerî kurdî bibin. Her wiha Menîce Birûsk, Serkan Birûsk, Mizgîn Bîngol û Salih Agir Qoserî ev pirtûk wergerandine kurdî û edîtoriya wan jî Kawa Nemîr kiriye. Pirtûken ku hatin wergerandin: 

- Harry Martinson (Kulîlkvedena Gezgezke) 

- Selma Lagerlof (Şahînşahe Portekîze) 

- Âsa Lind (Gureqûm) 

- Mikael Nîemî 0ı ^ıttulaye Muzîka Popular) 


Civîna Komfteya 
Roja Helbesta Kurdî 


Ji sala 1993 yan de Roja Helbesta Kurdî ji bo bîranîna Cegerxwîn li dar dike ve. isal ji bo çalakiye peşî de komite be hilbijartin. 


i ser ve yeke 

L Komîtey a 
Amadekar a 
Roja Helbesta 
Kurdî ya 2008’an bangek ji bo civîne kir. Komîte di banga xwe de dibeje “Me komîta amadekar a Roja Helbesta Kurdî 2008 an, wek erkekî rewşenbîrane dît ku em bang li helbestvan û nivîskaren kurd yen Rojavaye Kurdistane bikin, da ku em karibin bi hev re, careke din Roja Helbesta Kurdî vejî-Armanca ve komcivîna ku de komîte li dar bixe ew e ku komîta amadekar a Roja Helbesta Kurdî 2009’an hilbijere ku ev komîte ama- 



dehiyen li dar xistina Roja Helbesta 
Kurdî bike. Ger div e civîne de komîteyeke nû neye hilbijartin komîteya par de kare xwe bidomî- ne. Komîteye di banga xwe de wisa got: 
|Wekî em dizanin ku ji sala 
1993’an de, roja 22 a meha 10’an, ango roja koçkirina helbestvane mezin Cegeıxwîn ji bo roja vejîna helbesta kurdî li Rojavaye Kurdistane hatiye destnîşankirin. Em jî wekî helbestvanen derveyî welet dixwazin ve roje bidomînin. Heviya me ji helbestvan û nivîskaren kurd heye ku di ve civîne de cih bigrin.” 


Ji bo jinan bankayeke taybet vebû 

Li welatekî Afrîkaye, li Tanzanyaye ji bo mişteriyen xwe yen jin bankeyeke taybet hate vekirin. 



ankeya ku li Darul- 

B selame bi nave '^omen's Bank" (Bankeya Jinan) vebû, jinen li welat dijîn bi nasnameya xwe serî ledin û tene 2 dolaren wan he- bin bes e ji bo hesabe le vekin. Di bankayen din de ji bo vekirina hesabeke dive belgeyen tapûye yan jî belgeyen ku 


hebûna wan nîşan dide û bi ser de jî ji 2 dolarî zedetir pere didin û bi vî awayî hesab vedikin. 
Bankeya ku dixwaze jinan bikişîne xwe mer jî dikarin le hesabe vekin. 
Le reveberiya bankeye agahiyeke da û da zanîn ku di ware razemenî alîkariya bi pisporî û di ware peşniyaran de ewe 


piştgirî bidin jinan. Di roja yekem a bankeye de heta nîvrokî 110 kesî li bankeye hesab vekir û reveber dibejin ku heviya wan ew e her roj 200 kes ben bankeye hesabe le vekin. Niha tene li Daruselame şaxa bankeye hatiye vekirin û ew de li bajaren din jî şaxen bankeye vekin. 
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Helpline: 020 8341 2021 www.Quracall.com/turkey 


084 4988 4305 

ondan sonra istediğiniz numarayı aramız 

Ifs easy... try N0WI 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HALKEVİ 


YENİ BİNASI 



DAYANIŞ 
KONS 


ŞIVAN PERVER 

AYNUB POĞAN 

CEVDET BAĞCA 
YEREL GRUPLAR 



Tarih: 27 EYLÜL PAZAR Yer: HACKNEY OCEAN Saat: 18:00 

Bilet ve detaylı bilgi için Halkevi'ni 02072496980 den veya İbrahim Doğuş'u 07876146557, Savaş Kurt'u 07931150646, Haydar Akboğa'yı 07958752322, Mustafa Topkaya'yı 07831297381 arayabilirsiniz.. 
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?Bir lezzettir hayat... 


Etli Pırasa Dolması 


Malzemeler 


Yarım Kg Yağlı Koyun Kıyması 
1 Kg Pırasa, 2-3 Çorba Kaşığı Pirinç, 

2 Adet Soğan, 1 Demet Maydanoz 
1 Çay Kaşığı Tuz, 1 Çay Kaşığı Karabiber 


Hazırlanışı 


PRATİK BİLGİLER 


■ Pilavın tane tane ve beyaz olmasını istiyorsanız içine 3- 
4 damla limon suyu koyun. 

■ Maydanozdan daha fazla yararlanmak için saplarını da kullanın. Maydanoz saplarım atmayıp iyice temizledikten sonra çorbalarda kullanabilirsiniz. 

■ Az miktarda yağ, süt, su vs. ısıtmanız gerektiğinde tencerenizi kirletmenize gerek yok. Bir kepçe yardımı ile bu işleri hemen yapabilirsiniz. 

■ Bir büyük soğanı dörde bölün ve orta boy bir bal kavanozuna koyup iyice karıştırın, 24 saat bekletin. Şurup haline geldiğinde soğuk algınlığı olan (öksüren) kişiye sabah, akşam bir yemek kaşığı verin. Soğanın içerdiği yağlar öksürüğü kesecektir. 

■ Uzun zaman kullanılan konserve açacakları artık işlevini görmüyorsa, bir gece sıvı yağda bekletin pasının gittiğini ve eski haline döndüğünü göreceksiniz. 


■ Mısırları haşlarken daha lezzetli olması için tencereye bir çay kaşığı şeker atın, ayrıca mısır kabuklarını yıkadıktan soma onları da koyabilirsiniz. 

■ Kızartma yaptıktan soma kokmasını istemiyorsanız, bir kapta sirkeli su kaynatın. 

■ Patlıcanları soyduktan sonra beklettiğinizde kararmasını önlemek için, bir süre limon suyu katılmış suda bekletin. Böylece hem renginin kararmasını hem de tadının acılaşmasını engellersiniz. 

■ Kuru fasulyeyi haşladığınız suyu dökmeyin, soğuduktan soma bitkilerinizi sulayın. Bu bitkileriniz için çok yararlı ve sağlıklıdır. 

■ Nane çayı, mide gazmı geçirerek, doluluk hissini ortadan kaldırır ve aynı zamanda hazmı kolaylaştırır mide¬ nin daha çabuk boşalmasını sağlar. Nane çayını, kuru naneyi sıcak suya atıp 10 dakika demleyerek elde edebilirsiniz. 


Bayan koşuculara 11 NIKE vomero' 

Dünyanın en iyi spor markalarından biri olan Nike, koşu için tasarladığı ürünler ile dikkat çekmeye devam ediyor. 


Alexander McOueen Fular Modelleri 

Bayanların vazgeçemediği bir aksesuar olan fular her zamanki gözdeliğine biraz daha popülerlik ekleyerek ve yanma erkek hayranlarını da alarak moda dünyasında yoluna devam ediyor. 


elik 


yağlı koyun kıymasını içine rendelemiz veya küçük küûk doğradığımız kuru soğanı katalım. Biraz yoğurduktan sonra ince ince doğradığımız maydanozu, tuz karabiber ve tarçını ilave edelim. 
Karıştırdıktan sonra 2-3 çorba kaşığı kadar pirinci de ekleyelim. Malzemeyi iyice karıştıralım. Ayrı bir yerde, yı- 


azen elbiseler için bir 

B kurtarıcı bazen ısıtıcı ve çoğunlukla da sadece bir imajın parçası olarak fular her zaman bayanların en çok sevdiği akseuarlardan biridir. Şimdilerde ise fular kullanımı erkekler arasında da yoğun olarak tercih edilir hale geldi. Fular kullanımına yöne¬ 


lik bu popülerliğin farkına varan ünlü markalar da koleksiyonlarına birbirinden şık fular modellerini ekler oldular. Alexander McQue- en markasının erkek kullanıcılarına özel hazırladığı fular modelleri... Her biri ipek kumaştan üretilmiş ve üzerine vazgeçilmez kurukafa figürü işlenmiş. 


ike Vision, koleksi- 

N yonun içerisinde 

bulunan en önemli modellerinden biri olan Vomero, özellikle koşucuların performanslarını artırmaya yönelik geliştirilmiştir. Aynı zamanda birçok teknolojik özelliklere sahiptir. 

Bayan koşucular için geliştirilen Vomero serisi, hafif ve konforlu yapısı¬ nın dışında, Nike Vision’ın geliştirmiş olduğu 


Max Optics teknolojisi ile her açıdan mükemmel görüntü netliği sağlamış tır. Burun yapısında kul lanılan özel burunluk ile koşu esnasında oluşabi lecek terleme dışarı atıla rak, camda oluşabilecek buharlanmayı önlemek tedir. Yekpare cam yapı sı ile şık bir görüntüye 
sahip olan Vomero 4 
farklı renk seçeneği ile bayan müşterilerine su nulmaktadır. 


kadığımız pırasanın beyaz yerlerinden yaprak boyunda kesip sıcak suda haşlayalım. Daha sonra pırasayı zedelemeden iç kısmından bir iki kat çıkartalım. Sağlam olan üst kısmın içine hazırladığımız kıyamalı harcı dolduralım. 
Pırasa dolmalarını düzenli aralıklarla tencereye dizelim. Et suyu ile orta ateşte pişirelim. 


Scarlet 

Johansson'ın 

Giyim Tarzı 


Ünlü giyim firması Mango'nun yeni sezon yüzü olan Scarlett Johansson, katıldığı özel davetlerde ve tanıtımlarda şık giyimi ile dikkat çeken Hollywood ünlülerinden. 


çık ten renginin ken- 

A dişine kazandırdığı avantajla sayısız renk paletine sahip bir gardrop oluşturan Scarlett Johansson, giydiği kıyafetlerde hafif göğüs dekoltesinden ve ince belini 


öne çıkaran tasarımlardan vazgeçemiyor. Açık kızıl renkli saçma hak ettiği özeni gösteren ünlü yıldız makyaj seçiminde ise gözlerini ve dudaklarını her fırsatta öne çıkarmaktan keyif alıyor. 
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Siz de rehberimizde yerinizi alın 020 8341 2021 


Telgraf rehber 

ÖNEMLİ TELEFON NUMARALARI 


AVUKATLAR 


Kıbrıs Türk Toplum Merkezi. 

. 02073595231 

HAC VE UMRE 


Stoke Newrngton . 

. 02077391212 

Duncan Lewis Co. 

02088817777 

Kurdish Advicer Centre. 

.02083478657 

Hac ve Umre organizasyonu .... 

.07796975413 

Enfıeld . 

. 02088071212 

Levenes Avukatlık Bürosu. 

02083474070 

Kıbrıs Yaşlılar ve Özürlüler Grubu . 

.02088812329 

Diyanet İngiltere Merkezi . 

.02088895721 

RESİM VE ÇERÇEVE 


Fahri Jacob. 

020792308521 

Cyprus Türkish Camber of Comerce 08452570601 




Hugh-Jones Co. 

02083462236 

GIK-DER. 

. 0207249 9983 

HAVAYOLLARI 


Gamze Resim ve Çerçeve . 

.02085566414 

Pollards. 

02088813333 

Tohum Kültür Merkezi 


Türk Havayolları . 

.02077669300 

RESTAURANTLAR 


İsmail Co. 

02088041065 

Londra Toplum Merkezi 


Cyprus Türkish Airlines Head Office 02079304851 


F. Mehmet Co. 

02084479111 

Dersim-Der. 

.07774480599 

Cyprus Türkish Airlines Green Lanes 

Efes Restaurant . 

. 02076361953 

Vincent Buffoni Co. 

02072518484 

Kurdish. 

.02088801804 

02072415523 

Özer . 

.02073230505 

Charles Simmons. 

07859064584 

Katre 




Sarastro . 

. 02078360101 





KUYUMCULAR 


Salieri . 

. 02078361318 

BANKALAR 


DERS VERENLER 


Altınbaş Kuyumculuk . 

. 02078129555 

Sofra . 

. 02072403773 

Sabancı Bank Pcl. 

02078147266 

Oxford Academi. 

.02072494744 

Erbiller . 

.02083404004 

Antepliler . 

.02088025588 

T.C Ziraat Bank. 

02076004985 

BİŞ HEKİMLERİ 


Onur Kuyumculuk . 

.02072413257 

Mediterranean Breez. 

.02073591600 

Türk Ticaret Bankası. 

02074910388 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.02083481342 

Papageno . 

.02078364444 

Turkish Bank UK Ltd. Dalston .... 

02074035656 

Manor House Dental Surgery .... 

.02088006667 

Seval Kuyumculuk. 

. 02088802233 

Canlı Balık Fish Restaurant . 

.02072267737 

Turkish Bank UK Ltd. Haringey . . . 

02083489600 

The Family Dental Practice. 

.02088810495 





Turkish Bank UK Ltd. Edmonton . . 

02088878080 



LASTİKÇİ 


UYDU SİSTEMLERİ 


Turkish Bank UK Ltd. Palmers Green 02084476870 

DOKTORLAR 


Brimsdown TYRES . 

. 02088058216 

AD SAT SateUite . 

. 07950226662 

Türkiye İş Bankası. 

02076067151 

Dr. Teoman Sırrı. 

. 02088094414 



Sat Türk . 

.07951885462 

Yapı Kredi Bankası A.Ş. 

01494890303 

Dr. Tahsin Bilginer. 

.02083409586 

LİSAN OKULLARI 


Euro - Sat İnsallations. 

. 07990711226 



Dr. Cahit Berk. 

.02083485466 

Euro Way Shool of English . 

. 02083658833 

Systech Centre Satellite . 

.02072262413 

BASIN YAYIN 


Dr. Kemal Seymenoğlu. 

.02072542864 

.Green 

. 02076900695 

İstanbul CCTV. 

.07882590807 

Telgraf. 

02083412021 

Dr. Isfendiyar Tuncer. 

.02072727645 

Oxford Academy . 

. 02072494744 



Toplum Postası. 

02073544424 

Dr. Erdinç Havutçu. 

.02088822582 



SEYAHAT ACENTALARI 


Olay. 

02079239090 

Lazer Clinic. 

.02083406898 

LİMOUSİNES 


İstanbul Travel. 

.02072494449 

Londra Gazete. 

02088895025 

Sisa Beauty Clinic. 

.02072410551 

GB Limousines. 

. 02088046838 

Cyrus Paradise . 

.02083438888 



Dr. T. Mustafa (piskolog). 

. 07985373559 

Kiralık Limousine . 

. 07961181028 

Green İsland. 

. 02076363033 



Dr. İsa Özburun Özel Gp. 

.02083483990 

Destiny Limousines. 

. 07956199166 

Jet Tourism . 

.02088883831 

BERBER KUAFÖRLER 


Dr. Orhan Eskici, kulak Burun, Boğaz . 

.02088024855 



Tulip Holidays. 

.02072750127 

Unisex Kuaför Salonu. 

02083456321 

Dr. Aysın Smal (Piskolog). 

.02088827684 

MATBAALAR 


Diplomat Travel . 

.02077302201 

Sinem Hair Beauty. 

02072546081 

„ „ „ 


Print Gallery. 

. 0208 3488315 

Alternative Travel and Holiday . 

. 08700411626 

Kral Erken Berberi. 

07833747742 

DUÜUN URU AN İZ AS YUN LAKI 

London Print . . . .... . . .T 

. 0208 8850888 



Sinan Kuaför. 

02088811777 

Yaşar Catering. 

.07950504836 

Speed Printers . 

. 02088043276 

oHUTTEna METAL İŞLEMİ 

Class Gents Hair Saloon. 

02079237242 

Regency Düğün Organizasyonu. . 

. 02088852490 

Meto Print .... 

.02079239977 

London Metal. 

. 02089881989 

Saray Kuaför. 

02083412215 

Perry The Wedding Company. . . . 

.02088824011 

Matbaa .... . 

.02072499191 

Premier Shutters . 

. 07784914542 



La Royale Hail Banqueting Suites 

. 02088803050 

İmage Print . 

.02083447866 

Star Metal and Shutters . 

. 07901837071 

BİLGİSAYARCILAR 






Melta Ltd. .Med Metal . 

. 02085252716 

Bilgisayarcı. 

,07508016613 

ECZACILAR 


MİNİ CABS 


S AND Shutters . 

. 07956374011 

Bilgisayar Bakım Onarım Servisi. . , 

,02079232668 

Eczacı Ali Gül Özbek. 

. 02088024855 

Diamond Car Services . 

.02072543030 



Microsyos Bilgisayar Satış ve Service 

Porter Eczanesi. 

.02088087031 

G.S Car Service . 

.02072499099 

SHUP F1TTEH AND FHIDGES 

02072492444 



Harringay Cars . 

. 02082110044 

Easyshelf. 

. 07718901689 

ACCT UK Ltd. 

.02072492999 

EĞLENCE MEKANLARI 


Great Car Service . 

.02072542020 

Cold Co . 

.02088087941 

PC Engineer. 

.07946356072 

Ezgi Bar ve Türkü Evi. 

. 02088015101 

Metro Express . 

.02088883000 



Sytech Centre Service and Sales. . 

,02072262413 

Casaba. 

.02072881223 

L 


SİGORTA ŞİRKETLERİ 


Bilgisayar Tamiri (EM Desing) 

,07846176870 

Taş Mağara. 

. 0207241491 il 

MOBİLYACILAR 


SMI Placing Insurance . 

. 01992787333 

Bilgisayar Onarım Webside desing, 

,07756015923 

Cyprus Meze Bar. 

.02085565866 

İpek Mobilya UK Ltd. 

. 02088092808 

Champion Motor Claims . 

.02088897799 





Kilim Mobilya . 

.02088842848 

Coversure Insurance Service . . . 

.08704585666 

CAMCILAR / GLAZING 


ELEKTIRIK TESİSAT VE TAMİR 

Endam Ltd. Masa Sandalye 

. 0779634106 

Mercan Sigorta . 

. 02072262560 

Ada Cam. 

. 07956260367 

Express TV Ltd. 

. 02088810764 

London Chair and Table Ltd. . . . 

. 02072759922 

IMS Insurance . 

.02088052211 

Gamze Cam-Ay na. 

,07728368639 

Evri Electric. 

. 078179380851 



First Claim UK . 

. 07969870460 





MUHASEBECİLER 




CAMİLER 


EMLAKÇILAR 


Altan Co . 

. 02075823000 

ŞOFÖR OKULLARI 


Süleymanye Camisii. 

,02076849900 

Hammal Estate. 

.02070330499 

Accounting Direct . 

. 0208 8882500 

Top Drive Şoför Okulu . 

. 07904768303 

Valide Sultan Camii. 

,02072415425 

Simple Estate. 

. 020323104081 

Ezel Accountants . 

. 02088824144 

B- TEC Driving School. 

.07888809083 

Fatih Camii. 

.02083521435 

EV EŞYALARI 


Boyar Associates . 

.02082979763 

TABELACILAR 


Hamidiye Camii. 

.01162624465 


AK Accountancy . 

. 02088861245 


Selimiye Camii. 

.01612732287 

Yıldırım Domestic. 

.02088076555 

Harman Co . 

.02088866600 

A to Z Metal Work and Sign . . . . 

.02088083198 

Osmaniye Camii. 

.01782201080 



Eren Associates. 

. 02083524670 

London Metal and Sign . 

.02089881989 

Aziziye Camii. 

02072540046 

FİNANS VE KREDİ 




Çetin Sign . 

.02079239099 


W 

Arcis Managment Consultancy . . 

. 0208 8808090 

MÜZİK EVLERİ 


Özdemir - London Metal Work . . 

.02072750078 

CENAZE FİRMALARI 


Strategy Finance. 

. 08456017164 

Güner Kasetçüik . 

.02083414686 

Cyprus Sign Menü Co. 

. 07946618109 

I and Memorials. 

02083650477 

Instant Finance. 

.02088885529 

Melodi Müzik . 

. 02073590038 

Tiger Signs Metal Works. 

.02088088007 

Londra İslam Cenaze Serrvisi. 

02079232554 

ES Mortgage. 

.02088070353 

Müzik Dünyası . 

.02072545337 

TEMİZLİK ŞİRKETİ 


Süleymanye İslami Cenaze Servisi. 

,02076849900 

Fotoğraf ve vİdeo 


Saz Okulu . 

.02072496455 






Can Müzik UK Ltd. 

.02072545594 

Caverm Cleaning Services. 

. 07799735234 

ÇİÇEKÇİLER 


Dijital Video Çekimi . 

.07901521922 



Sunshine Cleaning . 

. 07956589758 

Gizem Florist. 

. 02085204694 

Foto İmaj Stüdyo . 

.02083741044 

MÜZİK GRUPLARI 




Ramel Ballons. 

.02088028283 

Belde Production . 

. 02083429552 

Beyaz Kelebeklerle Semra İleten 

. 07958402062 

TERCÜMANLAR 


Gonca Çiçekçilik. 

.02072412272 

Platin Fotoğraf Südyosu. 

.02082111717 

Sönmez Müzik Grubu . 

. 07956697359 

Türkçe Tercüme ve Müşavirlik . . . 


Sinem Florist. 

, 02072410650 

Berfin Video. 

. 0207 923 9708 

Gençler Müzik Grubu ve Eray . . . 

.07949941985 

Bürosu Haşan. 

. 07836564155 

Zümrüt Çiçekçilik. 

:02072415634 









GIDA TOPTANCILARI 


NAKLİYECİLER 


TEMSİLCİLİKLER 


REK0RASY0N VE İNŞAAT 

Öz kayseri Pastırması. 

.02088844368 

Dev Taşımacılık . 

.07984554334 

T.C Londra Büyükelçiliği . 

.02073930202 

Altunch Dekorasyon. 

,07875693070 

Gima UK Ltd. 

.02088844070 

Taşıma . 

. 07708433618 

T.C Londra Eğitim Tems. 

.02077241511 

Imperial Painting and Decoration. . 

,07502318518 

JJ Fast Food . 

. 01992701701 



T.C Londra Başkonsolosluk. 

. 02075916900 



Özdüler Ltd. 

.02075037088 

PASTANELER 


T.C Din Hizmetleri Müşavirliği . . 

. 02078231632 

DEMİR DOĞRAMA 


Sema Foods. 

.02088889555 

Gaziantep Pastahnesi Edmonton 

02088037888 

K.K.T.C Londra Tems. 

.02076311920 

London Metal. 

.02089881989 

Star Catering Supplies Ltd. 

.02085272666 

Deniz Pastahnesi . 

.02072497797 

K.K.T.C Londra Turizm Tems. . . . 

.02076311930 

Eral Metal Work. 

. 0800432 0348 

Türkish Food Centre Merkez. 

. 02083651930 

Yıldız Pastahnesi . 

.02088894474 

T.C Din Mizmetleri Müşavirliği . . 

.02088895721 

Metalwork. 

,02085250848 

Eden Valley . 

. 01322 344500 









PERDECİLER 


TESİSATÇILAR VE TAMİRCİLER 

DERNEKLER 


GRAPHIC DESİNG AND WEB DESIGN 

Prenses Perde Stamford Hill . 

. 02088067483 

Boüer . 

. 07737845677 

Alevi Kültür Merkezi. 

,02072416285 

Karabulut Graphic Web Desing . 

. 07756808957 

Luxury Curtarns Perdecisi . 

. 02083405925 

Clim8Point Plumbrng Boiler. 


Anadolu Halk Kültür Merkezi. 

,02072499984 

Horizon Publicity . 

. 0750 8016613 

Demirci perdecisi . 

.02072547887 

tamir montaj. 

. 07861676194 

Council of Türkish Cypriot Assopciation. , 

,02082455192 

GÜVENLİK FİRMALARI 




Çamaşır Mak- Buzdolabı-Bulaşık. . 


Day- Mer. 

. 0207275 8440 


POLİS İSTASYONLARI 


Mak. Tamircisi. 

.07513953639 

Halkevi. 

. 0207249 6980 

Systech Centre CCTV installation 

02072262413 

Edmonton Poliçe Station. 

.02088071212 

Çiftlik Tesisatı . 

. 07919153831 
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SERİ 

İLANLAR 

Seri ilan vermek için hergün arayabilirsiniz 


telSraf 



KİRALIK 


ODA 


Seven Sisters underground'una yakın kiralık odalar bulunmakta .Tüm faturalar dahil haftalık kira £100- £120 arasıdır. 

Tel: 07950185608 



KİRALIK 

Odalar 


Stoke Nevvington Church street'de ki rai i k odalarimiz vardir. 

Tel: 02072491528 


KİRALIK 



ODA 


Stoke Nevvintonda Kiralık odalar. Single ve double odalar bulunmaktadır. 

f 

Tel: 079 58 55 63 


Edmonton’dan 3 yatak odalı evin , single oda’sı kiralıktır. Ana cadde ,shop ve otobüs durağına çok yakındır. 

Kira: £75 

Te 079 56 82 70 18 




DERS 


Kem L Ş0F0R OKULU 

KEM L ŞOFÖR OKULU 
DSA APPROVED DRIVING INSRUCTOR 

İNDİRİM 

£ 18. Saat başı 
Kemal: 07973625626 


© SATILIK 


Güney Londra’da, Clapham Common’da bulunan Restaurant ortak anlaşmazlığından dolayı acil satlıktır. 
Bölgenin tek Türk restaurantıdır. Fully licensed& Air Conditioned’ı mevcuttur. Haftanın 7 günü akşam 5’ten I l’e kadar açıktır. Ciddi alıcıların araması rica olunur. 

Kira: £35000 (yıllık) Rate £3500 Lease: 20 yıl (önü açık) Taking: £2500-2800 Fiyat: £60000 

TEL: 077 72 47 4602 


E? SATILIK 


V Coffee Shop i 

Margate bölgesinde alışveriş merkezine ve denize çok yakın, iş yapma potansiyeli iyi olan coffe shop satılıktır. 

Coffee shop modern dekorludur. 
Sahibinin Türkiyeye kesin dönüş yaptığından coffee shop acilen satılıktır. 

Satış Fiyatı: £ 30,000 Taking: £1.300 - £1.500 
Kira: £7.000 
Rates: £1.500 
Tel: 0772 552 7993 



SATILIK 


VValthamstovv’ da bulunan büyük ve yeri geniş olan Off Linces satılıktır. 

İyi yerde ve iş yapma potansiyeli yüksektir. 

Tak-in: £12,000 
Top up: £1,000- £1,500 

Kira: £14,000 Rates: £4,300 Tel: 07878315492 veya 02085215844 



SATILIK 


Colindale bölgesinde bulunan ve iyi bir yerde olan Off Linces satılıktır. 
Üstünde 3 bedroom Fiat bulunmakta £ 15.000 gelir gelmektedir. 

Taking: £8.500 Lotter: £3.500 
Paypoint: £6.500 Buspass: £6.00' 
Lease : 24 yıl ve önü açık Rent: £3 1.000 yıllık Rate: £6.2* 

Satış fiyatı : £ 130.000 
Tel: 079 50 33 89 18 



SATILIK 



Harrovv’da bulunan iyi iş yapan Çin ,Türk, ve Piza restaurantı satılık. Restauranta 35 kişi için oturma yeri vardır isteyene restuarant kiralana bilinir veya satın alabilir. Restauran üç bölümde oluşmakta 

Türk, Çin ve Pizza yemekleri yapılmaktadır. 
Rent: £12,500, Rate: £2,400 Lease 20 yıll ve önü açık, ake - in: 3,500 

Satış fiyatı 85,000 

Tel: 078 248 06 951 veya 02088611662 


SATILIK 


~_Kuaför 

VValthamstovv’da Snovvdrop beauty hairdressing salon satılıktır. İşlek market içinde herşeyi mevcut, sunbed ve güzellik odası, manikür köşesi, mutfak ve kuaför takımları vs. vardır. 
Rent:£ 10 000 yıllık ve böyle kalacaktır. 
2.300 yıllık Lease: Önü açık Takings: £ 2.300 pw problemlerimden dolayı satılıktır. 

Fiyat: £65.00 
Tel: 078 86 66 74 99 




SATILIK 


Off Linces 


Walthamstow’ da bulunan büyük ve yeri geniş olan Off Linces satılıktır. İyi yerde ve iş yapma potansiyeli yüksektir . 
Tak-in: £12,000 
Top up: £1,000- £1,500 Kira: £14,000 
Rates: £4,300 

Tel: 078783 15492 veya 02085215844 




Kebap Shop j 


FKMASYON 


HYDR.O LTD 

Ev ve İşyeri Dekorasyonu 

Su Tesisati 
Boiler Montaji 
Mutfak Montaji 
Banyo Montaji 
Yerden Isitma 
Boya, Parke 

Extension işleriniz itina ile Yapılır 

Mob. 07788883096-0771 1892199 Emai info@hydrolimited.com Web: www.hydrolimited.com 


Deryshire bölgesinde bulunan ve ortak anlaşmazlığından dolayı acilen Kebap shop’u satıhtır. 

Rate: £2,300 
Rent: £12.000 
Takin: £3.700- £4.200 
Tel: 0797 369 33 73 
(Ahmet Bey ) 


SATILIK 


Satılık Off - Licences h 

Satılık Off - Licences ve Süpermarket Londradan 10 mile uzaklıkta ve iş yapma potansiyeli çok iyi olan Off - Licences satılıktır. 
Tak-in : £14,000- £15,000 Lease: 18 yıllık ve önü açık Kira: £15,600 yıllık Rate: £8,600 yıllık 

Tel 07769691475 


Kuru Temizleme 
Dükkanı 

Kuzey Londra’da bulunan , ana cadde üzerinde olan ve iyi iş yapan Kuru Temizleme Dükkanı satılıktır. 

Lea. 9 yıl önü açık Rent: £10 
£ 105 ayda 

Tel: 0208 80 713 00 



ARANIYOR j 


Londradan 20 dakika uzaklıkta olan Kebap ve Take- Avvay’de çalışacak tercübeli ve tercübesi olmayan dinamik elemanlara ihtiyaç vardır . 
Ücret dolgundur ve kalacak yer verilir . 

Te 079 54321205 



SATILIK 


Restaurant 


ortak 



Doncaster ‘da bulunan restaurant ocakbaşı anlaşmazlığından dolayı satılıktır . İş yapma potansiyeli yüksek olan Restaurantın araba parkı ve 30 kişilik oturma yeri bulunmkata . İçki lisansı bulunmakta ve gec saatlere kadar servis yapabilme durumu vardır . Restauranta pizza ve kebab malzemeleri bunmakta ve dışarıya deliveri yapılıyor. Restaurantın üstünde kalacak yer olarak 

3 odalı flat kiralık olarak mevcuttur. 

Kirası: £7,000 Rate: £1,300 
| Lease: 15 yıl ve önü açık Satış fiyatı £45 ,000 

Tel 07878599791 


Pizza Burger Take Away York bölgesinde bulunan ve iş yapma potansiyeli yüksek olan Pizza Burger Take Away satılıktır. Üste iki odalı flat bulu makta ve kiraya dahildir. 
Çalışma saatleri 4:30 pm - I 1:30 pm Kira: £8,000 - Rate: £800 Lease: 15 yıl önü açık Take in: £4,000 veya £4,500 

Tel: 07728376468 veya 0I709860880 


TAŞIMA 


Kargo Taşımacılık 

Tırcı Ayhan, Valizci 

Günevirli ve hızlı kargo servisimizle Londra — Türkiye- Kıbrıs her türlü küçük ve büyük Valiz, Çanta, Koli, Paketlereiniz taşınır. Kilosu £2 Türkiye’nin her yerine bütün eşyanız adresinize teslim edilir. 

Te 079631 10163 Londra Tel 07963374952 Londra Tel: 07529391389 Londra Tel: 07529643921 Londra 


BASKET 


Özel Basketbol 
Dersi verilir 

Deneyimli basketbol hocasından özel dersler verilir . 

Tel: 07500584147 (Fatma Boyraz) 




VAN 

Taşımacı 
Vanla her 

türlü taşımacılık yapılır. 

Tel: 075365821 17 


KİRALIK 



KİRALIK 


FLAT 


Edmonton’da bulunan iki odası ve oturma odası olan flat kiralıktır. Bahçesi ve araba parkı bulunmakta 

Tel: 079 46 63 55 44 



KİRALIK 


ODA 


Wood Green de bulunan ve Aile ile paylaşılan evde bayana single oda kiralıktır. Her yere kolaylıkla ulaşım bulunmakta ve train stationa 5 dakika uzaklıktadır . Herşey dahil haftalık kirası 100 pound. 

Te 075 21 98 36 50 


FLAT 


Kiralık Studio Flat 

Lordship Lane, Tottenhamda bulunan tuvaleti , banyosu ve mutfağı ayrı olan double room kiralıktır. 

Council tax ve su parası kiraya dahildir. 

Tel: 07727 108 290 


STRESS CUNIC 

NLP —C0GNITIVE THERAPY 


I 


I Üzüntü, Korku, Endişe, Panik Atak I Aile, Partner, ve İş İlişkileri I Travma, Fobia, Kaza, Deprasyon I Kişisel estim, Güvensizlik, Motivasyon I Öfke, Negative Duygular ve Hisler 


I Unutkanlık, Öğrenme Problemleri I Kumar, Kanabis, İçki ve Kompalsivlik I Kayıp acısı, Suçluluk, Utangaçlık I Hastalık Üzüntüler, Uykusuzuluk I Yoga Nefes Teknik, Hayat Koçluk 


Tel: 020 88 861119 

Mr. S.Gul: BSc, NLP Master Practitioner E: gulshev@aol.com W: www.mindbodyresources.com 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SATILIK 



Kenton Harrovv’da bulunan iş yapma potansiyeli yüksek ve iyi bir yerde olan Fried Chicken dükkanı satılıktır. 

Rate: £2,600 Rentı £9,000 Lease: 18 yıl ve önü açık Takin £3.000 
Ciddi alıcılarla fiyat konusunda pazarlık yapılabilinir 

Tel 07944574340 veya 0773753 1646 



SATILIK 



Londra’da 30 dakika uzaklıkta Aylesbury’de bulunan, Ev, hediyelik eşyaların ve diğer Tüketici ürünlerin satıldığı shop satılıktır. 
Çok iyi ve yoğun bir yerde bulunan dükkanın kâr oranı yüksek ve potansiyel olarak take-in artılmaya elverişlidir. 

Tel: 078 72 32 59 50 


^ rı 

MUNZUR TAMİRAT VE DEKORASYON 

Montaj, 

Elektirik 

Su Tesisatı, 
Fayans 

Boya, 

Halı Parke, 
Duvar Kağıdı 

Ve her türlü tamirat 

işleriniz 

garantili 

yapılır. 

Tel 07727 290 739 



Strategy Finance 



SATILIK 


Satılık Off - Licences 

Satılık Off- Licence - Süpermarket 

Honsey’de bulunan ve yeni dekor edilmiş süpe market ortak anlaşmazlıktan dolayı acilen satılıktır. 

Dükkanın 280 metre kare alanı bulunmakta ve dükkanın arka kısmında bulunan alan üzerinde Fiat yapılabilinir. 
Kira : £24,000 Rate : £6,000 Lease: 12 yıl ve önü açık Taking: £ 10,000-£ I 1,000 Satış fiyatı: £40,000 

Tel: 07949638555 (öglel2’den sonra arayınız) 



TASIMA 


Eşya taşınır 


Eşya taşınır - Deliveri yapılır 

Büyük van ile her türlü eşyanız çok uygun fiyata taşınır. 

Tel; 077 75 690338 


MORTGAGE 


KREDİLER 






SİGORTA 


İlk ev alımları (First Time Buyers) 

Mortgage yenileme (Remortgage) Kiralamak amaçlı konut (Buy to Let) Belediye evi alımı (Right to Buy) 

TİCARİ KREDİ (COMMERCIAL LOAN) ticari bina, işyeri, arsa satın alımları İNŞAAT KREDİSİ (DEVELOPMENT LOANf bakım, yenileme, yeni bina yapımı SECUREDLOANS eviniz üzerinden alınabilinen ekstra kredi BRIDGING LOANS satın alma işlemlerini hızlandırmak amaçlı kullanılan kısa vadeli kredi ASSET FİNANCE ticari ekipman ve araç kredisi 

Hayat, ciddi hastalıklar, işyeri ve ev sigortaları 

Associatton of 



National Association of Commercial Finance Brokers 


173 Balls Pond Road ÜCRETSİZ 

Dalston / London N1 4BG DANIŞMA 

M 07812 921 155 F 020 7254 8145 HATTI E ınfo@strategyfınance.com 

www.strategyfinance.com 


Strategy Finance London Ltd is authorized and regulated by the Financial Services Authority (FSA), UK 

YOUR HOME MAY BE REPOSSESSED IF YOU DO NOT KEEP UP THE REPAYMENTS ON YOUR MORTGAGE OR THE LOANS SECURED ON İT. 

Loans other than residental mortgages and certain business loans are not regulated by the FSA and may be regulated under a different regulation. You will be advised suitably about this at the point of sale. • 



LSE mezunu İngilizce öğretmeninden 

Callan Methodu ile garantili İngilizce eğitimi. Hemen arayın İngilizce sorununuzu kısa sürede çözelim. 

TEL: 078 85 97 9169 


BOR MOTHER'S HELP & 

:lûAF”ng service 

İki yıldan fazla bu alanda tercübesi olan Bor Mother’s Help ve Cleaning Service size sadece bir telefon kadar uzak Bütün temizlik işleri, Hafta içi ve hafta sonu temizlik işleriniz Gece ve gündüz çocuk bakıcılığı, Her yaştan çocuk bakıcılığı Zaman konusunda esnek 

Fatma Bor 

Mobile: 07506 872 401 
E-mail:bmhcs@gmail.com 



Temin edilir 


Poşetci Bilo 
Her türlü poşet ihtiyacınız karşılanır. 

Tel: 07504 404 456 


Koca Ladies Wear j 


We are buying and selling ali kind of ladies cloths at retail and vvholesale price. 

We are located at Bethnal Green Road Market Mahmut Koca 
079 25 60 76 37 



Best Cleaning 


Best Cleaning Services 

Office Cleaning Ironing Service 
Party Catering and after party cleaning 
Ali domestic and Commercial Cleaning Undertake by presentable hard vvorking lady 

Contact: Gülsen, 07523380107 email: bestcleaning25@yahoo.com 


SATILIK 


Satılık Takevvay 

Nottingam’da bölgesinde 

bulunan ve iş yapma potansiyeli iyi olan Takevvay satılıktır. 

Lease: 12 yıl ve önü açık Rate: £600 yıllık Rent: £160 haftalık Tak-in : £3,000 

Tel: 07830528380 / 07534891788 (HAYAT AZiZi) 


CHEF ON DEMAND CATERİNG SERVICES 

VVeddings, birthdays, parties, conferences VVe cook & serve ali mezes, grills, food from 

Turkish Cuisine at your premises 

VVe also create new menü dishes for restaurants & coffe shops 

Tacim Yetiş 

70 chlchester road Edmonton 
N9 90G London 

Mob: 075 9574 001 I 

E-mail: tacimyetis65@hotmail.co.uk 


Flame Services 

Ev, ofis, cafe,bar, restaurant ve diğer temizlik işlerinizde hizmetinizdeyiz 

Te 07506006108 (Erdal ) 


ARANIYOR j 

Süpermarkete 

kasada ve ara işlerde çalışacak tercübeli 

elemana ihtiyaç vardır. 


Tel: 07949638555 (öğle, 12’den sonra arayınız) 


Bilgisayar 


3S Creative Solutions - 

Bilgisayar Tamiri 

PC, Laptop tamiri, bakımı ve her tür servisi yapılır. Program yükleme, virüs temizleme, internet, verilerin kurtarılmasında yardımcı olunur ve bilgi sayarların parça desteği satımı yapılır. 

Tel: 07886693064 


SATILIK 


Satılık Coffe shop 

Bournemout ‘un en iyi bölgesinde bulunan ve iş yapma potansiyeli çok iyi olan cafe shop satılıktır. Coffe shopun arkasına kalacak yer vardır. 

Take -in: £2,500-£3000 Kirası : £ 15,000 Rate : £2,300 Lease : 7 yıl ve önü açık Satış fiyatı : £70,000 

Tel: 078 078 37 484- 01202763704 


ARANIYOR i 

Coffee shop’ta çalışacak 

tercübeli garsona ihtiyaç vardır. 

Tel 01707876622 




























































































36 


telgraf 


4 Ağustos 2009 Salı 


Süper Kupa Fenerbahçe'nin: 2-0 

İlk yarısı tempolu, ikinci yarısı kağnı hızında oynanan Süper Kupa finalinin kaderini elleriyle Alex'in attığı penaltıya neden olan Sivok belirledi. Alex son dakikada farkı ikiye çıkardı. 



eçen sezonun en 

G karlı takımıydı Beşiktaş. İki kupayı kazanmış ezeli rakiplerini de Şampiyonlar Ligi'nin dışında tutmuştu. Mustafa Denizli'nin karizması, başkan Yıldırım Demirören'in açıklamalarına bile fayda etmişti. PAF takımı olayından barkovizyon gösterilerine hep negatif olaylarda başrol oynayan Demirören, basma konuşma işini PR uzmanı 


Denizli'ye bırakmıştı. Bu en az sahadaki oyun kadar önemliydi. 

Fenerbahçe, Luis Aragones yönetiminde hep dalgalıydı. tam iyi olacak derken puanlar kaybediliyor, sahada tempo, yardımlaşma gibi temel öğeler arada bir ortaya çıkıyordu. Aziz Yıldırım'ın politikacı vaatlerini andıran 3 yıllık şampiyonluk mesajı ve Daum'un gelişi bazı şeyleri değiştirecek 


miydi? Brezilyalılar'dan vazgeçilecek zannedilirken yine onlara sarılmak doğru bir hareket miydi? Sezon içinde bunlar görünecekti. 
Kupaların en süperinde iki takım Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaydı. Hakem Yunus Yıldırım, sezonun en tartışılan isimlerinden biriydi. O da oradaydı. 

Tempolu başladı oyun. Bazı bölümlerde bu tempo biraz şuursuzca arttı. 18. daki¬ 


ka oynanırken Beşiktaş soldan geldi. Tello, ders kitaplarına girecek bir orta yaptı. 
Uzak direkte bekleyen Yusuf kafasını uzattı. Top direkten geri geldi. 

Beşiktaş'ın Fenerbahçe kalesine yığıldığı bir anda 20. 
dakikada İsmail, Güiza'ya çaldırdı topu. Beşiktaş maçlarında verimli oynayan İspanyol, 60-65 metre sürdü topu. Soldan gelen Alex'in önüne bıraktı topu. Brezilyalımın plasesinde Rüştü neden Türkiye futbol tarihi¬ nin en çok milli olan futbolcusu olduğunu gösterdi. 
35'te Güiza yine Beşiktaş 


yarı alanında topla dans etti. Eğer Fink, Bundesliga müdahalesini yapmasaydı kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. 37'de Tello'nun pasında Nobre bomboştu. 
Volkan çaresizce yattı. Ama Nobre dışarı attı. 39'da soldan Andre Santos ceza alanına girdi. Rüştü yine başarılıydı. 45'te Vederson'un soldan, "Dokun at" ortasında Alex topla içeri gireme¬ di. İkinci yarıya Nihat'la başladı Beşiktaş. Daum'un, "Nihat'ı satan şampiyonluğu satar" deyişinden 8 yıl sonra. 53'te sağ çaprazda Güiza topa gelişine vurdu. Ama is¬ 


tediği yere gitmedi top. İlk yarıdaki tempo düşmüştü. 
67'de Andre Santos, duran topta savunmanın arkasına sızdı. Volesi Rüştü'de kaldı. 
Hemen ardından Nihat, Fenerbahçe ceza alanını karıştırdı. Ernst'in şutu savunma¬ dan dışarı çıktı. 73'te Alex'in frikiğinde Sivok, barajın önüne geçip hakeme göstererek ellerini kullanınca penaltı kazandı Fenerbahçe. 
Alex 75'te penaltıyı ağlara gönderdi: 0-1. 87'de Deivid'in sağ çaprazdan şutunu Rüştü çeldi. 90+2'de Güiza'nın sağdan ortasında Alex'in kafası ağlarla buluştu: 0-2. Fenerbahçe, kupayı kazandı. Bunu yaparken yeni sezon öncesi çok mu umut verdi? Hayır. Bu kupa en azından Daum'a bir moral kaynağı. Beşiktaş ise daha derli toplu. Denizli ile devam etmenin avantajı bu. 
Ama onlar da bir türlü son yaratıcı pası ya da vuruşu yapamıyor. Hem bu yıl Galatasaray'ın da transferlerini düşünürsek şampiyonluk aslanın ağzında olacak. 


Benitez: xabi Alonso kalacak 


Emirates'in kralı Arsenal 


Final maçında Glasgow Rangers'ı 3-0 yenen Arsenal düzenlediği Emirates Cup'ta 2. kez şampiyonluğa ulaştı. 


Liverpool'un Espanyol'a 3-0 yenildiği maçın ardından konuşan Liverpool'un menajeri Rafael Benitez, "Onunla yollarımızı ayırmak gibi bir niyetimiz yok" dedi. 


ristiano Ronaldo, 

C Kaka ve Benzema başta olmak üzere kadrosuna önemli takviyeler yapan Real Madrid'in Xabi Alonso ısrarı henüz sonuç vermiş değil. Xabi Alonso ile yaptığı görüşmelerde olumlu 


sonuç alan Real Madrid, başarılı futbolcunun kulübü Liverpool'u ikna edemiyor. Son olarak Alonso'nun Liverpool yönetimine ayrılmak istediğini yazılı olarak bildirmesi bile menajer Rafael Benitez'in kararını değiştirme¬ 


sini sağlayamadı. 
Liverpool'un La Liga takımı Espanyol'e 3-0 yenildiği maç sonrası transferle ilgili sorulara cevap vermek zorunda kalan Benitez, Xabi Alonso konusunu fazla uzatmak istemedi. İspanyol teknik adam, "Xabi Alonso bizim oyuncumuz. Onunla yollarımızı ayırmak gibi bir niyetimiz yok" dedi. 
Benitez, bir başka La Liga ekibi Barcelona'nın ilgilendiği Arjantinli orta saha oyuncusu Javier Mascherano'nun da takımda kalacağını net bir şekilde dile getirdi. Farklı Espanyol yenilgisini yorumlayan Rafael Benitez, "Sezon başında hazırlık maçlarında böyle skorlar ortaya çıkabilir" demekle yetindi. 


ondra'da düzenlenen 

L Emirates Cup'ı turnuvanın evsahibi Arsenal kazandı. Kuzey Londra ekibi, turnuvanın son maçında İskoç Glasgow Rangers'ı 3-0 mağlup etti. 
Turnuvanın final karşılaşmasına çok hızlı giren Ar¬ 


senal 2. dakikada Wilshere'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren Brezilya asıllı Hırvat santrfor Eduardo 11'de farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 72. 
dakikada Wilshere skoru 


3-0 yaptı ve Arsenal 11 
puanla (atılan her gol başına da 1 puan veriliyor), 
4 puanlı Glasgow Rangers'm önünde kupayı kazandı. Turnuvayı 2007'de Arsenal ve 2008'de Almanya'nın Hamburg takımı kazanmıştı. 
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Britanya futbolunun efsane ismi öldü 

İngiltere Milli Takımı ve Barcelona'nm eski teknik direktörlerinden Sir Bobby Robson 76 yaşında vefat etti. 






ünya futbolu bir 

D efsanesini daha yitirdi. Futbolcu ve teknik adam olarak büyük hizmetler veren İngiliz Sir Bobby Robson 
76 yaşında vefat etti. 
1933 yılında dünyaya 
gelen Robson, Fulham, West Bromwich Albion ve Kanada'da Vancouver Royals formalarını giydi. 
20 kez milli olan ve 4 
gol atan Robson, 1958 
ve 1962 Dünya Kupası finallerinde İngiltere Milli Takım formalarını giydi. Teknik adamlığa Fulham'da başlayan Robson asıl büyük başarılarını 1969-1982 arasında çalıştırdığı Ipswich Town'da elde etti. Bu dönemde ligde hep ilk 6 sıra içinde takımını tutan Robson, 1978'de FA Cup ve 1981'de UEFA Kupası'm kazandı. Bu başarılar 1982'de milli takımın başına geçmesini sağladı. 


8 yıl İngiltere Milli Takımı'm çalıştıran Robson, 1990'da Dünya Kupası dördüncülüğünün ardından görevinden ayrıldı. 
Milli takımda klasik İngiliz 4-4-2'sinden 3-5-2'ye geçerek bir devrime imza attı. Milli takım sonrası 2 yıl PSV Eindhoven'ı çalıştıran Robson, Brezilyalı Romario'yu Avrupa'ya lanse eden adam oldu. 1992-1994 Sporting Lizbon ve 1994- 
1996 arasında Porto'da 
Portekiz maceraları yaşayan Robson'm genç 


tercümanı yardımcısı Jose Mourinho'ydu. Mourinho'yu da yanma alarak 1996-1997 sezonun¬ da Barcelona'ya geçen Robson, Ronaldo'nun harika performans gösterdiği sezonda Kral Kupası ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na imza attı. Kısa bir PSV macerasının ardından Newcastle'm başına geçen Robson, İngiliz kulübüne parlak günler yaşattı. 
Newcastle'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Robson, kanser olana kadar İr¬ 


landa Milli Takımı danışmanlığı yaptı. 

Robson'm Gordon Milne'in Beşiktaş'a gelişin¬ de büyük rolü vardı. 
Hatta Robson, Newcastle'm başındayken Milne de kulübün danışmanlarından biriydi. 2002 yılında Sir unvanını alan Robson içirfy(p6 Temmuz'da Newcastle'da efsane İngiliz ve Alman oyuncular, bir maç yaptılar. Robson da hasta olmasına karşın maça gelerek tribünlerle bir anlamda vedalaştı. 


Portsmouth'dan 2 transfer 


Emmctnuel Adebayor ve Kolo Toure transferlerinden 50 
milyon Euro kazanç elde eden Arsenal, transfer harekatına başlıyor. Menajer Arşene Wenger'in ilk hedefi ise Bordeaux'nun başarılı forveti Chamakh,,. 


Arap işadamı Süleyman El Fehim'in satın aldığı Portsmouth, ilk önemli transferlerini yaptı. Premier Lig ekibi, İrlandalI savunma oyuncusu Steve Finnan ve Blackburnden orta sahada görev yapan Aaron Mokoena'yı renklerine bağladı. 


remier Lig takımla- 

P nndan Arsenal, yeni sezon öncesi önemli hücum ve savunmanın iki önemli ismi Emmanuel Adebayor ve Kolo Toure'yi 50 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye gönderdi. Şimdi merakla, menajer Arşene Wenger'in bu parayı nasıl değerlendireceği bekleniyor. 
Transferde aceleci olmayacaklarını vurgulayan Wenger'in, transfer listesindeki ilk isim Bordeaux'nun forveti Marouane 


Chamakh... Bordeaux Başkanı Jean-Louis Triaud, Wenger'in Cha- 


makh'm transferi için kendisini aradığını doğruladı. 
Arsenal, Chamakh'ı kadrosuna katmak için 15 
milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda... 
Wenger, eski oyuncuları Patrick Vieira ile de ilgileniyor. Fransız menajer bununla birlikte, kadrolarına yeni bir isim katmamaları halinde de, gelecek sezon Premier Ligde şampiyonluk için mücadele edebilecek kadar güçlü bir kadroya sahip olduklarını savunuyor. 


vrupa Gençler Atle- 

A tizm Şampiyonasının son gününde bayanlar yüksek atlamada, Burcu Ayhan 3. olarak bronz madalya kazandı. 

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki şampiyonada bayanlar yüksek atlama finalinde yarışan Türkiyeli atlet Burcu Ayhan, 1.89 metre ile 3. sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 3 bin metre engelli finalinde yarışan Hakan Duvar, 9:06.98'lik derecesiyle 10. sırada mü¬ 


cadeleyi tamamlarken, bayanlar 5 bin metre finalinde Tuğba Karakaya ise 16:58.43 ile 6. sırada yer aldı. Erkekler 4x100 metre 


bayrak elemelerinde Batuhan Eruygun, Mustafa Yıldız, Serhat Birinci ve Volkan Çakan'dan oluşan milli takım, 43.24'lük derecesiyle 11. sırada yer alarak elendi. Erkekler 4x400 metre bayrak finalini Hüseyin Yağlı, Cihat Ulus, Resul Çevik ve Emrah Çoban 1 dan oluşan milli takım, 3:17.29 
ile 7. sırada tamamladı. 
Türkiye erkeklerde 3 gümüş ve bayanlarda da 1 
bronz olmak üzere toplam 
4 madalya ile şampiyonayı 
tamamladı. 




TÜRKCELL SÜPER LİG & MİLLİ TAKIM’IN LİSANSLI TÜM ÜRÜNLERİ 




< ©> 


< Et > 


FORMA 


GÜNLÜK KIYAFET 


TUM 


BERE 


TÜRKCELL 


ATK 


ÇORAP 


SüperLig 


TAKIMLARININ ORJİNAL ÜRÜNLERİ 


ÇAKMAK 


FİYATLARIMIZ TÜRK FİYATI İLE AYNİDİR 

İNGİLTERE’DE BİR İLK 

KULÜPLER BAZINDA İLK VE TEK ANA BAYİ 


KALEM 


0208 889 4604 

WWW.TnftflFmftSTOfl€.CO.UK 


506 LORDSHIP LANE WOOD GREEN N22 5DE 


Arsenal Chamakh'ı istiyor 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BURÇLAR 



KOÇ 


21 Mart - 20 Nisan 



TERAZİ 


24 Eylül • 23 Ekim 


Aşk hayatınızla alakalı mevzularda, esnek düşünmeye çalışmak faydalıdır. Aslında siz de yakınlaşmak ve duygularınızı anlatmak istersiniz fakat bunu yapmaktan son anda vazgeçebilirsiniz. Ciddi ilişkinizle alakalı konularda son günlerde yaşananlar canınızı oldukça sıkmaktadır. 


Siz ilişkinizde gayet verici, cömert davranmanıza rağmen, partneriniz bunu görmezlikten gelebilir. Bütün bunlar günlük etkiler altında gayet doğaldır. Günü kendi akışına bırakmak, zorluklar karşısında esnek düşünmek en iyi çaredir. Birileri, bir şekilde size sorumluluklarınızı hatırlatıcı veya sizi disiplin altına alıcı tarzda hareket edebilirler. 



BOĞA 


21 Nisan - 21 Mayıs 



AKREP 


24 Ekim - 22 Kasım 


Ailevi konularda son zamanlarda hissettiğiniz içsel baskı bu hafta biraz daha artabilir. 
Özellikle iş hayatınızın ağır yükü altında bunalırken, ev içinde yaşanan iletişimsizlik can sıkıcıdır. Gördüğünüz gibi, bu hafta işleri yokuşa sürmek isteyen kişiler veya çalışma hayatının içindeki gerilim epey etkili olacağa benziyor. 


Gerek iş ve gerekse ev yaşamında olanlar için sorumlulukların altının kalın çizgilerle çizildiği bu hafta, fikirlerinizi yetkili kişilerle veya kimle olursa olsun, düzgün, ılımlı ve ciddi bir şekilde paylaşmak, yapacağınız tüm girişimlerde başarılı bir hafta geçirmenizi sağlayabilir. Sabrınızı ön planda tutmanız gerekiyor. 



ikizler 


22 Mayıs - 21 Haziran 



YAY 


23 Kasım - 22 Aralık 


Eğer gerçekten güvenceniz yerinde olsa, şu yaşamakta olduğunuz geçiş dönemini o kadar kafanıza takmayacaksın izdir. Fakat her ay ödenmesi gereken borçlar veya gereksinimler, ne olursa olsun bir an önce durumunuzu toparlamanız gerektiğinin işaretidir. İşte bu durum ise belli bir baskı anlamına gelmektedir. 


Bu hafta bir çoğumuz için sıkıntılı geçmiş olabilir. İşte bu sıkıntılar altında, bu dünyanın tüm kirlilikleri ve kötülükleri hassas düşünen kişileri daha fazla etkileyebilir. İlişkinizle alakalı konularda, partnerinizin mesleki durumu veya üzerindeki sorumlulukların yarattığı sıkıntılar veya ailevi durumu sizi direkt olarak rahatsız edebilir. 



YENGEÇ 


22 Haziran - 23 Temmuz 


Hayatın keyifli ve lezzetli yanlarının tadını çıkarmak yerine, görev duygusu içinde hareket etmek, kimi zaman sıkıcı olabilir. Parasal konularda kısıtlı bir bütçe içinde hareket etmek yerine, özgür olmak, kazanımlarınızı çoğaltmak veya gönlünüzden geçene geçtiği anda sahip olmak arzunuz yükselebilir. 


§ OĞLAK 


23 Aralık - 20 Ocak 


Dışarıdan neşeli ve oldukça canlı biri olarak görülmenize rağmen, bu hafta kaybetme korkunuz yüksek olabilir. Bu durum ise, sizin başkalarına karşı mesafeli davranmanıza neden olabilir. Bu hafta pozitif bir şekilde ve içinizden geldiği gibi, çevrenizle ilişki kurmanızı sağlayacak etkiler ön planda olabilir. 



ASLAN 


24 Temmuz - 23 Ağustos 



KOVA 


21 Ocak -19 Şubat 


Görüşlerinizi açıklarken, kararlılığınız ön plandadır ve değerlerinize sahip çıkışınız başkaları tarafından takdirle karşılanabilir. Bazen ne kadar çaba sarfedersek edelim, bunun takdiri dışarıdaki insanların iki dudağının arasındadır. Yani onlara göre ya başarılısınızdır veya başarısız. 


Güne başlarken özellikle ilişkinizle alakalı konularda sorumluluk bilinci içinde hareket etmeye özen göstermelisiniz. Bu hafta partnerinizle konuşun, ona, beraberliğinizdeki sorunlar adına elele vermeniz gerektiğini söyleyin. Huzurlu bir ilişkiniz varsa, bunun tadını çıkarmak ve sürekli kılabilmek adına birbirinize sıkıca sarılın ve sevgi sözcüklerinizi esirgemeyin. 



) BAŞAK 


24 Ağustos - 23 Eylül 



BALIK 


20 Şubat - 20 Mart 


İş temposu öylesine yoğundur ki onca çaba, yapılan iş sanki boşa gidiyor gibidir. Doğal olarak özgürlük ihtiyacınız fazlasıyla öne çıkabilir. Yani içinizden geldiği gibi hareket etmek, yeri geldiğinde kimseyle konuşmamak veya olanağınız varsa bulunduğunuz ortamdan bir müddet uzaklaşmak size iyi gelebilir. 


Bu hafta özgür olmak ve hiç kimsenin üzerinizde otoritesi olmadan gününüzü geçirmek niyetindesinizdir. Fakat bir yandan sağlık, iş, parasal diğer yandan ilişkiniz nedeniyle kendinizi rahat hissetmemeniz ve gönlünüzden geldiği gibi hareket edememeniz sonucu belli bir isyanı içinizde barındırmanız mümkündür. 
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telgraf 


4 Ağustos 2009 Salı 
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design & prînt company 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LEAFLET,^ 

SADECE &Sı 
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) 



HEMEN ARAYIN 020 8348 8315 


100 Business Card 
100 Letterhead 
100 Compliment Slip 

Only 

£99 


500 Business Card 
500 Letterhead 
500 Compliment Slip 

Only 

£149 


1000 Business Card 
1000 Letterhead 
1000 Compliment Slip 

Only 

£249 















c.ı.c. 

Accident Management Ltd. 

1 Accident Management Specialist 


deneyimli ve kaliteli 

ELEMANLARIMIZLA 
SİZE HİZMET VERMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ 


Dava süresince her türlü tercümanlık işleriniz bedave yapılacaktır. 

Başkalarının hatalarından dolayı mağdur olduysanız haklarınızı aramak için bize başvurun. 


24 Saat acık hat; Cuma 0795 799 3353 
Tel; 0208 341 0399 

Adres; 637 Green Lanes, London N8 ORE e-mail; cicclaims@yahoo.com 


Em 


21 İncinme Davaları 
be Trafik Kazaları Bisiklet Kazaları Kayıp Düşme Kazaları İş Kazaları 

%100 Tazminat Garantisi 

■ Araba Tamiri 

24 Saat İçinde Kiralık Araç 

■ 24 Saat Çekici Servisi Otobüs Kazaları Motorsiklet Kazaları 

Dozen Rencîne 
Oezayen Trafiqe Oezayen Pisikletan Oezayen Şemitîn û Erdeketine Oezayen Kar Temîrkirina Ereban 
24 Saet Servvîsa Kaşkere 
Oezayen Otopezan Oezayen Motosîkletan 

bi xebatkaren ceribî û qalîteyî ve ji we re xizmetdayîne sad û bextewar in 








